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“Türkiye'de Demokrasi ve Insan Hakları Forumu” Frankfurt'ta toplandı 


Adaletsizliğe karşı adaletin, dayatmaya karşı özgürlüğün, düşmanlığa karşı kardeşliğin çağrısı yayınlandı 


Yasaklar altında sandık başına 


e 28 Eylül seçimleri Türkiye politik hayatında önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor 


2 / Aİ F ka 
PN: Žž Er s i ` 


Bonn’da basın toplantısı 


yapıldı 


FAC'n saygın saylav, sendikacı ve sanatçıları 
12 Eylül günü Bonn'da 
bir basın toplantısı düzenledi. 


Türkiye Aydınları ile Dayanışma Girişimi'nin çağrısı ile Frankfurt'ta “Türkiye'de Demokrasi ve Insan Hakları Forumu” toplandı. Çok sayıda aydın, yazar, sendikacı ve göçmen örgüt yöneticisi foruma katıldı. 

Türkiye'den gelen “Çağdaş Gaze- 


teciler Derneği” Başkanı Ahmet Abakay ve “Insan Hakları Derneği” Başkanı Nevzat Helvacı kendi adlarına birer konuşma yaptılar. Çok sayıda tanınmış kişinin mesaj gönderdiği forum sonuç duyurusu ile noktalandı. 


Yazısı Sayfa 4'de 


Stockholm'de başarı 


Avrupa'nın güvenliği için yapılan anlaşma silahsızlanma için yeni 


özveri istiyor 
Barış hareketinin 11 Ekimde Hasselbach'ta yapacağı büyük yürüyüşe DGB de çağrı yaptı. Ayrıntılı bilgi gelecek sayımızda. 


Yazısı Sayfa 4'de 


olanaklar sağlıyor 


Stockholm'de 35 ülkenin tavrının çıkmasında önemli temsilcilerinin katılımıyla ger- rol oynadığı bu belge ABD" çekleşen Avrupa'da Güven nin “Sovyetler denetime Verici Önlemler ve Silahsız- izin vermiyor. Bu nedenle lanma Konferansı uzun gö- silahsızlanma gerçekleşerüşmelerden sonra silahsız- mez” gibi iddialarını çürütülanma görüşmelerinde dö- yor. Stockholm Konferannüm noktası yaratabilecek Sı'nda elde edilen bu başaolumlu bir sonuç belgesini nnin silahsızlanma görüşme- 


Yazısı Sayfa 3'de 


Ekmek ve hak dilekçesi 
17 Eylül'de imzaya açıldı 


MURAARENAA VA, LLEN U 


17 Eylül'de imzaya'açıldı 


“Ekmek ve Hak Dilekçesi” 
17 Eylül günü ilk imzayı atan 
Aziz Nesin tarafından ka- 


lekçesi"nin Türkiye'de yaşanan kötü gidişe karşı çıkan herkes tarafından imzalana- 


muoyuna açıklandı. Istanbul, Ankara ve İzmir'de sürdürülen 5 aylık bir çalışmanın ürünü olan “Ekmek ve Hak Di- 


m e e a e m 


bine ulaşmasının hedeflendi 


DİKKATLER haftalardır 28 Eylül seçimleri üzerinde toplandı. 67 ilin yalnız 11'inde yapılan seçimler bir genel seçim kadar ilgi çekiyor. Bu ilgi yersizdir, seçimler gereğinden fazla önemsenmiştir, diyebilir miyiz? 28 Eylül seçimleri parlamentoda azınlık-çoğunluk dağılımını değiştirmeyecek, hükümetin dayandığı mutlak çoğunluğu ortadan kaldıramayacak. O halde bu kadar üzerinde durmak yersizdir, denilebilir mi? 


ARA seçimlere gösterilen ilgi bundan önceki seçimlerin sahteliğinin işaretidir. Kamuoyu ara seçimlere gösterdiği ilgi ile 83 Kasımında yapılan sözümona parlamento seçimleri hakkındaki yargısını da açıklamış oldu. Ara seçimlerin kazandığı ağırlık Kasım 1983 seçimlerinin ve O seçimle oluşan parlamentonun milli iradeyi yansıtmaktan ne kadar uzak olduğunu bir kere daha ortaya koyuyor. 


28 EYLÜL seçimlerinin sonuçlarını nasıl değerlendirmeli? 
Hemen her yerde yalnız bir tek milletvekili seçileceğin- den hangi partinin kaç tane milletvekili çıkardığına bakarak karar vermek yanıltıcı olur. ANAP ve T. Özal elbette seçim sonuçlarını milletvekili sayılarını karşılaştırarak değerlendirmek isteyecektir. Ne var ki bugün yapılacak bir genel seçimde sonucun nasıl olacağını bilmek istiyorsak partilerin aldıkları oy oranlarına bakmak daha isabetli sonuçlar verir 


ANAP oy oranını korudu mu, koruyamadı mı? Asıl üzerinde durulması gereken nokta budur 


KASIM 1983 seçimlerinden bu yana üç yıl geçti. Bugün artık 83 seçimlerinin demokratik seçimler olduğunu savunan kimse kalmadı. Peki 28 Eylül seçimlerinin demokratik bir ortamda yapıldığını, demokratik seçimler olduğunu ileri sürebilir miyiz? 


SHP, DYP, DSP ve RP, yani muhalefetteki dört önemli parti Türkiye'deki rejime demokrasi denemeyeceğini vurguladılar. Demokrasiyi kazanmak için mücadele etmek gerektiğini söylediler. Bu partilerin aldıkları oy toplamı seçmenin önemli bir bölümünün bu yargıyı paylaştığını, vatandaşın bu rejime demokrasi demeye dilinin varma- 


dığını gösterecektir. 


Devamı 2. Sayfada 


bileceğini ve ilk aşamada 10 


ğini söyleyen Aziz Nesin yeterli imza toplandıktan sonra 


dilekçenin cumhurbaşkanı, başbakan, TBMM ve mecliste üyesi bulunan partilerin genel başkanlarına verileceğini söyledi. 


Yazısı Sayfa 3'de 


onayladı." 
Bu belgeye göre Atlantik” 


ten Ural'lafa Kadar uzanan tüm Avrupa kıtası üzerindeki askeri harekatlar karşılıklı denetlenecek. SSCB'nin olumlu 


rl 


ima gerçekleşeiddialarını çürütübökholm Konferan- a &lde edilen bu başasızlanma görüşme- de sağlanabilmesi, 
&lom denemelerinin durdurulmasi için banş güçlerine önemli görev düşüyor. 


Yazısı Sayfa 9'da 


Thyssen işçileri 20 Eylül günü Duisburg'da bir süre iş bıraknlar 


Foto: Manfred Scholz 


Tersane ve çelik işçileri toplu sözleşme için harekete geçtiler 


Federal Almanya'nın denize kıyısı olan eyalet başbakanlarının Bremen'de yaptıkları toplantıda gemi inşası alanında büyük kısıtlamalara 


gitmekte kararlı olmaları üzerine tersane işçileri protesto eylemleri düzenlediler. Çelik sanayinde de patronların toplu iş sözleşmelerinde çok dü- 


şük ücret zammı önermeleri- ne tepki olarak 10 binden fazla işçinin katıldığı uyarı grevleri düzenlediler. Thyssen işetmelerinde çalışan binlerce 


işçi Duisburg'da bir süre işi bıraktı. Tersane ve çelik işçileri işyerlerini ve sosyal konumlarını korumak için direnmeye kararlılar 


Pro Asyl'ün kurucuları arasm- da Herben Leuninger de var. 


“Pro Asyl, sığınma hakkı için“ 
adlı dernek kuruldu 


Federal Almanya'da sığınma hakkına yönelik saldırılann yoğunlaşması, seçimlere konu edilmesi üzerine insan hakları örgütleri, kiliseler ve hayır kurumları yöneticileri biraraya gelerek bir örgüt kurdu, 


Yazısı Sayfa 5'de 


BU SAYIDA 


Kalıcılık yönünde 


güçlenen eğilim 
6. sayfada 


İsveçte göçmen işçi sorunları toplantısı yapıldı 
6. sayfada 


“Sıcak takip” ve dış politika 
(Enis Coşkun) 
7. sayfada 


Terörle mücadele mi devlet terörü mü? 
8. sayfada 


Reagan'a selam, kölelik anlaşmasına devam 
(Filiz Kardam) 

9. sayfada 


Ruhi Su'yu anlamak 
(Sümeyra Çakır) 
11. sayfada 


Sayfa 2 


Ölçü 


Başı 1. sayfada 


NASIL ki üç yıl önceki göstermelik parlamento seçim- 


leri milli iradeyi yansıtmaktan uzak idiyse baskı ve yasaklar altındaki 28 Eylül seçimleri de milletin iradesini yansıtamaz. 


ÖYLE bir ortamda seçime gidildi ki, Türk-iş'in miting | 


düzenlemesi, işçilerin meydanlarda istek ve görüşlerini dile getirmeleri yasak. Fakat Amerikan Başkonsolosunun gazetelere beyanat vererek Amerikan hükümetinin Türkiye'deki seçimlerden ne beklediğini, hangi partinin kazanmasını istediğini açıklaması serbest. Öyle bir ortamda 


seçime gidildi ki, muhalefet partilerinin seçim mitingleri . P sürekli siyasi polis tarafından filme alınıyor, polisler mi- © 


tinglerde her gözlerine kestirdikleri vatandaşın poz poz resmini çekiyor. Öyle bir ortamda seçime gidildi ki, Özal halkı “bize oy vermezseniz terör yeniden başlar” diye 


açıkça tehdit ediyor. ANAP adayları hükümette olmanın © 


verdiği imkanları seçmeni kandırmak için fütursuzca kullanıyor. 


SEÇİM sonuçları nasıl olursa olsun, bütün olumsuz şartlara rağmen yalnızca seçim kampanyasının kendisi bile dikta rejiminin duvarlarında küçümsenmeyecek çatlaklar yarattı. Bu duvarları devirip ülkemizi demokrasiye kavuşturacak olan halk yığınlarını hareketlendirdi. 


AÇIM diyen insanları yalan söylüyorsun diye kovan 


Özal'ın boyunun ölçüsünü ürkiye Türkiye Postası § 


alacağı günler uzak değildir. 


BAŞSAĞLIĞI 


Derneğimizin kurucuların dan ve ük denetleme kurulu üyelerinden 


” 
i 


(1.3.1945 - 16.8.1986) 
bir trafik kazasında kaybet'iğimizi üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı deriz. 


Recklinghausen Türk İşçi Demeği 


TEMSİLCİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU 


Posta kanalıyla gazetemize ödemede bulunan temsilcilerimizin veya abonelerimizin bundan böyle bu yolla ödeme yapmamalarını önemle rica ederiz. Lütfen aşağıda yazacağımiz banka hesabımıza ödeme yapınız. 
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| BLZ: 350 500 00 
nto Numarasi: 219-004090 


UCU POSTASI 


Bir şişe viski ve trafik polisi 


İzin ayının gelmesiyle Türk boyalı basını her sene olduğu gibi bu yıl da Bulgar yollarında ölüm kol geziyor, pasaport, vize, ehliyet tantanasını kendi kafaları ve üsluplarınca gurbetçilere antatmaya çalışıyorlar. 

Ben de gurbetçi ibr işçi olarak yıllardır ülkeme gider gelirim. Nedense boyalı basının anlattıklarini, Bulgar zulmünü, göremedim. 

— Gurbetçi işçimiz anavatana on kilometre kala azraille kârşi- 


i. 

— Azrail E-5 karayolunda kol geziyor. 

— Bir gurbetçi ailesi evine kavuşamadan azrallle buluştu. vs. 
vs, 

Anlatıyor, yazıyorlar.. Hürriyet'in dinlenme Kampları gurbetçilerle elele. Hızır servis anında kaza yerinde.. Aynı hikayeleri yıllardır okuruz dinleriz. 

Kazaların yüzde 99'unun aşırı hız, yanlış araç sollama, dikkat- 


Siz siz olun 
Sakın ha inanmayın! 


Bu sene Türkiye'den çoluk çocuk otobüsle döndük. Döndük ama neler çektiğimizi bir biz bi- 


diye iki otobüs şirketi var. Bürolarının camlarına yeni model ve konforlu arabalarla Münih'e kadar rahat bir yolculuk yapacağımızı yazan gösterişli ilanlar asmışlar. Biz de inandık, bilet aldık. 
:8 konforlu arabalar beklerken 72-73 model her yanı dökülen arabaları görünce şoke o! 


söyle 


sizlik, uykusuzluk ve yorgunluktan kaynaklandığını herkes bilir. 
Eğer boyalı basının bülbülleri bu yollarda araç kullandılârsa kazalann en çok olduğu bölgelerin Yugoslavya, Italya ve Türkiye olduğunu çok iyi bilirler. Onlar hangi yollarda rüşvet, yolsuzluk var, hangi yollarda kadınlar satılır çok Yi bilirler. 

Soralım herşeyi Kendilerinin bildiğini sanan bu güzel yazarlara. Sen hiç hayatında gurbet ellere işçi düştün mü? Yabancı oldun mu? Hayvan muamelesi gördün mü? Yüzlerce derecelik sıcağın karşısında demire su verdin mi? Onların hayatını, acısını yaşadın mı? Acaba bir gün de bizim gibi yaşar mısınız ölümün kol gezdiği yollarda? Turist deği, işçi olarak. 

Bizim bülbüller yıllardır kafaya takmışlar Bulgar zulmünü sakız niyetine çiğniyorlar. Nasıl anlatacaklar ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazı, hayat pahalılığını, ahlaksal çöküşü, her türlü dolabın nasıl döndüğünü? 
işsizliğin, ahlaksızlığın, hırsızlığın en yüksek boyutlara çıktığını, 

Ya Bulgar zulmü, ya Yunan, 
Rum gaddarlığı Başka sakız bilmezler bunlar. Milli birlik nasıl sağlanır? Halk nasıl uyutulur iyi bilirler. Ama geçmiyor artık. Bu çamlar çoktan bardak oldu. 

Reagan'ın Rambo'su filmlerde yıkıyor sosyalizmi. Bunlar da ga. 
zete köşelerinde. Güneş swanmaz harçla tuğlayla. 

Trafik kazalarında en ön saflardayız. Çocuk ölümlerinde Afrika İle yarışıyoruz. Sayın bülbüller neden bunları görmezlikten geliyor. 

Ama onlar şimdi Aysel'i kurtaracaklar. Ya bizdeki Ayseller, Fatmalar ne olacak? 


Umut/Paris 


ABECE 


Merhaba öğretmenler, merhaba dostlar... 

“ABECE bu İlk sayısını, yaşamını halkımizin eğitimine ve aydınlık günlere ulaşması uğruna adamış, bir bölümü artık aramızda olmayan, bir bölümü bu uğurda şehit düşmüş, bir bölümü de binbir güçlük içinde ve en ters koşullarda özveriyle çalışan tüm öğretmenlere sunar.” diyerek Nisan 1986'dan bu yana yayım yaşamına girmiş olan ABECE, aylık eğitim, kültür ve sanat dergisi, Türkiye öğretmen hareketi kadroları tarafından çıkartıiyor. 

Danışma Kurulu üyeleri arasında Ali Bozkurt, İlhan Alkan, Rüştü Apaydın, Cemil Çakır, Mustafa Ekmekçi, Mustafa Gazalcı, Sezal Kaynak, Öner Yağcı, Reha İsvan, Hasan Ürel ve daha nice barış, özgürlük ve demokrasi savaşçısı öğretmenler var. 

Derginin amaç ve niteliğini, yine ABECE'den alıntılarla tanıyalım. işte çıkış başyazısından birkaç tümce: 

“Son yıllarda toplumumuzun büyük bir kesimi üzerinden öyle bir silindir geçirlidi ki, belini doğrultana aşkolsun. Ne yaparsınız ki yaşam devam ediyor. İnsanlar yiyip içiyor, çocuklar okula gidiyor, öğretmenlerin azımsanmayacak bir bölümü işsiz, aç, damda ve yurt dışında da olsa çoğunluğu görevlerinin başında ve de 24 Ocak'ın telsefesine uygun insan tipini yetiştirmek için çalışmaya zorlanıyor. 


Öğretmen suskun, öğretmen örgütsüz, öğretmen ezik, ama, öğretmen umutlu, öğretmen dünyada örgütü olmayan tek ülkenin öğretmeni olmanın ezikliğini taşıyor, hem de kendi suçu olmadığı halde. İşte bu duruma düşürülen öğretmene ülkenin eğitimi yaptınlmak isteniyor. Doğrudur, öğretmenler bu hale getirilebilirme 24 Ocak'ın felsefesine uygun insan tipini yetiştirebilir. Ancak olanaklı midir bu? Kaldı ki ülkemizde nice iktidarlar bunu denemiştir. Başarı oranı hiç de onların istedikleri düzeye ulaşmamıştır, bundan böyle de ulaşmayacaktır. 

..Ülke sorunları çözülmeden mesleksel sorunların köklü çözümlere kavuşmasının olanaksız olduğu bilincinden hareketle diyoruz ki; ABECE'nin eğitimin demokratikleşmesine, öğretmenlerin ekonomik ve demokratik taleplerine, köklü sorunların çözümüne getireceği katkı, genel demokrasi mücadelesinin kazanacağı ivme İle başarıya ulaşacaktır. 

Merhaba öğretmenler, merhaba dostlar...” 

Türkiye öğretmenlerinin merhabasına, merhaba diyebilmek için şimdi söz sırası bizde. 

Öğretmenler, dostlar, haydi dayanışmaya! 

Abone ol! Abone bul! 

Yıllık abone 50 DM. Yazışma adresi: ABECE, Ataç sok. 27/5, Yenişehir-Ankara 


Bir öğretmen/Marburg 


Karamsar değilim 


Türkiye Postası, 26 Eylül 1986 


“kopmamaya çalışsak da yaşantı, 


Yakından tanıdığım bir alle- den mektup aldım. Içim burkularak okuduğum mektubun yükünü, acı ve kaderini ve de umudunu sizlerle paylaşmak istediğim için yazıyorum. 

*.. Evet kısmen de olsa özgürlüğe kavuşalı ikibuçuk ay oluyor. 
Ama bana daha uzun süre geçmiş gibi geliyor. 

içeride her ne kadar dışarıdan 


kârşı karşıya olduğumuz nesnel koşullar çok farklı. Biliyorsun Adana'dan tahliye oldum. Idam, pekçok müebbet ve ağır cezalar verdiler. Ben de içeride kaldığım süre gözönüne alınarak tahliye oldum. 5. akın bir süre tutuklu iE Yılın infazı 6 yıl oluyor. Aslında bir yıl daha içer- de kalmam gerekiyor. Eğer dava Yargıtay'da onaylanırsa bu bir yıl, 


ve yozlaşmayı anlatmama bile gerek var mı? Ama karamsar değilim... z 


Cezaevinde koşullar nedeniyle çok kısır olan sosyal çalışma” lann bazanna katılırdım. Metris" te folklor nedeniyle bile falaka çekilmişti bize, Ama falaka ekibi çıkar çıkmaz, foklor ekibi devam ediyordu çalışmalara. Adana'da zaten yaşama savaşı veriliyordu. 
Sosyal çalışmayı düşünecek zaman ve koşullar yoktu. 


Şimdi acilen iş anyorum. En azindan kendi yükümü sırtlan mam gerek. Sağlık durumum kötü sayılmaz. Ufak tefek şeyleri hastalıktan saymıyorum artık. O yaşantı içinden mi çıkabilmek kolay değil. iemli olan moralimin bozulmaması. Mutlaka yaşanacaktır tatsız birtakım olaylar, Ama geçmişteki bunca olaydan çıkanlar derslerle, tecrübelerle izin vermeyeceğim moralimin bozulmasına. 

F.Almanya'dan bir okur 


Kraldan çok kralcı kesilmek 


Geçenlerde Türkiye'den izi- ne gelen bir arkadaşa telefon ettim. Bir anda başladı içini dökmeye. Gördüklerine bir türlü inanamamış. Ben de bunları 


hemen hergün ölümle sonuçlanan zehirlenmeler oluyormuş işçilerden birine bu durum daha nekadar böyle gidecek diye sordum. Yanıtı şu oldu: 


lm mena 


Banka adı: Sparkasse Dulsburg-Kaiserberg jarse 
A, Numarası: 219-004090 


bir ihtiyaç molasi verelim dedik. 
Şoförden de muavinden de duy- 


Adı-Soyadı 6 aylık (12 sayı)f | 


Adresi 1 yıllık (24 say) C] | madığımız kalmadı. 
Tarih: Kötü muameleyi anlatmak Ülkesi mümkün değil. Neyse Yugoslav- 


ya'nın en çok kaza olan bölümlerini sağsalim atlattıktan sonra geldik Salzburg sınır kapısına. He pimizi otobüsten indirdiler ve şimdi Münih'ten gelen şirketlerine bağlı otobüslerin bizi alacağı. 
nı söylediler. İtiraz edelim, bize “aktarma yok” dediniz diyelim dedik ama ne mümkün. Sonuçta yaka paça, çoluk çocuk, torbalar, fileler, bavullar gümrükte terkedildik. 

Gecenin bir yarısı, ne gelen var ne giden. Oturacak, yatacak, iSinacak bir dam altı bie yok. Bu arada çektiklerimizi yazıp da mektubu uzatmak istersiyorum. 
Tam 8 saat sonra nazlana nazlana bir otobüs geldi. Ve bizi Münih'e getirdi Hesap soralım desek, kimden soracağız belli değil Ben sadece okuyucularımızın da haberi olsun da bir daha bizim gibi tuzağa düşmesinler diye yazayım dedim. 
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Şike EA grevi 


Bursa'da Atatürk heykelinin yanında Bulgaristan'dan kaçan bir aile açlık grevi yaptılar. Gerekçeleri Bulgaristan'da kalan dedelerinin Türkiye gönderimesi, 

Açlık grevini bir hayll sürdürmüşler. Daha sonra bunları doktora sevketmişler. Doktor bir insanın hiçbir şey yemeden 5 gün 

ini, oysa bunların 
S günden uzun bir süredir grev- de olduklarını ve vücutlarının normal olduğunu raporu ile kanıtıyor. Böylece gizli gizli yemek yedikleri ortaya çıkınca pofs tarafından evlerine gönderiliyorlar. 

Bundan bir Ki hafta önce bu haberi boyalı basından öğrenmiştik. Ama daha başkaydı. Bursa valisi rica ediyordu bu aileye evlerine dönmeleri için. Dedelerinin gelmesi için de elinden gelni yapacaktı. Olaylar ne kadar çarpık yansıtıyor deği mi?” 


Pforzhelm'den bir okurumuz. 


verdiler. Ben de içeride kaldığım süre gözönüne alınarak tahliye 

- 5 yıla yakın bir süre tuuklu kalım. 15 yılın infazı 6 yıl olüyor. Aslında bir yıl daha içer- de kalmam gerekiyor Eğer dava Yargıtay'da onaylanırsa bu bir yil, infaz yanması sözkonusu olduğunda 15 yılın tamamının tutuklu geçirilmesine dönüşebilir. Çünkü cezaevlerinde infaz tutukluların başında demoklesin kdıcı gibi duruyor. 

İkilem şu: Ya ideolojik, siyasi özü yoketmeye yönelik baskı altında uygulatılmaya çalışılan kurallara uyacaksın, veya infazın yanacak. Bu kurallar nedeniyle cezaevinde son iki senem hücrelerde geçti. Hücre koşulları ise anlatılacak gibi değil. 

Beş yıllık tutukluluk süresince olanaklar ölçüsünde dışandaki yaşantıyı izlemeye çalıştım. Ama yine de yabancılık çekiyorum. 
Uyum sağlamayı düşünemem bile. Yabancılaşmayı, kendi kendimi tecrit etmeyi de düşünemediğimden ayak uydurmaya çalışıyorum. Dışarıdaki yaşantıyı 


Seçeierle Türkiye'den izi- ne gelen bir arkadaşa telefon ettim. Bir anda başladı içini dökmeye. Gördüklerine bir türlü inanamamış. Ben de bu: bizlere aktarmak istedim. 


“Bizim Ardeşen kasabasında 
14 Eylül'de belediye yenileme 
ve 28 Eylülde ara seçim yapılacak. Sosyal demokratların üstün olduğu bu kasabada halkı yıldırabilmek için Özal hükümeti bütün olanaklarını kullanıyor. 
Seçim hesapları için iman yapımına başlandı. Ancak halkın ihtiyacı durumundaki fimanın tamamlanıp tamamlanmaması seçmenlerin oylarını ANAP'a verip vermemelerine bağl. Politikacılar bunu açıkça propaganda ediyorlar. 

Yalova'da bir tanıdığımı ziyaret amacıyla bir kimya fabrikasına gittim. En zehirli kimyevi maddelerle üretim yapılan bölümlerde bile maske gibi koruma araçları verilmemiş. Anlatılanlara göre 


Kraldan çok kralcı kesilmek 


hemen hergün ölümle sonuçla ehirlenmeler oluyormuş. + 


nan zi eler 
İşçilerden birine bu durum daha ne kadar böyle gidecek diye sordum. Yanıtı şu oldu: 

“Bizler burada herşeyi göze alarak çalışmak durumun- 


işverenle ça lışıyorlar. Bu şartlarda direnişe geçmek çok zor, ancak imkansız da değil. 

Bir olay da havaalanında Almanya'ya dönerken yaşadım. 15 
yaşındaki bir genç babasının daveti üzerine F. Almanya'ya gi“ diyordu. Görevliler vizesi yok getekçesille göndermediler. 

Böylece sanki F Almanya'daki gerici yasalar yetmiyormuş gibi bunun kendi görevlilerimiz tarafından katmerlenmesi aklâ şunu getiriyor. Her yerde kraldan çok kralcı kesilmek bugünkü hükümet görevlilerinin kanına işlemiş” o Çetin Sözer/Stuttgert 


BULMACA 3 


SOLDAN SAGA: |. ABD emperyalizminin yoğun baskısı altında bulunan bir Orta Amerika ülkesi - Kimyada basit şekerlerin genel adı, 2. Baskıcı, zorbacı - Bir bağlaç, 3- Önadı Ekber olan Nazım Hikmet'in yaşamını anlatan kitabı olan Sovyet yazarının soyadı - Bir hitap şekli, ünlem, 4. Herhangi bir konumdan bağımsız olma hali - (Tersi) İçiçe geçen ya da birbiri üzerine gelen parçalan tutturmaya yarayan bir tür tahta ya da metal çivi, 
5. En büyük anakara - Bir renk - Kesin, 6. (Tersi) Ekmeğin hammadesi - Türkiye Sertel'lerin çıkardığı ve CHP'nin tek parti döneminde yakılan gazetenin adı - Güz, sonbahar, 7. Cumhuriyet döneminde ekonomide planlı dönemin başında, bu amaçla kurulan kurumun adının başharfleri - Bir balık cinsi, 8. Bir kadın adı, aym zamanda bir yıldız ismi - Fakat anlamına gelen bir bağlaç, 4 Kuşaklarda taşlık - Kötü durum, 10. Mezo- 


Hoel- 


aaa 


potamya da yaşımış eski bir uygarlık - Himalayalar'da yaşayan efsanevi karadamı - Kimyada kalsiyumun simgesi 


“YUKARIDAN AŞAGIYA: |. İkinci Dünya Savaşında müttefik kuvvetlerin çıkartma yaptıkları Fransa'daki 


ünlü yanmada, 2. Köpek - (Tersi) Bir başkasına tuzak kurmak - Akıl, 3. Bir deney hayvanı - Rehine, 
4. Cennet ve cehennem arasında - Çalgı, 5. (Tersi) Bir sayı - Sovyetler Birliği'nde Karadeniz yakınların» da bir göl, 6. Kazakların başkanı, 7. Erkerlerinin başında uzun ve çatallı boynuzları olan memeli hayvan - Karadeniz kıyısında bir dimiz, 8. (Tersi) Latin Amerika'da bir ülke - Anadolu'da yaşamış eski bir uygarlık, 9. Alardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak gözelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı - (Tersi) Vilayet, 10. Kale duvarlannda iç yanı geniş, dış yanı dar delik, 11. İspanyol selamı - (Tersi) Bir dinden ya da soydan olanlann topluluğu, 12. Yağ ve savun yapılan bir kahvaltılık - Cet 


GEÇEN SAYIDAKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SAGA: 1. Monarşi - Lena, 2. Olağan - Çakal, 3. Roma - Alabora, 4. Asa - Amanos, 5. Zan -+ Fare, 
6. Ol- Ski -kA, 7. Raĥel - knerF, 8. Olta - Atval, 9. uzrA - Nal - İto, 10, Maske - neknok. 


YUKARIDAN AŞAGIYA: 1. Moratoryum, 2. oloS - Fa - ZA, 3. Namaz - Fors, 4. an - Asalak, 5. rA - Anket 
6. şanM - İlan, 7. Laf- An, 8. Çanakkale, 9. Laborant, 10. Ekose - Evin, 11, Nar - İrato, 12. Alaca - Flok. 
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Sayfa 3 


TÜRKİYE HABERLERİ 


Türkiye Postası, 26 Eylül 1986 


e 28Eylülde1tilimizdeyapılacak ara seçimlerde halkımız ağır baskılar, yasaklar ve tehditler altında sandık başına gidiyor. 25 Mart 
1984'de yapılan mahalli seçimlerde ANAP türlü sahtekarlıklarla en büyük parti olarak kalabilmeyi başarmıştı, Ara seçimlerin yapılacağı kimi şehirlerdeki ANAP'ın oy'oranı şöyleydi (yüzde olarak): Gaziantep 
34,4 - Manisa 51,8 - Istanbul 46,2- Niğde 30,3- Samsun 35,8 - Bingöl 38,8 - Ankara 48,53. "Bize oy vermezseniz, anarşi ve terör geri döner” tehditini savuran ANAP'ın halkı korkutmaya çalışması bile bu seçimlerin hangi ortamda yapıldığını görmeye yetiyor. 
Türk-iş ve aydınlarımız da aynı görüşte birleşiyor: 
ANAP'a oy yok! 


Yasaklar altında sandık başına 


8 Şevket Yılmaz: “ANAP'ın dışında bir 


partiye oy verin” 

Türk-lş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, işçilerin ANAP dışındaki parilerden birine oy vermelerini istedi. ANAP iktidan döneminde işçi haklannın sürekli olarak geriye götürüldüğünü iktidann çalışanların hak ve menfaatlerine ters düşen işler yaptığını söyleyen Yılmaz şöyle dedi “Işçiler ne yapacaklarını bilemez hale geldi... Son olarak yapmak istediğimiz toplantılar hükümet tarafından engellendi. Ben işçilerden ANAP'ın dışındaki bir partiye oy vermelerini istiyorum,” 


“Işçinin tamamını alacak hapisane de bulamazlar” 

Şevket Yılmaz, Zonguldak mitinginin yasaklanması üzerine yüzlerce araçlı bir konvoyla Zonguldak'a gelerek bir basın toplantısı yaptı. Yıl maz iktidarın baskı yoluyla işçilerin sesini kısmak istediğini söyledi ve iktidann korktuğunu belirtti. Konvoyla birlikte şehir turu yaptıktan sonra Genel Maden-İş sendikasına giden Yılmaz'ın basın toplantısını geniş bir işçi yığını izledi. 

Toplantıda, Şevket Yılmaz "Bizi zorlamasınlar, gün gelir işçi artık vi Ai Türkiye'de işçinin tamamını alacak hapisane de buluamaz- 

i. 


@ Türkiye'nin birinci sorunu ANAP'tan ~ kurtulmak 


Baskılar 


» İzmir Çiğli Güzeltepe'de 9SHP'li genç polisçe gözaltına alındı. Gözaltına alma gerekçesi olarak ANAP'lıların kahve toplantısını engelledikleri öne sürüldü, 

e Ecevit'in Zonguldak Devrek ilçesinde yaptığı konuşmadan dolayı soruşturma açıldı. 18 Eylül'de Zonguldak ın ilçelerindeki konuşmaları nedeniyle açılan soruşturma sayısı 6'ya yükseldi. 

© Bafra, Havza ve Vezirköprü'de DYP'nin düzenlediği mitinglerde konuşma yapan Süleyman Demirel hakkında soruşturma başlatıldı. 

» SHP milleivekillerinden 
Kamer Genç hakkında “Cumhuriyeti alenen tahkir ve tezyif ettiği” gerekçesiyle Bingöl Abir Caza Mahkemasında if 


İmza sayısının 10-15 bine ulaşması bekleniyor 


Ekmek ve hak dilekçesi 
17 Eylülde imzaya açıldı 


Türkiye'de ekonomik ve demokratik hâklar konusunda istemleri kap- 


sayan “Ekmek ve Hak Dilekçesi”nin bir süredir devam eden hazırlıkları tamamlanarak imzaya açıldı. 

Dilekçeinin içeriği ile ilgili olarak Aziz Nesin şöyle konuştu: 

“Türkiye'de cumhuriyetimiz tarihi boyunca görülmemiş ölçüde ekonomik bunalımlar yaşamaktayız, Bu beş altı yıldan beri sürüyor ve hergün daha çok artıyor. Bunun karşısında aydınlar olarak edilgin kalamayacaktık, onun için yapmamız gerektiğini düşündük ve bir ekmek hak dilekçesi hazırladık. “Ekmek' ekonomik durumumuzu anlatacak, ‘Hak’ da ekonomik durumun sosyal yansımalarını dile getirecek.” 

$ sayfalık dilekçeye ilk imzayı atarak kamuoyuna açıklayan Aziz Nesin, iki yıl önceki dilekçe mi, bildirge mi tartışmalarını hatırlatarak şöyle dedi: “Biz bu dilekçeyi bildirge yapmak istiyorduk. Niçin bildirge yapmak istiyorduk? Çünkü bundan önce bir aydınlar dilekçesi verdik, biliyorsunuz. Biz dilekçe olarak verdiğimiz halde, sürekli olarak, “hayır, bu dilekçe değil, bildirgedir" dediler. Ve sıkıyönetim yasalarına 


düşürmeye çalıştılar. Oysa biz özenle yasaların içerisinde kalmaya çalişiyorduk, Sıkıyönetim kalktı. Demek ki sıkıyönetimin o yasası da kalktı diye düşündük. Öyleyse, madem ki o zaman dilekçeye bildirge dediler, şimdi bildirge verelim diye düşündük. Ve bildirge olarak haarladık. Ama gördük ki, sıkıyönetim kalktığı halde bildirge verilemiyor. 
Yasak. Sonuç şu: 

Türkiye'de sıkıyönetim kalkmamıştır, kesinlikle kalkmamıştır. Kim ki Türkiye'de sıkıyönetim kalktı diyorsa doğruyu söylemiyor. Ne olmuştur? Sıkıyönetimin yerine olağanüstü hal yasası gelerek sıkıyönetim daha da sıkılaştırılmıştır.” 

Istanbul, Ankara ve Izmir'de sürdürülen 5 aylık bir çalışmanın ürünü olduğu açıklanan Ekmek ve Hak Dilekçesi'nin Türkiye'de yaşanan kötü gidişe karşı çıkan herkes tarafindan imzalanabileceğini ve ilk aşımada imza sayısının 10 bine ulaşmasının hedeflendiğini söyleyen Aziz Nesin, dilekçenin yeterli imza toplandıktan sonra cumhurbaşkanlığı, TBMM başkanlığı, başbakanlık ve TBMM de üyesi bulunan siyasi partilerin 


göre bildirge vermek yasak olduğu 


için bizi 


yasadışına 


genel başkanlanna verileceğini söyledi. 


Ekmek ve Hak Dilekçesinden bazı bölümler 


“Ülkemiz, cumhuriyet tarihinde görülmemiş boyutlara varan ekonomik bunalım içindedir. Özellikle 1960'den bu yana giderek artan bunalım, yaşamın tüm alanlarına yayılmıştır. Geniş halk yığınları, tüm çabalarını günlük geçim sorunlarını çözmeye harcamakta, ekonomik bunalımın ağırlığı, yığınların yalnızca yoksullaşma» sına değil, tüm toplumsal ahlak değerlerinin çürümesine de neden olmaktadır. Rüşvet yaygınlaşmakta; fuhuş, intihar, cinnet, cinayet olayları hızla artmaktadır. Ahlak değerlerinin çürümesi toplumu öylesine sarsmıştır ki, yalnızca yoksul halkımız değil, zengin ve varlıkk çocukları da, bu çürümenin kıskacından kendilerini kurtaramamakta 


Halk yoksulluk ve umarsızlık içerisinde kıvranırken, holding sahipleri, dünyanın en zenginleri sıralamasında ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye'de 94 şirketi bir holdingin yıllık cirosu, Türkiye Cumhuriyeti bütçesinin bes- te birini aşmıştır. Yani Türkiye'nin beş zenginin para gücü, devletin para gücünün üstündedir. Bu zenginler arasında, servetini üç yılda 56 kat artıranlar vardır. 


Bu açık soygun ve sömürüyü sürdürmek ve kurumsallaştırmak için, anti-demokratik yasalar ve yasadışı baskılar uygulanmaktadır. Çağdaş insanın vazgeçilmez 


ve ön ok EK ve Km e 


naklarından yoksun bırakılmaktadır. 


Ekhmab na ila Didi baiana anali vü halime 


lann sürekli yoksullaşmasına yol açarken, onlardan sızdnlan değer, ulusal ölçekte, toplumsal gönenci sağlayacak yatırımlardan çok, küçük bir azınlığın artan kör faiz ve rantlanna aktarılmaktadır. 


Emeğiyle geçimini sağlayanların aleyhine olan böyle bir ekonomi politikasına süreklilik kazandırmak, kuşku yok ki, 12 Eylül ile başlatılan demokratik hak ve Özgür-Yükledim kısılmasını süregenleştirecek siyasal baskanın Murumsalaşmasıyla olanaklıdır. Bugün, sendikal özgür-Tükler, grev ve toplu sözleşme haklan yeteri ölçüde sağlanamıyorsa; ilerici, demokrat ve yurtseverlerin meslek, kitle ve siyasal örgütlenmesi sıkı bir denetim ve baskı altında bulunduruluyorsa; toplumsal barışı sağlayacak olan genel af çıkarılmıyorsa; işkencecilerin cozalandırılması, idam cezalannın kakdınlması gündeme getirilmek istenmiyorsa; yurtdışında kalmak zorunda brraliban ve yurttaşlıklan çıkanlar nice değerli insanımızın yurda dönmelerine olanak sağlanmak istenmiyorsa; 
1402 ile görevlerinden alınmış öğretim üyeleri, bilim 
adamlan, doktorlar, öğretmenler ve memurların göreve başlatılması engelleniyorsa; geleneksel yaşam biçimletinin ağır bastığı Güneydoğu Anadolu'da, insan onurunu ve aile kavramını derinden yaralayan ve “cinsel kontrola dek uzanan uygulamalar devletin “araştırma” “e olarak benimseniyorsa, tüm bunların nedeni, çalışan halkın ücret ve gelirlerini baskı altinda tutma, dolayısıyla çalışanların ekonomik haklarını sağlamansn 


koşulu olan demokratik ortamın gekşmesini geciktirme 
va Önleme amacını tasımaandır 7 


üyesi olduğumuzu iddia ettikleri hiçbir Batı ülkesinde görülmemiş sınslamalar uygulanmaktadır. Grev yasakları ve sınırlandırmaları alabildiğine yaygınlaştıran iktidar, toplu pazarlık düzenine işveren lehine karışmak» tadir. Günümüzde sendikalaşması gereken har dört kişi- den ancak biri sendikakdir. Buna karşılık sendika görüntüsü altında bir yabancı ülke kuruluşu en geniş serbestlik içinde etkinliklerini sürdürmektedir. Memurların, sendikalaşması yasaklanmıştır. işçilerin örgütlenme özgürlüğüne yönelik kısıtlamaların yanı sıra, başta kıdem tazminatı ve asgari Ücret olmak üzere, temel kazamın» lara yönelik saldınların ardı arkası kesilmemektedir. 
...Türkiye'de bir yandan ülkenin bölünmezliği edebiyatı yapılırken, öte yandan da topraklarımız yabancıları satılarak ve Serbest bölgeler kurularak ülke toprakları tiilen bölünmektedir. Serbest Bölgelerde birtakım TC yasaları geçerli olmayacak, yeri ve yabancı sermayedarlann çıkarlan doğrultusunda yeni düzenlemeler yürürlüğe konulacaktır. Serbest Bölgelerin altyapıları halkın ödediği vergilerle yapdacak ve buralardaki işadamlannın kullanımına verilecektir. Emekçiter buralarda da mokratik hak ve özgürlüklerini korumanın atacı yapma hakkından yoksun biraklacaktır. Yabancı sarma, ye ile onlarin işbirlikçisi yerli teketlor daha çok sömnig kazansınlar diye yoğun bir soygun düzeni kurulacak, her türlü yasadışı işler ve kaçakçılık kol gezecek... 


Kaynağını halun ilk toplumsal biçimlermelerinden alan, ulusal kültüre evrimleşen ve kollannı evrensele i deiei yem me n 


yeter derse, Türkiye'de işçinin tamamını alacak hapisane 


lar” dedi. 


© ANAP'a ortak tavir alınmalıdır 

Kapatılan MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan 28 Eylül'de yapılacak ara seçimlerde ANAP'a karşı ortak tavır önerisinde bulundu. Bu tavrın 28 Eylülde yapılacak ara seçimlerde yaşama geçirilmesi gerekliğini vurguladı. Erbakan bu görüşünü şöyle açıkladı: “12 Eylül şartlarının ürünü olan ANAP, antidemokratik bir oluşumdur. 12 Eylül olmasaydı radyo ve televizyon- dan bu kadar yararlanmasaydı ANAP diye bir olay ortada olmazdı. ANAP IMF'nin Türkiye uzantısı gibi çalışmaktadır. ANAP” m Türkiye'yi ipoteklere bağlayan politikalarından Türkiye'nin kurtarılması için herkesin işbirliği içinde olması gerekir.” 


© Konsey üyelerini 

istifaya davet 

ediyorum 

SHP içel milletvekili Ali Ihsan Elgin Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyelerini istilaya çağırdı. Bingöl'de yazılı bir açıklama yapan Elgin, dört eski komulanın varlık nedenleri kamuoyunda ciddi bir tartışma konusudur. o Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyelerini istifaya davetediyorum. Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri organının gerekli olup olmadığı konusunda referanduma gidilmesini öneriyorum.” dedi ve açıklamasına şöyle devam etti: “1982 Anayasası İle oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri görevinde bulunan 4 eski komutanım varlık nedenleri kamuoyunda tiddi bir tartışmaya yolaçıyor. 
Demokrasi ile yönetilen bir ülkede geçici bir sürelçin 4kişiyeözelolarak tahsis edilmiş anayasal bir ku» rum düşünülemez. Böyle bir kurum olmasa da devlet işleri, birçok ülke ve geçmişte ülkemizde olduğu gibi aksamadan yürütülebilir. 


dl Yh mım'd 


Manisa ilçelerinde açık hata toptantılanını sürdüren Refah Parusi Genel Başkam Ahmet Tekdal Türkiye'nin. birinci sorununun Özal ve ANAP'tan kurtulmak olduğunu söyledi. Tekdal, ülkenin yasaklarla dolu olduğuna işaret ederek, memlekette demokrasi varsa bütün düşünceler serbest bırakılsın. herkes düşüncesini açıkça söyleyebilsin, savunabilsin, dedi, 


© 43imzalı 
SHP'ye destek bildirisi 


Aralarında Barış Demeği sanıklarının da yer aldığı 43 sanatçı, bilim adamı ve eğitimci yayınladıklan bir bildiride seçimlerde SHP'yi desteklediklerini açıkladılar. 

“Halkımıza” başlığı altında yayınlanan bildiride, “Bu seçimlerde en ileri, tek ilerici parti olarak SHP'yi görüyoruz. SHP'yi destekliyoruz. Sizleri de SHP'yi desteklemeye çağırıyor, gözel ve mutlu bir Türkiye'nin hakkımız olduğuna inanıyoruz” deniliyor. 

Ortak bildiriye imzasını atan 43 
kişinin isimleri şöyle: 

Sıdıka Su, Esin Avşar, Adalet Ağaoğlu, Prof. Dr. Erdem Aksoy, Tank Akan, Mehmet Akan, Irem Arseblik, Dr, Erdal Atabek, Ergin Atlıhan, Engin Ayça, Rutkay Aziz, Namık Kemal Behramoğlu, Demirtaş Ceyhun, Necati Cumalı, Isa Çelik, Gülçin Çayhıgil, Niyazi Dalyancı, Hasan İzzettin Dinamo, Ferit Edgü, Bilgesu Erenus, Müştak Erenus, Genco Erkal, Mengü Ertel, Sadık Gürbüz, Yalçın Güzeke, Reha Isvan, Turgut Kazan, Dr. Ildeniz Kurtulan, Aziz Nesin, Arif Merdol, Zeki Ökten, Prof. Dr. Metin Özek, Erdal Öz, Bülent Özükan, Rasin, Rahmi Saltuk, Timar Selçuk, Nur Sürer, Ali Taygun, Orhan Taylan, Melek Taylan, 


i 


© SHP lerden 
Kamer Genç hakkında “Cam- 


huriyeti alenen tahkir ve tezyil ettiği” gerekçesiyle Bingöl 
Ağır Ceza Mahkemesinde 10 


Eylül tarihinde dava açıldı. Bu Í konuyla ilgili olarak Ağrı mil- f letvekili SHP MKYK üyesi Ibrahim Taydemir şunları söyledi: “Arkadaşımız Kamer 
Genç, SHP'lilerin yoğun olduğu bölgede seçim çalışması yapmaktadır. ANAP milletvekili Mehmet Ali Doğuşlu" 
nun da İlçesi olan Kiğı da SHP'nin oylarını bölmek için yoğun çaba sarfeden ANAP" 
lilar Kamer Genç'in birleştirdiği seçmenleri bölemedikleri için oyun içine girdiler.” 

è İZEylülgünlerindelstanbul'da yoğun operasyonlar başlatıldı bir gecede 140 kişi gözaltına alındı. 


Ai DALOĞLU 


Biliyor musunuz, dost ve kardeş Libya'yı bombalayan uçaklar, bombardıman talimlerini nerede yapıyor? Bizim Konya'mızda... 

Bu Amefikan uçakları zaman zaman İncirlik'te konaklıyor. 
Bomba talimlerini ise, Konya yakınındaki Üçüncü Jet Eğitim Üssü'nde yapıyorlar, 

Şimdi bu da yetmiyor. Özal hükümeti, Konya'nın Karapınar ilçesine 25 km. uzaklıktaki topçu atış poligonunu genişletip Amerikan ve NATO uçaklarının düş Üssü yapmak istiyor. Bu alan, şimdiki topçu atış poligonundan Ereğli yakınlarındaki Akgöl'e ka dar uzanıyor. 

Biliyormusunuz, Amerikan ve NATO uçaklarının atış poligonu olarak kullanacağı alan kaç kilometrekaredir? Şaşacaksınız belki.. Tam bin kilometrekare... 
Metrekare hesabıyla söylersek, tam bir milyar metrekare... Bin değil, milyon değil, tam bir milyar metrekare... 

Yalnız Konya'mızda bir milyar metrekare vatan toprağı, NA uçaklarına bomba talim yeri diye ayrılmak isteniyor. 

Bunun için Karapınar'a bağlı 
21 yaylanın ortadan kalkacağı betirtiliyor. Bu 21 yaylada 15 bin aile yaşıyor. Yaklaşık 100 bin insa- 


Sendikal özgürlükler, bu arada grev ve toplu sözleşme haklan kaldırılmadan, memurların örgütlenme hakkı kısıtlanmadan, köylülüğün ekonomük savaşım araçlan demokratik koopera'iflerin etkinliği kırmadan, “genel oy” haklı askıya anmadan, 24 Ocak Kararlarını uygulama olanağı bulunamazdı Bu politikanın sonucu olarak, 


ve aile kavramını derinden yaralayan ve “cinsel kontrola dek uzanah Uygulamalar devletin “araştırma” yöntemi olarak benimseniyorsa, tüm bunların nedeni, Çalışanı halkın ücret ve gelirlerini baskı altında tutma, 

çahşanların ekonomi haklannı sağlamanın koşulu plan demokratik ortamın gelişmesini geciktirme ve önleme amacını taşımasıdır. 


Ulusun bunama düştüğü dar günlerde, halkımız. 
maddi ye manevi her türü özveride bulunmaya her “zaman hazır olmuştur. Ne var ki, ekonomik bunalımın, “Yalnızca halim omuzlarına yüklenmesi, buna karşılık, 

çalışanların emeğinden koparılan gelirin, sermaye, servet ve mülk sahiplerinin kazançlarına aktaniması, hele bu gelirin “işbilir” işbitiricilerin kasa zamanda büyük servetler yağmasının kaynağını oluşturması topkumsal gelişme ve sosyal adalet ökeleriyle bağdaşmayan bir 


tutumdur 


Türkiye gelirinde, tarımın payı, 1979'da yüzde 24,33 


iken, 1985'te yüzde 20,11'e, ücret ve maaşların payı yüzde 32,79 iken yüzde 19,50'ye düşmüş; buna karşılık, kör, faiz ve rantların payı, aynı yalarda, yüzde 4288'den 


yüzde 58,40'a yükselmiştir. 


Işçi, köylü, memur, öğretmen, esnaf, zanaatçı, emekli ve öteki çalışanların gelirlerindeki azalma, emekçi yiğen- 


Karapınar yine çöl mü olacak? 


imiz yaşıyor bu NATO'ya talim alani yapılacak yerde. Bu 100 bin Karapınarlı yerinden, yurdun- dan, topraklarından uzaklaştırılacak. 


Karapınar Belediye Başkanı Tevfik Çorakçı, “24 yıllık çaba- dan sonra yeşerttiğimiz çöl, yemyeşil Karapınar, şimdi yeniden çöle döndürülmek isteniyor” diyor. 

Karapınarlılar anlauyor: “Karapınar'ın güneyi tamamen çöldü. Kum fırtınası başladığı z2- man, ağzımızı, bumumuzu kapatır, yere uzanır, saatlerce beklerdik. Kum fırtınasına yakalanan araçların boyalar, zımpara ile kazınmış gibi olurdu. Evlerimizde tozdan oturamazdık. Bu afeti bütün Karapınarlılar birlikte yaşadı. 1962 yılında toprak aşınmasını önlemek için elbirligiyle çalışmaya başladık. Çöl olan bölgeye sazlardan barikatlar kurduk. Her yere ağaç dikmeye başladık. Yapılan sondajlar sonunda, yüzer metre derinlikte 32 
kuyu açtık. 160 bin dekarlık çöl alanı, ıslah edilip yeşertildi. Binbir zahmetle yeşerttiğimiz alan, şimdi NATO uçakları için atış poligonu olarak kullanılırsa, kısa sürede yine eski haline döner, çöl olur.” 

Tam 21 yayla var böyle aş poligonu yapılacak olan... Uğur, 


Hatip, Köksal, Girginli, Maviler, İnciler, Deper, Koçakerler, Yirci, Akkaş, Çatmalıoba, Akyayla, Ethemtartanlar, Çilağa, Kosalak, Bozaklı, Cesurtolu, Samık, Inoba, Mugayıtlı, Körabdullah... 

Isimleri sanki bir şiirin sözcükleri gibi güzel bu yaylalar silinmek isteniyor haritadan. 

Başbakan Özal, göçen yıl kasım ayında Karapınar'a gitmiş, “Burada zaten bir atış sahası var. Yabancılar da, yabancılar dediğim NATO uçakları, gelir kullanırlar" demişti. (Milli Gazete, 28 
Kasım 1985) 

Libya'yı bombalayan Amerikan uçaklannın bombardıman 
talimleri Konya'da yapılıyor. 100 
bin Karapınar köylüsü topraklarından uzaklaşurılmak isteniyor. 
Federal Almanya'nın “bizim kenilerimiz kalabalık, bizim kentlerimizde atış yapacak yer yok” diye başından savmak istediği uçakların talimleri, tenha ve geniş diye Konya'ya, Karapınar'a taşınmak isteniyor. Güzelim Selçuklu mimarisi tarihi eserlerimizin üzerinde, NATO jetleri dolaşacak. Birkaç yüz milyon dolar karşılığında, Karapınar, Amerikan, Federal Alman uçaklarının talim alanı olacak? 

İçiniz isyan duygusuyla dolmuyor mü? Ve buna gönlünüz razı oluyor mu? 


Sendikalar ve sendikal işçiler üzerinde yoğun ve çoğu kez de yasadışı baskı uygulanmakta, yargı kararı bile olmadan sendikalar kapatılmakta, mallan elinden alınmakta, doğal hakları olan etkinliklerinden alıkonulmakta, sınıf ve kitle sendikacılığı savunanlar yargilanmaktadır. Sendika çalışmaları, sendika kurma, yönetici olma ve özgür irade ile sendika seçme konularında 


ye ile ik ieta kazansınlar düzeni kurula, her türlü yaa ve MAŞ o gezer. 

Kaynağını halkın dk toplumsal biçimlenmelrinden 


alan, ulusal kültüre evrimleşen ve rensele ui sa ligi 


TRT, “camını kapıyor; Camını ölmüş ortaçağ kültürü 


SONUÇ 


Ñe çürümüş kozmopolit kültürün yozlaşmış ömeklenyie boyuyor. Tommiks ve Mizrakh fimihal, kozmopott kültür ile ortaçağ kültürü, taze beyinleri, kendine, halkına, ça-Oyma yabancılaştıryar. 


Toplumun ve ülkenin yararına olmayan bu ekonomik düzen elbe'te değişecektir. Ve elbette, halkımız, Ken- 


Gisinin ve ülkesinin geleceğinde söz ve karar hakkını side edecektir. Ekonomik demokratik hak ve özgürlük- 


olmamalıdır 


Federal Alman basınından 


7 Ağustos tarihli Frankfurter 
Allgemeine gazetesinde Von 
Kari Feldmeyer imzalı yazı da bu konuyla ilgili şu bilgilere yer veriliyor. 

Türkiye, başkeni Ankara'ya 
200 kilometre uzaklıktaki bir 
alanı, bu talim uçuşlarına tahsis etti. Uzunluğu 280 kilometre, genişliği 320 kilometrelik hava sahasında, talimlerin yapılması bombardıman uçaklarının, istihbaratve elektronik savaş yöntemlerinin aynı anda kullanilabileceği ve polansiyel bir düşmanın varsayımı ile gerçekleşürilecek savaş tatbikatları yapilacak. 

Federal Almanya'dan Türkiye'ye aktarılan uçuş talimi 15 
bin uçuş saatini kapsıyor. 

1 yilda 10-12 bin saatarasında 
normal 3500 saat alçak uçuş yapılacak. 

140 veya duha Gazla uçak 
Konya'da konumlandırılacak. 
Ancak bu sayılar yalnız Federal Alman ordusu için geçerli. 

By talimlerde 30 ila 50 uçak kullanıldığında 2000 personele ihtiyaç olduğu gibi var olan uçuş pistine bir tane daha cklenmesi gerekiyor. 


lerinin önündeki engelleri, kendi bilinciyle ve kendi gü-Cüyle aşacaktır. Bunun ük koşulunun da, hak ve Özgür-Kökleri sürekli geliştiren gerçek bir demokrasiyi kurmak olduğunu bilmektedir. Tüm dünyada, insanlığın onurlu tarihini halklar yaratmıştır. Ülkemizde de, halumızın kendisi yaratacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu 


Sürekli gözaltı yasallaşıyor 


İçişleri Bakanlığı, güvenlik s0- ruşturmasının kapsamını genişleterek baskıları yoğunlaştıran bir yasa hazırlığı yapıyor. 


Bu yasa tasansına göre, gözal-Una alınan yargılandıktan sonra aklanan ya da mahkum olanlar hakkında fişlemeye gidilecek ve bilgiler merkezi bir sistemde toplanacak. Yine bu tasarıya göre Siyasi suçlar nedeniyle gözaluna alınan kişiler için hazırlanan fişlere süreklilik kazandırılarak bu kişiler devamlı izlenecek ve ömür boyu fiş-Wi olarak yaşayacak. 


Anayasanın 19. maddesinde kişi hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakılabilecek olan “serseri” nitelemesi de bu yasa lasansında yeralıyor. Taslakta “serseri” hiçbir geçim vasılası me e A maya kudreti olmayan, iş bulmak için bu süre içinde bir çaba gösterdiğini belgelemeyen, şurada burada dolaşan kişiler olarak tanım; landı. 

Bu yasaya göre politik düşüncelerinden dolayı işlerinden atılan binlerce kişinin serseri olarak nitelendirildiği yetmezmiş gibi. ömür boyu da fişli olarak yaşayacaklar 


Sayfa 4 


HABERLER-YORUMLAR 


Türkiye'de demokrasi ve insan hakları konulu basın toplantısı ve panel çok geniş çevrelerden ilgi ve destek gördü 


Adaletsizliğe karşı adaletin, dayatmaya karşı özgürlüğün, düşmanlığa karşı kardeşliğin çağrısı yayınlandı. 


13 Eylül 1986'da Frankfurt 
Nordweststadt Bürger Haus'a Türkiye Aydınlarıyla Dayanışma Girişimi'nin çağrısı ile Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları konulu bir forum yapıldı. Çok sayıda aydın, sendikacı, demokratik örgüt temsilcisi, gazeteci, yazar, sanatçı ve Türkiyeli göçmen işçinin sadece izlemek değil, aktif olarak da katılmak amacıyla bir araya geldikleri forumun diğer bir özelliği de divanda konuşmacı olarak Türkiye" den gelen iki konuğun yer almasyd. SPD ve Aydınlar Girişimi'nin davetlisi olarak Federal Almanya'ya gelen Çağdaş Gazeteciler Demeği Başkanı Ahmet Abakay ve Türkiye İnsan Hakları Derneği kurucularından Nevzat Helvacı 12 Eylül'den sonra Türkiye'den birforuma katılmak üzere gelen ilk konuşmacılardı 


Forum başlamadan önce salona gelen iki konuğun etrafi kendileriyle konuşmak, onlan kutlamak amacıyla çok sayıda davetli ve izleyici tarafından adeta kuşatılmıştı Uzun yıllardır değişik nedenlerle Avrupa'da bulunan bir çok kişi kendilerine gönderilen davetiyeler- de, forumda Türkiye'den gelen üç konuğun da konuşacağını okuyunca yüzlerce kilometre uzaktan gelmişler, bu yürekli konukları yakın-) dan görmek, dinlemek kucaklamak istemişlerdi. Ne yazık ki Türkiye'den davet edilen konuklardan Petrol-Iş Sendikası Genel Başkanı Cevdet Selvi önemli bir kongre nedeniyle foruma katılamayacağını bildirmiştir. 


Forum'un sabah başlayan oturumunda divanda konuşmacı ola- 
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12 Eylül 1986 cuma günü Bonn” 
da basın merkezinde askeri darbenin 6. yılında Türkiye'de insan hakları ve demokrasi konulu bir basin toplantısı yapıldı. 


Heinrich Albertz (Batıberlin eski Belediye Başkanı), Renè Böll (yanemin yaşandığı ülkemizde olağan duruma geçmek için zorluk çekil diğini belirterek son aylarda Türk basınında yer alan haberlerden ör- 


dürdü. 82 Anayasasının olağı tü durumdan çıkmak için önerildiğini, oysa getirdiği sınırlamalarla toplumun gelişmesini önlediğini belirten Abakay, bugün hala işkence iddialarının siyasal iktidar tarafından (dış mihrakların!) ovünü gibi gösterildiğini oysa- Diyarbakır Cezaevinde 30 Kişinin öldüğünün bizzat ğskeri savg tarafindan a ga Pe, ee 


politizasyonu ve  yozlaştırılması yönünde görev yaptığını, baskılara karşı çıkan bir çok onurlu gazeteci hakkında dava Ve soruşturma açıldığını, 12 Eylül öncesi yazıları ve sorumlulukları nedeniyle 78 ga-Zeteciye toplam üç asırlık ceza verildiğini, ülkedeki fikir özgürlüğünün önündeki en büyük engel olarak 82 anayasasını gördüğünü söyledi, 


Türkiye'deki olumlu gelişmeler- den de söz eden Abakay, demokrasi güçlerinin Türkiye'nin uluslar- 


Foto: Soner Gürler 


rat FORUM s EART) yıncı), Anke Brunn, W.M.Caten- i tenere ot / husen (SPD milletvekili), H.Düub-DEM LADEMOCRATI: ler-Gmelin (SPD milletvekili), 

we A y ea peep (yazar), Gisela uige 4 sner (sinema ve tiyatro oyun- 

NAİM LAIR MENSCHENRECHTE MUMAN RIGHTS LES PRONE bl cusu). Joschka Fischer (Hessen 
| N DËR TURKE| IN TURKEY d eyaleti Çevre Koruma Bakani), 
amam e mm, Dr. Detlef Hensche, Prof. Dr. 


Martin Hirsch (eski Anayasa Mahkemesi Başkanı), Hans Janssen (sendikacı-IG Metall), Jo Leinen (Saarland eyaleti Çevre Koruma Bakanı) Prof.Dr. Klaus Liebe-Harkort, Jurgen Roth, Franz Steinkühler (IG Metali Başkan Yardımcısı), Prof. Dr. Server Tanilli, Klaus Thüssing (eski SPD milletvekili), Margarete v. Trotta (rejisör ve senarist), Heinz Oscar Vetter (DGB eski Genel Başkanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili nter Wallraffin çağrısıyla yapılan basın toplantısını ayrıca Gustav Heinemann girişimi, temel haklar ve demokrasi komitesi, do-Basevergençler, müzik gfubu BAP, Black Föss ve Kiliseler Taban Hareketi de destekliyordu 


Basın toplantısının yöneticiliğini üstlenen avukat o Heinzwemer Odenthal'in açış konuşmasından 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Bonn'da basın 


toplantısı yapıldı 


sonra, Hitler faşizminden kaçarak Türkiye'de yaşamak zorunda kalan ve Ankara Üniversitesinde öğretim üyeliği yapan, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı anayasa profesörü Martin Hirsch bir konuşma yaptı 


Hirsch, konuşmasında tüm dünyada insan haklarının çiğnenmesi- nin, işkencenin tüm dünyada yay gın olmasının, Türkiye'deki uygulamaları haklı çıkarlamayacağını belirterek, NATO bağlaşığı birülke olan Türkiye'ye karşı daha duyarlı ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti ve Türkiye'nin görünürdeki tüm değişikliklere rağmen bugün bir hukuk devleti olmadığını söyledi. Türkiye'deki haksızlıklara NATO üyesi bir ülke olduğu için göz yumulduğunu vurgulayan Hirsch, dünyanın neresinde olursa olsun, insan haklarının çiğnenmesine alışmanın, bu kanıksamanın bir insanlık suçu olduğunu belirtti 


Basın toplantısında Prof. Server Tanilli de bir konuşma yaparak, Türkiye'deki rejimin aydın düşünceve aydınlara karşı düşmanca tavnni sergileyen iki örnek verdi. Bunlardan biri Türkiye'de adli organlarca aklanan kitapların yakılarak yokedilmesi, diğer örnek de 12 Eylül'den sonra yurt dışına çıkmak zorunda kalan sendikacıların, sanatçıların, politikacıların vatandaşlıktan çıkanılmasıydı. 


13 Eylül günü Frankfurt'ta yapı 
lan Türkiye'de insan hakları ve demokrasi forumuna kaulmak üzere Federal Almanya'ya gelen Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkam Ahmet Abakay ve İnsan Hakları Demeği Genel Başkanı Nevzat Helvacı da basın toplantısına kauldılar. Basında da yeralan haber lerden örnekler veren Abakay kişi sel görüşünü belirtmeyerek, yorumu Alman meslektaşlarına bıraktı. 


— Kiye den davet edilen konuklardan Petrokiş Sendikası Genel Başkanı Cevdet Selvi önemli bir kongre nedeniyle foruma katılamayacağını bildirmiştir. 

Forüm'un sabah başlayan oturumunda divanda konuşmacı olarak Aydınlar Girişimi Başkanı Prof.Dr.Server Tanilli, Avukat Turgan Arınır ve Avukat Nevzat Helvacı yer aldılar. Forumu IG Metall Sendikası Merkez Yabancı» lar Sekreteri Yılmaz Karahasan ve Arbeiterwohlfahırt genel merkez sekreteri ve genel işçi temsilciliği başkanı Fuat Bultan yönettiler. Öğleden sonraki oturumda ise divanı Çağdaş Gazeteciler Deneği Başkani Ahmet Abakay, Türkolog Prof. 
Dr, Klans Liebe Harkort, İş Müfettişleri (İm-Der) Başkanı Ahmet Erol, Maden-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Kemal Daysal oluşturdular. Her iki bölümün sonunda da salondaki izleyiciler soruları ve açıklamaları ile tartışmalara aktif olarak katıldılar, 


Prof.Dr. Server Tanilli konuşmasında 1982 Anayasası'nın toplumdan neler götürdüğünü anlatırak “bu anayasayı bugüne kadar kabul etmedim, bundan sonra da etmeyeceğim” dedi. 82 Anayasası” nda parlamentonun geri plana ititerek Cumhurbaşkanının olağanüstü yetkilerle donatıldığını, insanlara özgür insan ve yurttaş olarak bakılmadığını, siyasi iktidarın çizdiği sınırlar içinde düşünme özgürlüğü tanındığını, bilim ve örgütlenme özgürlüğünün ve en önemlisi emeğin, alın terinin yani işçi sınıfinin haklarının olmadığını söyleyen, Tanilli, bir ülkede komünist partisine özgürce örgütlenme hakkı verilmiyorsa o ülkede demokrasiden de söz edilemeyeceğini, bu anayasanın, bu rejimin, sermaye nin rejimi olduğunu vurguladı 


82 Anayasası'nı 1982 tarihli bir 
kışla talimatnamesi olarak niteleyen Tanilli, geleceğin anayasasın- da işçi haklarının, emeğin haklarının tanınacağını, devletçi bir kalkınmanın. yollarının açılacağını, gerçek anlamda laiklik sağlanacağını, parlamentonun olacağını, Kürt Halkının haklarının tanınacağını bçlirterek aydınları bu hakları savunmaya çağırdı, Kürt Halkının haklarını savunmakla bölücülük yapılmadığını aksine çağdaş bir öneride bulunduklarını söyleyen Tanilli, sözlerini tüm bu saydıklarının kendiliğinden değil, ilerici, devrimci, demokrat güçlerin mü- 


kişinin öldüğünün bizzat askeri savcı tarafından açıklandığını belirtti. 12 Eylül'den sonra basın üzerindeki baskılara da değinen Abakay, 28 Ağustos 82'de Mamak'ta yayıncı Süleyman Ege” yeait 7 kamyon dolusu kitap yakıldığını CHP'nin tüm arşivinin imha edildiğini, Türk basınının bu dönemde iyi sınav vermediğini, özel- 


Türkiye'deki olumlu gelişmeler- den de söz eden Abakay, demokrasi güçlerinin Türkiye'nin uluslararası camiada saygın yerini almasi için mücadele ettiklerini, bir yerde baskılar varsa elbette ona karşı onurlu bir direnişin de olduğunu, bundan kimsenin kuşkusunun olmadığını ve “oyunun finalinin demokrasi güçlerinin olacağına inandığını” vurgulayarak sözlerini ta- 


m. 


Yukanda Ahmet Abakay 
Aşağıda Nevzat Helvacı 


cadelesi ile olabileceğini ve esas olarak demokrasinin gerçekleşebilmesi için bu günkü rejimin ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek “Bu rejimi yıkmak gerek” diyerek bitirdi 


Daha sonra söz alan İnsan Haklan Demeği kurucularından Avukat Nevzat Helvacı, özellikle söyleyeceklerinin dernekle ilgisi olmadığını, kendine ait olduğunu belirterek 1961 ve 1982 Anayasalarını karşılaştırdı. Anayasalarda bir takım hakların kağıt üzerinde yer almasının değil, bu hakların uygulanır olmasının önemini vurgulayarak kişi hak ve özgürlüklerinin korunması için devlet gücünün sınırlandırılması gerektiğini bundan en önemli faktörlerin kamuoyu, siyasal partiler, sendikalar, meslek kuruluşları olduğunu, Anayasalann hakkın özlerine dokunması halinde o ülkede demokrasiden söz edilemeyeceğini söyledi. 


Toplantıya konuk olarak katılan SPD Yönetim Kurulu üyesi ve SPD Federal Parlamento Grubu Diş İşleri sorumlusu Karsten D. Vogt da bir konuşma yaparak, Türkiye" deki rejime Türklere düşman ol- 


Prof. Server Tanilli 


dukları için değil aksine Türk Halkimin dostu oldukları için karşi çıktıklarını vurguladı. 

VVN-Antifaşistler Birliği Genel Yönetim Kurulu üyesi Emil Carlebach ise Alman antifaşistlerinin Hitler döneminde yaşadığı deneyimden yola çıkarak, yabancı düşmanlığına karşı, Türkiye'de politik genel af için, işkencelere ve baskılara karşı, Kürt halkının haklarının tanınması için Türkiye demokrasi güçleriyle dayanışma içinde olduklarını söyledi. 

Foruma Anka Ajansı muhabiri olarak katıldığını ve kendi adına konuştuğunu özellikle vurgulayan Çağdaş Gazeteciler Demeği Başkani Ahmet Abakay, olağanüstü dö- 


Ka 


Korsten D. Vogt 


likle tekelci basının toplumun de- 


mamladı. 


Petra Kelly 


13.9.1986'da Frankfurt'ta Türkiye Aydınlarıyla Dayanışma Girişiminin düzenlediği 


TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI paneli duyurusu 


Dün ene nr basın toplantısında, bugün burada, Türkiye'nin Federal Almanya'daki sağduyu sahibi dostlarının birçok temsilcisini dinledik. 
Aralarında bakanlar, parlamenterler de içinde olmak üzere, alanlarının seçkin kişileri vardı. Yine dün ve bugün soylu ve iy gözetmeyen m Ta hayranlıkla izlediğimiz ve kendileriyle dayanışma halinde yem m Türkiye aydınlarından iki konuğun ve onların yanısıra, aynı onurlu davranışları yurtdışında sürdürmek zorunda bırakılmış olan, ülkemizin başı dik yurtseverleri- nin konuşmalarını izledik. Bütün bunların, 12 Eylül 1980'den beri ülkemizde yaşanmış olayların ve bugünkü durumun değerlendirilmesi için çok önemli tanıklıklar olduğuna inanıyoruz. Veçok değerli katkılarından ötürü kendilerine ayrı ayrı teşekkür Foor Sağduyunun bu çok sesli, ama içinde hiç de çatlak ses bulunmayan korosunu dinledikten sonra şöyle seslenmek isti- 


yoruz; 
Ülkemizin yurtsever, demokrat, sağduyulu tüm insanları: 
— Yurdumuzda temel insan hak ve özgürlüklerinin yeniden egemen kilınması için, onurlu insanların hapis, esi kaygısına kapılıp, yurt dışına 

ğru, arkası kesilmeyen bir siyasal 

göçmen seli oluşturmasına arlık bir son vermek için; 
— Hapishanelerin boşalması, işkencelerin, idamların durması için; — Ülkemizin insan ve doğa kaynaklarının dış yönlendirmelerden kurtarilıp ulusal çıkarlar temelinde adil bir yaşam yolunun açılması için; 


— Ülkemizde genel b bee ahlaksal çöküntüye dur demek, çağdaş bir kültürlenmeyi gürül gürül başı 

için; 

— Ülkemizin olası bir savaşta ilk yok 

olacak bir hedef, bir atom harmanı 

olmaktan o kayırılması, bölgemizde 

hırçın bir komşu durumundan çikarılması için; 
birbirinize kulak verin, el uzatın! Gün birlik günüdür: Ve halkımızın artık dayanılmaz hale gelmiş tüm haksız acılarının, sıkıntılarının son bulmasının yolu birlikten geçmektedir; şiddete karpH ezmeye karşı dayanışmanın, jé: air karşı iyimserliğin birliğir bu. 

Temel insan hak ve özgürlüklerini, demokrasiyi nice acılar pahasına kazanmış, onları zorbalığın, faşizmin saldırılarından korumak ve adım adım genişletmek için en zorlu koşulları göğüslemesini bilmiş uygar dünyanın, bu kazanımlara saygılı tüm insanları: 

— Sizi siz yapan bu değerlerin, bizim ülkemizde bugün hala tehlike altında bulunmasına ilginizi eksik etmeyin; — Tıpkı sizler gibi onurlu, başı dik insanları Türkiye'den siyasal göçmen olarak akın akın ülkenize doluşmaya zorlayan iktidarların uygulamaların- dan ve yaptırımlarından gözünüzü ayırmayın; 

— Barışı, emeği, demokrasiyi tıpkı sizler gibi savunan insanların Türkiye'de 

terörist sayılmasına razı olmayın; 

Uygar dünya insanlarına bu çağrı, Adaletsizliğe karşı adaletin, dayatmaya karşı özgürlüğün, düşmanlığa karşı kardeşliğin çağrısıdır. 


latmak 


Demeği Genel Başkanı Nevza Helvacı da basın toplantısına kauldılar. Basında da yeralan haberlerden örnekler veren Abakay kişisel görüşünü belirlmeyerek, yorumu Alman meslektaşlarına birakü. 
Helvacı ise, insan haklarının evrensel öneminin günümüzde daha da iyi anlaşılmasından sevinç duyduğunu söyleyerek, görüşlerinin kişisel olup, derneği bağlamayaca-Ën belirtti. 


Toplantıyı yönelen Odenihal ise her iki konuğun da yorum yapmamasını anlayışla karşıladıklarını söyledi 

Eğitim ve Bilim Sendikasından (GEW) Türkiye'de yerinde incelemelerde bulunmuş Joachim Albrecht ve Reinhard Hocker izlenimlerini anlatarak, Türkiye'de öğretmenlerin örgütlenme özgürlügünün olmadığını, aydınlar, gazeteciler ve sanatçılar üzerindeki bas» kılara değindiler. 

Bağımsız milletvekili Gerd Bastian ise konuşmasında, Federal Alman hükümetinin NATO üyesi ülke olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye askeri yardımı hala sürdürmesini. 
bir skandal olarak niteledi. 

SPD milletvekili Catenhusen ve Yeşiller'den Petra Kelly de basın toplantısına katılarak bir konuşma yaptılar. Petra Kelly Türkiye'nin Avrupa Konseyi olurum başkanı» ğina seçilmiş olmasını eleştirerek, Kün halkı üzerindeki baskıları kınadt 


Eski milletvekillerinden Klaus 


Thüssing ise, son günlerde gündemde olan sığınma hakkına saldi- 


nya ağırlık veren bir konuşma yaptı. 
Çok sayıda Türk ve Alman bası- 


mindan gazetecinin izlediği basın toplantısında Maden İş sendikası Genel Başkanı Mehmet Karaca, Bank-Sen sendikası Genel Başkan vekili ve DİSK Genel Yönetim Kurulu üyesi Turan Ata, Bunk-Sen Genel Yönetim Kurulu üyesi Cahit Baylav, İş Müfettişleri Derneği Genel Başkanı, Ahmet Erol, Maden-İş sendikası Genel Başkanvekili Murat Tokmak, İstanbul Baro- su eski Yönetim Kurulu üyesi avukat Turgan Arınır Barış Derneği Genel Sekreteri Enis Coşkun sanalçı Melike Demirağ ve Şanar Yurdatapan da katıldılar. 

Basın toplantısına Milliyet gazetesinde “Türkiye'ye çamur attılar” Tercüman gazetesinde ise, “Kaçaklar Almanya'da kin kustular” başlığı alunda yer verildi. 
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Dünya 
Sendikalar 


Kongresi toplandı 


DSF'nin (Dünya Sendikalar Federasyonu) XL Dünya Sendikalar Kongresi 16-22 Eylül tarihleri arasında Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin başkenti Berlin'de yapıldı. 

Kongre'ye 296 milyon insanı temsil eden 432 sendikal örgütten 1014 delege katıldı. 

Yapılan açıklamalara göre, sendikal hareketin tarihinde en büyük katılımın bu toplanuda olduğu bildiriliyor. 

ILO ve UNESCO'dan temsilcilerin de bulunduğu kongreye sendikal olmayan 14 
uluslararası örgütte katıldı. 

Kongre'nin açış konuşma» 
sını ev sahibi ülke DAC'nin Devlet Başkanı Erich Honecker yaptı, Honecker'in davetlisi olarak Kongre'de bulunan Nikaragun devlet başkanı Ortega'da bir konuşma yaptı. 

Kongre'ye DİSK üç kişilik bir delege ile katıldı. DİSK Yürütme Kurulu Üyesi Kemal Daysal oy birliği ile seçilerek kongre divanında yer aldı, 

Toplantıya katılan sendikaların 225'i ülkelerinde merkezi düzeyde örgütlenmiş sendikalan, 164'ü de işkolu düzeyinde sendikaları temsil ediyordu. 

Bu sendikaların 43'ü Afrika anakarasından, 29'u Orta ve Yakın Asya, 145i Amerika kitasından, 93'ü Asya ve Uzak» doğu, 79'u da Avrupa ülkelerinden 


Kongreye katılan delegele- 


Katolik 
Kilisesi 
Yabancılar 
Sorumlusu barışsever papaz 
Herbert 
Leuninger 


Beş gün sonra yer “bulundu” 


Ali SÖYLEMEZOGLU 


Açlık grevi haberini pazartesi almıştık. Çarşamba günü gazetenin işlerini bitirdik, Perşembe sabahı Frankfurta telefon edip sorduğum- da “grev sürüyor, bugün ziyaretine gideceğiz” dediler. “Geliyorum, beni beklemeden gitmeyin” deyip trene atladım. Üç saatlik bir yolculuktan sonra Frankfurt Türk Halkevinde buluşup açlık grevinin yapıldığı ilticacı kampına gittik. 
Kamp şehrin dışında, Frankfurta üç adımda bir rastlanan Amerikan askeri tesislerinden birinin hemen yanındaymış. Uzaktan barakalar gözüktü, Hessen eyaleti içişleri ba-Kanlığı “çok ilticacı geldi” diyerek yeni gelenleri barakalara değil çadırlara yerleştirmeye başlayınca Frankfurtta bir dizi kişi ve kuruluş bu uygulamayı protesto etmiş. Fakat resmi makamlar “ne yapalım, yer yok” gibilerden bahanelerle oralı olmamışlar, 

Bunun üzerine katolik kilisesi- nin bölgedeki yabancılar sorumlusu olan Herbert Leuninger 7 Eylül pazar günü kampta yaptığı dini ayinden sonra çadırlardaki aileler duha korunaklı yerlere yerleştirilinceye kudur bir şey yemeyeceğini ilan ederek kampta açlık grevine başlamış 

Kamp denilen yer etrafi yüksek bir çitle çevrili geniş bir alan. Barakalarda 320 kadar çadırda da yaz 


eden yakınları onu vaz mı geçirdiler? Tekrar arabaya atlayıp Leuninger'in civar kasabalardan birindeki evine giderken bir yandan da bunlan tartışıyorduk. Yalnız Leuninger'i uzun yıllardır tanıyan Ülkü kendinden emindi: “Herbert'i bilirim, aklına koyduğu Şeyi yapmadan yarı yoldan dönmez.” 

Neyse evini bulduk. Kapıyı çak dık. Ses seda yok. Tam gerisin geri dönüyorduk ki önce buzlu camın ardından beyaz gömlekli bir gölge göründü. ardından kapı açıldı Herbert Leuninger ile yıllar önce iki kere görüşmüştük. Zayıf, düşünceli, nazik bir insan olarak haurlıyordum, Beş gün süren açlık grevinin etkisiyle daha da zayıflamış ve sararmış gibi geldi. Daha o ağzını açamadan Ülkü “Hayrola Herbert, grevi bitirmişsin?” deyince öyle içten bir gülüşle “kazandık” dedi ki, ister istemez derin bir nefes aldığımızı farkettim. 

Bizi buyur etti. Içeri girdik. O gün Ankara'dan gelmiş olan gazeteciler derneği başkanı sayın Abakay'ı tanıştırdık. Bir yandan durmadan çalan telefona cevap verip kendisini kutlayanları teşekkür ederken bir yandan da bize içişleri bakanlığının en sonunda nasıl ilticacıları barakalara yerleştirmeyi kabul ettiğini anlatıyor ve kendisine karşı demokratik kuruluşların gösterdikleri dayanışmanın çok ye ipi söylüyordu. Küçü 


Batı Avrupa'nin ve Avustralya'nın çeşitli şehirlerinde toplantılar, yürüyüşler düzenlendi 


6. yılında dikta rejimi protesto edildi 


@ 12 Eylül'ün 6. yılında Evren-Özal' rejimi Batı Avrupa'da ve Avustralya’ 
da geniş eylem birlikleri sağlanarak yürüyüşlerle, toplantılarla protesto edildi. 


Federal Almanya'da Av 
Dev-Genç, Birlik Yolu, Di Dr Devrimci Kurtuluş, FİDEF, Gerçek-ADK, Göçmen, İşçi Gerçeği, 
KKDK, KOMKAR, Kurdkom 13 
Eylül günü Duisburg'da bir protesto yürüyüşü düzenlediler. Devrimci İşçi, Kürdistanlı Devrimciler, TSK-DK örgütlerinin de desteklediği yürüyüş boyunca Türkiye ve Türkiye Kürdistanı"'ndaki baskıları kınayan, Türkiye demokrasi güçleriyle dayanışmanın yükseltilmesini isteyen sloganlar atıldı. Yürüyüş sonunda Burgplaiz'da Nihat Behram şiirlerini okudu, Nedim Hazar ve müzik grubunun gösterisinden sonra orlak bir konuşma yapıldı. 

IG Metall Genel Başkanı Hans Mayr'da 12 Eylül günü bir açıklama yaparak DİSK yöneticilerinin idamla yargılanmasını, sendikal haklar üzerindeki baskıları kınadı. 


Fransa'da 12 Eylül'ün 6. yılı çeşii eylemlerle protesto edildi. 
CGT Genel Sekreteri Joannes Gal- 


land bir açıklama yaparak Türkiye" deki rejimin kendisine vermek istediği demokrat görünlüye rağmen, antidemokratik ve baskıcı niteliğin- de kuşkuya gerek olmadığını belirtö. Galland'ın açıklamasında Türkiye demokrasi güçleriyle CGT'nin dayanışmasını dile getirerek, “CGT, Avrupa Konseyi Însan Hakları Komisyonu'na verdiği şikayeti geri almayı kabul ettikten sonra, Ankara diktatörlüğünün temsilcileriyle aynı masaya oturmaya hiç itiraz etmeyerek bir adım daha atan Fransız hükümetinin tutumunu mahkum eder. İnsan hakları konusunda kaygılı olan ve bu hakların çiğnendiği her yerde tepki gösteren CGT, Fransız hükümetinden, halkımızın demokratik anlayışlarına daha uygun düşen bir tavır almasını ister,” deniyor, Aynca Joannes Galland Fransa Dışişleri Bakanlığı Avrupa işleriyle sorumlu devlet sekreterine bir telgraf kti. Telgrafin tam metni şöyle: m tüm propagandalarına rağmen, Türkiye'de insan hakları ve demokrasi çiğnenmektedir. 
Türkiye halkı ve emekçileriyle dayanışma içinde olan Fransız emekpileri adına CGT, sizden Fransız hükümeti yetkilisinin 16 Eylül 
1986 tarihinde AET-Türkiye ortaklık komisyonuna katılmasını ülkemizdeki demokratik anlayışlar bakımından yeniden gözden geçir- 


menizi İster,” 


Avustralya'da Melbourne'de 6 
Eylül günü Avustralya Türkiyeliler Kültür Demeği (ATKD) ve Şili ile Dayanışma Komitesi ortaklaşa bir yürüyüş ve miting düzenleyerek her iki ülkedeki faşist yönetimleri protesto ettiler, Şilili ve Türkiyeli göçmenlerin yanısıra yürüyüşe çok sayıda Avusiralyali ile diğer göçmen kuruluşları da katıldı. 


Sydney'de ise, 6 örgüt, Avustralya Türkiyeli Emekçiler Toplum Merkezi, (ATET), Sydney Türkiyeli İşçiler Birliği (STIB), Sydney Türkiyeli Emekçiler Birliği (STEB), Avustralya Kürt Derneği (AKD), Türkiye için Demokrasi ve İnsan Haklan Komitesi, ve Avustralya Türk Çocuk Bakım Kooperatifi biraraya gelerek bir dizi eylemle Türkiye'deki rejimi protesto ettiler. 12 Eylül günü Canberra” da, Türkiye Büyükelçiliği önünde yapılan protesto gösterisine Avustralya İşçi Partisi senatör ve milletvekilleri de katıldılar. Aynı gün şehir merkezinde kurulan bilgilendirme masalarında rejimin gerçek yüzünü teşhir eden etkinliklerin yanısıra kültürel etkinliklere de yer verildi. 13 Eylül günü Amerikan Konsolosluğu önünde Şilili göçmenlerin de katıldığı ve Avustralya İşçi Partisi milletvekili Fergu- 


son'un bir konuşma yaptığı protesto gösterisi düzenlendi. 


Viyana'da Türkiyeli 

Gençlik Birliği, Kürdistan İnformation Bürosu (KİB), Dev-Genç ve Sol Birlik taraftarları ortak bir çalışma yürüterek diktatörlüğün 6. 
yılında ülkedeki barbarlıkları sergilendi. Avusturya Komünist Partisi" nin günlük yayın organı Volksstimme'nin şenliğinde 5 bin Ak manca bildiri dağıtıldı. Viyana'nın çeşitli yerlerinde bilgilendirme masalani açıldı. Avusturya demokrasi, güçleri Türkiye demokrasi güçleriyle dayanışmaya çağrıldı. Aynca Türkiyelilerin derneklerinde, kahwelerde, pazar yerlerinde diktatörlüğe karşı mücadeleye çağrılan Türkçe bildiriler dağıtıldı. 13 Eylül günü aynı kuruluşlar tarafından düzenlenen ve Türkiye Büyükelçiliğinde sona eren yürüyüşte, işkencelere, idamlara son, politik tuvuklulara özgürlük, genel af, Kürt halkı üzerindeki baskılara son istemleri dile getirildi. 


Belçika'da Belçika Türkiyeli İşiler Birliği (BTİB) ve Demokrasi çin Birlik Avrupa Federasyonu 

(DİBAF) ortak bir bildiri dağıttılar, 
16 Eylül günü ise, Brüksel'de yapılan AET Ortaklık komisyonu toplantısına katılmak Üzere gelen Dişişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'na yönelik protesto gösterisi yapıldı. 
“Diktatörlere AET'de yer yok” sloganı atıldı. 


İsviçre'de 13 Eylül günü Türkiyeli, Şilili ve İsviçreli örgütlerin katılımıyla 12 Eylül'ü protesto yürüyüşü yapıldı. Zürih'te Hecktplatz'da başlayıp, Helvetiaplntz'da sona eren yürüyüşe Türkiyeli şu örtler katıldı. Sol Birlik, Devrimci 

İşçi, Kurtuluş, TSK İsviçre Daya- e Komitesi, Avrupa'da Dev-Genç, İşçi Gerçeği, TDY, HK-Partizan. Zürih polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı yürüyüş boyunca “zindanlar boşalsın, genel af”, “kahrolsun askeri faşist cunta” 


ai öneme eni 


YU Uria ve 


nakar 
Yakin Asya, 145i Amerika ki- 


tasından, 93'ü Asya ve Uzakdoğu, 79'u da Avrupa ülkelerinden 

Kongreye katilan deleğeletin yüzde 11,5 ini 117 kişiyle kadın delegeler teşkil ediyor. 
Göçmen işçi örgütlerinden 
FİDEF ve FTİB birer delegasyonla toplantıya katıldılar Kongreyi dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 529 gazeteci izledi. 


İlan ederek kampta açlık grevine başlamış 

Kamp denilen yer etrafi yüksek bir çitle çevrili geniş biraları. Barakalarda 320 kadar çadırda da şık 200 kişi kalıyormuş. Kapıdaki görevliye Herbert Leuninger'i ziyareteyeldiğimizi söyledik. Neye yomcağımızı bilemediğimiz bir ifade ile “Leuninger burada değil aruk, evine gitti” demesin mi! Şaşirip kal~ mıştık. Acaba fenalaştı da greve son vermek zorunda mi kaldı? 
Yoksa sonuç alamayacağını fark 


Sığınma hakkına saldırıya karşı birlik kuruldu 


Federal Almanya'da sığınma hakkının seçim kampanyasına malzeme olarak kullanılması ve sığınma talebinde bulunan politik göçmenlere ve yabancı işçilere karşı düşmanlığın körüklenmesine karşı etkili bir çalışma Yürütmek amacıyla insan haklan örgütleri, kiliseler ve hayır kurumlarının üst düzey yöneticileri bir araya gelerek bir birlik kurdular. 
# Eylül günü Frankfurt'ta basına tanıtılan bu kuruluş “Pro Asyl, Sıgınma Hakkı İçin” adını taşıyor, Pro Asyi'ün kurulmasına aktif kaulan örgütler arasında amnesty international ve Türk-Danış çalışmalarıyla tanınan Arbejterwohllahrt gibi tanınmış ve saygın kuruluşlar bulun- 


maktadır 


Pro Asyl örgütü anayasanın öngördüğü “politik tatbikata uğrayanların sığınma hakkı vardır” hükmünden, uluslararası sözleşmelerden ve Cenevre Mülteciler Konvansiyonu'nun getirdiği yükümlülüklerden yola çıkarak sığınma hakkının kısıtlanmasını engellemeye yönelik çalışmalar yapacak. Yapılan ilk açıklamada federal parlamento üyelerini sığınma hakkının seçimlerde kötüye kullanılması karşısında uyardılar ve politik tatbikata uğrayanlara sığınma hakkının tanınmasına özen gösterilmesi 


istendi. 


Birleşmiş Milletlerin Yüksek Mülteciler Komiseri (UNCHR), Rene van Rooyen de yaptığı bir açıklamayla Pro Asyl'ün kurulmasını selamladi ve önemli bir adım olarak niteledi. Yeni kurulan sığınma hakkını savunma kuruluşu 3 Ekim 1986'da ülke çapında bir sığınma konferansı düzenleyecek ve yine 8-10 Aralık tarihlerinde Tutzing Protestan Akademisi'nde bir seminer düzenliyor, 


IG-Metall sığınma hakkını savunuyor 


Geçtiğimiz günlerde 1G-Metall adına iki açıklama yapan Yürütme Kurulu üyesi Willi Sturm yerel seçim hakkı ve sığınmacıları karşı sürdürülen düşmanca kampanya konularında tavır aldı. 


Hessen eyaletinde Yeşiller'in yabancılara yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınmasını isteyen karar tasarısının Hessen eyalet parlamentosunda CDU ve SPD nin oylarıyla reddedilmesini kınayari, Sturm özellikle SPD'nin kendi ilkelerine ters düştüğüne işaret etti, Sturm açıklamasında yabancılann yüzde 25'inin 15 yıldan fazla ve yüzde 10'unun 20 yıldan fazladır bu ülkede yaşadığını belirtti Ve yabancılara yerel seçim hakki- nin altında bir siyasi katılım olanağı tanınmasının onların oy hakkından yoksun bırakılmasının perçinleştirilmesi anlamına geleceğini vurguladı ve alınan bu karan derhal düzeltilmesini istedi, 


CSU'"lu İçişleri Bakanı Zimmermann ve Başbakanlık Dairesi Şefi Sehiuble'nin sığınma hakkı tartışmasını seçim kampanyasının gündemine alacaklarına yönelik açıklamalarını şiddetle eleştiren IG-Metal Yürütme Kurulu üyesi Sturm, böyle bir şeyin kalıcı etkileri olacağının, siyasi havanın gerginleşeceğinin ve yabancı düşmanlığını artıracağının altını çizdi. 
Sturm. politikacıları böyle bir kampanya sürdürmenin tersine yaban-Gi işçilerin aile yakınlarının sorunlanna eğilmeye çağırdı. 


cacıları barakalara yerleştirmeyi kabul ettiğini anlatıyor ve kendisine karşı demokratik kuruluşların gösterdikleri dayanışmanın çok etkileyici olduğunu söylüyordu. Küçük de olsa bir zafer kazanılmış, hukh bir istek kararlı bir çıkışla içişleri hakanlığındaki bürokratlara kabul ettirilmişti 


Anlaşılan bakanlıktaki memurların ilticacıların kalabilecekleri bir yeri keşfetmeleri için Leuninger'in beş gün aç kalması gerekiyormuş. 


SENDİKACI GÖZÜYLE 


Weiter so Helmut, weiter so ! 


FAC parlamento seçimleri Ocak 1987" de yapılacak. Gerici iktidarın başbakanı Helmut Kohi'ün partisi CDU'nun daha şim diden her yere asılan seçim afişlerindeki sloganını gördünüz mü? Görmeyenlere biz söyleyeyim: “İlerlemenin, gelişmenin" sembolü olarak bir elin yukan kalkmış baş parmağı ve koskoca harflerle "Weiter so”, yani “Böyle devam etsin” sözcüğü. Onun altında da “CDU”. 

İktidarın başı Kohl, geçtiğimiz günlerde Hannover'de yaptığı bir konuşmada da Şöyle diyor: “Savaş sonrasının en derin krizi atlatılmıştır” 

Şimdi izninizle Kohl'ün CDU'sunun ve onun gerici koalisyon hükümetinin işbaşına geldiği 1982 yılından günümüze kadar olan sürede “En derin krizin atlatıldığını” söylediği ve “Böyle devam etmesini" is; tediği FAC'nin durumuna şöyle işçi-emekçi gözüyle bir bakalım. “Böyle devam etmesinin” kimin yararına, kimin zararına olduğunu bir görelim. 

è 1981 yılı sonlarında FAC'de 1,3 milyon olan işsizler ordusu sizin 4 yıllık İktidarınız boyunca, 1982'de 1,8 mliyona, 83'de 2,2 milyona, 84'de 2,4 milyona, 85'de 2,5 milyona yükselmedi mi? 

» Buna ek olarak, resmi örgüt, kuruluş ve en yetkili kişilerin dahi bugün artık gizleyemediği, kayıtlara geçmemiş “Gizli işsizler ordusu” sizin devrinizde 1,5 milyona ulaşmadı mı? 

» İşsizliğin, sosyal felaketin, yeni fakirliğin arttığı iktidannız süresince, İşveren kârları, bankaların kârları rekor üstüne rekor kırmadı mı? Bu kuruluşlar günümüzde sizler "sayesinde" tarihlerinin altın devrini yaşamıyorlar mı? 

è Resmiaçıklamalara göre, 1981'de devletten hiçbir yardım alamayan işsizler orani yüzde 32iken, bunun 82'de yüzde 16'ya, 83'de yüzde 21'e, 84'de yüzde 26'ya ve 85'de yüzde 27'ye yükselmesi 


» Bütün bunlara karşın, 1981'de işsizlik parasi alanların oranı yüzde 55 iken, bunun 62'de yüzde 51'e, 83'de yüzde 45'e, 84'de yüzde 38'e ve 85'de de yüzde 36'ya düşmesi sizin “başannız" deği midir? Nürnberg'deki Federal Çalışma Dairesi Başkam ve sizin “Aziz dostunuz" CDU'lu Franke bu rakamları doğrulamadı mı? 

è Çalışanların kendi ceplerinden kötü günleri için ödedikleri işsizlik parasının yüzde 68'den 63'e indirilmesi, çocuk paralarının, kısa çalışma ödeneğinin kısıtlanması, hasta olanların hastane, kur ve ilaç masraflarına katılma zorunluğu ve kısıtlanan daha bir dizi sosyal haklar acaba “atlatıldığını" söylediğiniz krizin gereği midir? 

» Gençleri, kadınları ve sakatları koruyan yasaların içlerini boşaltıp, “kof” hale getiren, bu insanların varolan yasal haklarını kısıtlayan, 116. maddeyi patronların istemleri doğrultusunda değiştirerek, sendikaların grev hakkını budayan, emekçi» lerin kendi paralarını kısa çalışma halinde “Grev var” diye onlara vermeyen, dolayısıyla patronların özel mülkiyetini *“gözünüz gibi” koruyüp, çalışanların özel mülkiyetinin “ırzına geçen" siz ve sizin hūkürdetiniz değil mi? 

© Çıkardığınız vergi yasasıyla, zaten yeteri kadar vergi kaçıran patronların, yüksek gelirlilerin yükünü daha azaltıp, bu yükü kamburu çıkmış dar ve az gelirlilerin sırtına yükleyen, 150 bin yabanci allesinin, 375 bin çocuğunu “yurt dişında” gerekçesiyle “resmen yok sayan”, bu İnsanların cebine el uzatıp, yılda ortalama 3000 DM daha fazla vergi ödemelerine sebep olan ve bu yasanin adına da alay edercesine vergi “indirim” yasası diyen zat-ı alinizin iktidarı değil mi? 

è Sosyal yardımla geçinmek zorunda bitakılan insanların sayısı sizlerin iktidar ol- 


Ümit KÖSEOĞLU 


duğu dönemde 700 bin artarak, 2,5 milyona ulaşırken, aynı dönem içerisinde silahlarıma harcamalarının 10 milyar DM artniması sizin “marifetiniz", hükümetinizin “eseri” ve bundan önce hiçbir iktidara “nasip olmayan” bir “kazanım” deği mi? 
è 1986 yılının İlk yarısı sonuna kadar iflas eden firma ve işyeri sayısının, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 
5 artış göstererek 12 bine yükselmesi 
“atlatıldığını" söylediğiniz krizin en açık örneği değli mi? 

e Hiçbiriktidarın denemeye cesaret edemediği “rüşvetçi” bakan ve politikacılara parlamentodan “af” çıkarmaya yeltenmesi sizin devrinizin “incilerinden” deği midir? Bana FAC'de adı bu kadar rüşvet olayına ve politik skandala karışmış Ikinci bir hükümet daha gösterebilir misiniz? 

» İktidar olmadan önce “dürüst ve istekli her gence meslek eğitimi temin ede-Geğiniz” sözünü vermiştiniz. Şu anda hala 500 bin kadar genç meslek eğitim yerinden mahrumdur. Size soruyorum: Bu gençler dürüst ve istekli değiller mi? Yoksa siz verdiğiniz sözü tutmak niyetinde değil misiniz? Aynca, gençler arasında hızla artan kriminal olayların “gerçek” suçlusu bu durumda kim? 

Bütün bunlar CDU ve Kohl'e göre ilerlemenin, gelişmenin ve “savaş sonrasının en derin krizini atlatmanın" simgeleri olsa gerek, Ne ilerleme, ne gelişme, ne de atlatma. Bal gibi “uyutma” derler bunun adına beyler. Bu şartlar altında Kohl kalkıpda “Bütün yaptıklarımız çalışanların ve sendikaların yararınadır” derse, vallahi hiç şaşmam, 

Ne diyordu CDU seçim afişlerinde: “Böyle devam etsin.” Etsin efendim, etsin, ta ki bu millet uyanıncaya kadar, attiğin kazıklar vatandaşın ensesine deyinceye kadar “Weiter so Helmut, weiter so" 


Venlik önlemleri aldığı yürüyüş boyüncü “zindanlar boşalsın, genel af”, “kahrolsun askeri faşist cunla” sloganları atıldı. Yürüyüş sonunda Sosyal Demokrat Parti Zürih milletvekili Marko Mona bir konuşma yaptı. “Türkiye'deki rejimin demokrasi olmadığını, Kürt halkı emekçiler ve diğer demokrasi güçleri üzerinde terör estirerek demokrasiye geçilemeyeceğini” belirtti, Mona, Türkiye demokrasi güçleriyle dayanışmasını dile getirdi. Sol Birlik adına yapılan konuşmada İse, “İlericiler, devrimeiler, insan onuruna sahip çıkanlar, gün dünyada ve Türkiye'de mücadele edenlerle birlikte olma günüdür. Gün ülkedeki mücadeleyi, yurtdışında da yaşatmayı yükseltme günüdür” denerek ülkede ve dünyadaki demokrasi güçleriyle dayanışmanın güçlendirilmesi istendi. 


İngiltere'de Türkiye'de Sendikal Haklar ve Demokrasi İçin Dayanışma Komitesi, Türkiye Dayanışma Kampanyası ve Kürdistan Dayanışma Kampanyası ortak eylemler yaptılar. 12 Eylül günü Türkiye Büyükelçiliği önünde yapılan 
protesto gösterisinin ardından 13 
Eylül günü Türk ve Kürt halklanyla dayanışma gecesi yapıldı. Dayanışma komitelerinden birer temsilci ile Mahmut Baksı'nın konuşma yaptığı gecede Türkçe ve Kürt çe halk türküleri söylendi. Şiirler okundu. Dayanışma gecesi İngilte re'deki tüm politik hareketlerin (İşçinin Sesi hariç) taraflarlarınca desteklendi. 


İsveç'te, KOMKAR-Swed, ÎS- 
TİB, YKDK, DİBAF, Birlik Yolu, Gerçek-ADK, İsveç Kürt Dernekleri Federasyonu, Dayanışma Derneği, KKDK, Reya Soreş Dayanışma Komitesi, Yekitiya Sosyalist, İşçi Gerçeği, Tekoşin ve Kawa taraflarları 12 Eylül'ün 6, yılında bir miting ve yürüyüş düzenlediler, Ortaklaşa hazırlanan 3 dilde bildirinin dağıtıldığı yürüyüş sonunda ortak konuşmacının yanısıra Isveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi milletvekili Hans Göran Franck ve İsveç Sol Komünist Partisi milletvekili Oscar Osterquist de birer konuşma yaparak Türkiye'deki demokrasi ve insan haklan konusundaki gelişmeleri yeterli bulmadıklanni belirttiler, ama bu uğurdaki mücadelenin başarıya ulaşacağı» na duydukları inancı dile getirdiler, 


Ek 


Barış Çadırının açılışında Faisa Jansen eşliğinde kadınlar bir ağızdan şarkılar söylediler 


Nairobi'den Kopenhag'a 


BM Kadın Onyılı değerlendirmesini yapmak, önümüzdeki yıllarda sürecek çalışmaları görüşmek üzere dünyanın dört bir yanından Nairobi'ye gelen kadınlar, toplantının yapıldığı üniversite kampüsünün bahçesinde bir barış çadırı kurmuşlardı. İşte bu barış çadırı, 18-24 Eylül tarihleri arasında Federal Almanya" nın Essen şehrindeydi. 

Değişik görüşlerden, partilerden, sendikalardan, barış hareketlerinden, dayanışma gruplarından ve Federal Almanya'da yaşayan yabancı kadınların çabalanyla kurulan banş çadırında 7 gün boyunca, Essen Kenedyplatz'da çeşitli etkinlikler yapıldı. 

18 Eylül günü, Vietnam savaşı yıllarında protesto gösterilerinde, barış hareketinin sembolü haline gelen 
“We shall overcome” adlı şarkıyla açıldı barış çadırı. Barış savaşçısı sanatçı ve bu çadırın Essen'de kurulması için büyük emeği geçen Fasia Jansen eşliğinde tüm kadınlar bu şarkıyı söylediler, 

Barış çadırına Federal Almanya'dan çeşitli meslek gruplarından, barış harekederinden, kuruluşlardan temsilci kadınların yanısıra, tüm dünyadan kadınlar da katıldı. ABD, Sovyetler Birliği, İsveç, Hollanda, Fransa, EJ Salvador, Türkiye, Şili, İspanya, İtalya, Güney Afrika, Irak, İran, Kuzey İrlanda, Kanada ve Bulgaristan'dan gelen konuklar, günümüzde kadın ve barış hareketinin güncel sorunlanyla ilgili tartışmalara katıldılar, Ülkelerindeki banş ve kadın hareketinden bilgiler verdiler, 

20 Eylül cumartesi günü Essen Yabancılar Meclisi, kültür dairesi ve barış çadırının işbirliği ile düzenlenen yabancılar günü büyük ilgi topladı. Sabahtan gece yansına'dek çeşitli müzik gösterileri, taruşmalar, konuşmalar yapıldı. Federal Almayan'da yaşayan çeşitli uluslardan yabancılar kurduklan standartlarda Ülkelerinin yemeklerini tanıttılar. Aynı gece barış çadırının koordinatörü Ellen Diederich bir konuşma yaparak çalışmalarını, amaçlarını anlatı. Ardından çeşitli ülkelerden gelen temsilcileri sahneye davet etli. Nairobi'de çeşiti uluslardan kadınların elele, omuz omuza söyledikleri “We are woman all of nations, we are singen for our life” (Tüm uluslardan kadınlarz, yaşamımız için şarkı söylüyoruz) adlı şarkıyı söylediklerinde alandaki herkes onlara eşlik ediyordu. 

Barış çadırının kurulmasında, tanıtılmasında Türkiyeli kadınlar da aktif yeraldılar. Barış ve kadın hareketiyle ilgili toplantılara katıldılar, ülkemizdeki kadın hareketinden, barış hareketinden bilgiler verdiler. 
Banş Demeği yöneticilerinden Reha İsvan'ın banş çadırına gönderdiği mesaj açılış gününde okundu ve uzun alkışlarla karşılandı “Banşa bir şans verin” belgisiyle kapanan çadır, Federal Almanya'dan Kuzey İrlanda'ya hareket etti. 
26-28 Eylül tarihlerinde Belfast'ta, 11 Ekim günü büyük barış yürüyüşünün yapılacağı Hasselbach-Hunsrück'te kurulacak, , Barış, çadırının son durağı, 15-19. Ekim, tarihlerinde Kopenhag'da 1986 Uluslararası Banş Yılı nedeniyle toplanacak olan Banş Kongresi. 
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HABERLER-YORUMLAR 


Türkiye Postası, 26 Eylül 1986 


Toplantı İsveç Türkiyeli İlericiler Birliği tarafından düzenlendi 


Erhan GÖMÜÇ 


çi derneklerinin sorunları, çalışma biçimleri konusunda başlayan tartışma devam ediyor. Federal Almanya ve Danimarka'da yapılan konferanstan sonra İsveç'te de bu çerçevede bir toplantı yapıldı. 


İsveç Türkiyeli İlericiler Birliği (İSTİB) tarafından düzenlenen “Göçmen İşçi Sorunları Toplantısı”, 14 Eylül 1986 günü Stockholm'de rıyla gerçekleştirildi. 
Toplantıya, İsveç Parlamentosu'nu oluşturan 5 siyasi partinin temsilcileri de katıldılar ve bunlardan Merkez Sosyal Demokrat ve Komünist (VPK) Partilerinin temsilcileri birer konuşma yaparak ele alınan konular üzerindeki görüşlerini dile getirdiler. Hatta, Merkez Partisi temsilcisinin uzun konuşması, Sosyaldemokrat Parti temsilcisinin bir “karşı konuşma” yapmasına yol açınca, salonda bir süre “seçim ha- 
"vası” yaşandı. 

İSTİB Başkanı Mazlum Kiper in açış konuşmasıyla başlayan konferans daha sonra Başkanlık Divanı'nın teşkili ve çeşitli konulardaki tebliğlerin sunulmasıyla devam et- 


ti. “İşçi Göçü, Eğilimler ve sorun- 


lar üzerine” başlıklı rapor, İSTİB tarafından, “Eğitim ve Kültür Üzerine” başlıklı rapor Göteborg Türk Kültür Derneği tarafından toplantıya sunuldu. Uppsala Göçmen İşçi Kültür Derneği e Soia ve Çifte Vatandaşlık ne” başlıklı tebliği, Varby Gard Türk Kültür Derneği ise “Bedelli Askerlik ve Vize Sorunlarımız Üzerine” başhkh tebliği sundular, “Sosyal Güvenlik Sorunları Üzerine” olan tebliğ, Haninge Türkiye İşçi ve 


İsveç, “Göçmen İşçi Sorunlar Toplantısı” 14 Eylül 1986 


Kültür Demeği tarafından, “Yabancı Düşmanlığı Üzerine” olan tebliğ ise Sollentuna Türk İşçi Kültür Derneği tarafından izleyicilere sunuldu. 

Her bir tebliğ üzerine açılan tartişma bölümünde, izleyiciler kişi- 


İsveç'te Göçmen İşçi 
Sorunları Toplantısı yapıldı 


© Batı Avrupa'da göçmen İş- 


sel görüşlerini dile getirerek ve çeşitli önerilerde bulunarak, $0- nuçta alınan kararlara katkılarda bulundular. Bu tartışmaları ve dile getirilen önerileri dikkate alan Kararlar Komisyonu'nun son şeklini verdiği istemler, toplantı sonunda 


oybirliği ile “uğrunda mücadele edilecek kararlar” haline dönüştü İsveç'in tanınmış ileric: şarkıcısı Torgyn Björk'ün ve Fikret Çeşmeli'nin konferans sırasında kendi dillerinde sundukları şarkılar büyük beğeniyle izlendi. 


Uğrunda mücadele edilecek kararlar 


EGİTİM VE KÜLTÜR 


e İsveç'te uzun yillardan beri üzerinde tartışılan göçmen işçi çocuklarının eğitim ve kültür sorunu, İsveç merkezi eğitim sistemi içinde ele alınmalı ve göçmen çocuklanna içerik ve yoğunluk olarak İsveç eğitimi program uygulanmalıdır. 

e Anadili ve kültür eğitiminin amacının içeriğinin belirlenmesinde ve yürütülmesinde göçmen işçi örgütlerinin öğretmenlerin ve velilerin aktif katılımı sağlanmalıdır. Bu çerçevede merkezi bir kurul oluşturulmakdır. 

e Anadili ve kültür eğitiminin yürütül mesi İçin amaca uygun, demokratik ve ilerici özde nesnel bügiler içeren ders ki- 


o Türkiye'de öğretmenik mesleği görmüş kişilere tekrar eğitim zorunluluğu olmadan öğretmen olarak çakışma hakkı sağlanmalıdır. 

« Yetişkinlerin dil ve meslek eğitimleri ile, kültürel gelişimlerini sağlayacak özendirici önlemler alınmak, bu alanlar- deki mevcut olanaklar artınılmakdır. İsveççe dl eğitimi ile ilgili olarak mevcut yasalann sağladığı olanaklar yetersizdir, geğiştirilmelidir. 


SEÇME VE SEÇİLME HAKKI/ 


Isveç'te genel seçimlerde barajı aşabilen bir potansiyele sahip olan bizler, en doğal hakkımız olan “Genel seçimler- 


SOSYAL GÜVENLİK 
ANLAŞMASI ÜZERİNE 

TC. ve İşvaç Krallığı arasında yapılan “Sosyal Güvenlik Anlaşması”, hiçbir s0 runumuzu çözmemektedir. Bir yandan böyle bir anlaşmanın bulunduğunu TC. ve isveç makamlanna kabul ettirmek için mücadele ederken, öte yandan günün koşullarına uygun olacak ve göçmen işçilerin her iki ölkede “Emeklilik, tibbi bakım ve diğer sosyal güvenlik haklarını güvence altına alacak” yeni bir sosyal güvenlik anlaşmasının eksiksiz olarak hazırlanması ve imzalanmasının sağlanması amacıyla tüm göçmen işçi örgütlerinin aktif bir çaba içine girmelerini, böylesi bir taslağın hazırlanması için bir araştır- 


z de è ve seçilme”, “çifte vatan taplarınn, araç ve gereçlerin hazırlan- poenget ei Biyel ma grubunun kurulmasını istiyoruz. 
ması ve bunlar için yeterli maddi konu- © mizi şöyle belirliyoruz: YABANCI DÜŞMANLIGI VE lann ayrılması sağlanmalıdır. a Göçmen işçilerarasında ülke ayrı- f IRKÇILIK ÜZERİNE » Anadili ve kültür eğitimini yürü- mi yapmadan, “İsveç nüfusuna kaydol Isveç'te yabanci düşmanlığı ve ırkçılık, tebilecek sayıda ve nitelikte öğretmen kaba kuvvet açısından diğer ülkelere göre 


uzun alkışlarla karşılandı. 


1 “Banga. 


nedeniyle toplanacak olan Bans Kongresi, 


Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği (HTİB) Genel Başk 


Taruştığımız konu, Türkiyeli göçmen işçilerin geleceğe yönelik olarak daha bugünden ortayaçıkansorunlar, çözüm yolları ve buna ilişkin örgütlenme biçim ve yöntemleri. Biz, Hollanda'daki Türkiyeli işçiler için ko nuşursak, Kahcılaşma yönünde bireğilimin boy atığını görüyoruz. Yapılan resmi istatistikler- de 55 ve daha yukarı yaş grubu içinde yüzde 7'den, 18-24 yaş grubu içinde yüde 13'e varabileri “dönmek istiyor” yanıtının yanı sıra, ayni yaş grupları için yüzde 12 ve yüzde 18 “belki” ile, yüzde 14 ve yüzde 26 “bilmiyor” yanıtlarını da kalıcılaşma yönündeki eğilim içine katıyoruz. Çünkü bahsettiğimiz olgunun bir eğilim olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu da önce “geri dönme” isteğinin “belki” ve “bilmiyorum” biçimine dönüşmesiyle başlıyor. 

Öle yandan kapitalist toplum içindeki hiçbir olgunun, sağlıklı bir gelişme ve mantıki sonuçlanna ulaşabilmesi açısından, bu toplum yapısının kimi olumsuz nesnel ve iradidayatmalarından uzak kalamayacağı açıktır. Her canlı organızma özümser. Ama kapitalist toplumdaki özümsemenin zora dayalı yanının tepkilerini gözardı edemeyiz. Aynı şekilde konjonktürel ortamın olumsuz sonuçları da etkin roller oynarlar. Ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, zorla geri gönderme, işsizlik ve ülkemizde fa şizmin toplumumuzu çökerten politikacılannın buraya yansiyan sonuçlarının bir yandan “gitmeyi”, diğer yanda “kalmayı” etkilemesi gibi. 

Yani, eğilim olgusunu tümüyle “bağımsız” ve kendi başanabir olgu olarak elealmak aldalıcı sonuçlara götürebilir. Öte yandan başlayan ve hatla egemen de desek, bir eğilimden bahsediyoruz, bunun mutlak 


bir olgu haline gelmesinden degil. Yani tanımladığımız olay, bir “cemaat” olayı değildir. 
Çünkü bir cemaat ya da “ulusal azınlık” olgusundan bahsedecek olursak, o takdirde Türkiyeli göçmenlerin büyük çoğunluğunun bu yönde bir bilinç ve irade birliğine ulaşmaları ama daha önemlisi, yerel toplumun üst yapısının buna göre hazırlamp, şekillenmesi ve bu sürecin tamamlanmış olması gerekir. Bugün Batı Avrupa toplumlarının hiç birinde böylesine kesinleşmiş bir oluşumdan, bunun kendi süreçleri içinde ileri aşamalara gelmiş olmasından bahsedemeyiz. Her iki taraf için de bu bir eğilim halindedir. 
Olay, öngörülen biçimde kesinüye uğramadan gelişse bile bu, kuşaklar boyu sürebilecek olan zaman kesiti içinde gerçekleşebilir, 


En geniş eylem birliğini sağlamak yolunda 


Bu satırların sınırlılığı içinde tüm bu kavramsal özelliklere değinmemizin nedeni, bugün karşı karşıya olduğumuz sorunlara yönelik olarak ne tür örgütsel bir tutum içine girmek, ne tür örgütlerle donanmak gerektiği konusunda bir açıklığa çikabilme çabamızdır. 

Hiç kuşkusuz Türkiyeli işçiler daha buraya gelip, çalışmaya başladıklanandan itibaren, nesnel olarak bulundukları ülkenin işçi sınıfının bir parçası idiler, Yani aradan gepen sürede kahcılaşma eğilimine bağlı olarak bu konumu elde etmediler. Aksi taktirde küçük burjuva ideoik yargıların etkisindeki bir işçi için de “bilinçlendiği oranda işçi sınıfının bir parçası olur” gibi yanlışa düşeriz. 

Ne var ki, bugün karşı karşı- 


ya diğe şans e belgisiyle kapanan çadır, Federal Almanya'dan Küzey İrlanda'ya hareket etti, . 
Jül tarihlerinde Belfastta, 1 Ekim günü büyük barış yürüyüşünün yapılacağı Hasselbach-Hunsrück'te rulacak, Baos çadırının són EA 15-19 Ekim larihlennde Kopenhag'da 1986 Uluslararası Banş Yılı 


Kalıcılık yönünde güçlenen eğilim 


Nihat KARAMAN 


ya kaldığımız sorunları çözebil» mek için, düne oranla daha geniş olanaklara sahibiz. Bu, upki sendikal mücadelenin deneylerinden geçen işçi yığınlannın politik mücadeleye hazırlanmasına benzetilebilir. Nitekim, bugün hala ülkemizdeki politik, örgütlenmelere koşut örgütlenmeler kendi yığınlarımız içinde eikindir. Daha uzun süre de etkin olacakur. Bu nedenle de ülkemizdeki demokrasi mücadelesinde politik partilerin ve liderlerin tutumu, buradaki örgüllenmelerin tavır alışlarını da etkilemektedir. Bunu görmez- den gelmek, kalıcılaşma eğiliminitüm yönleri ile mutlak olarak benimsemek, olayı bulunduğu ülkenin vatandaşlığına geçen çok küçük bir kesimle tanımlamaya çalışmak gibi bir yanlışa düşmek olacaktr, Öte yandan kuşkusuz gelişen süreç bize yeni demokratik olanaklar sunmaktadır. Biz, İslam Federasyonu Genel Sekreteri arkadaşımızın yaptığı tanımla “faşistler dışında tüm kesimlerle” “Dünyada barış, Hollanda'da eşit haklar ve Türkiye'de demokrasi” biçiminde formüle ettiğimiz eylem birliği platformunda önemli kazanımlar elde etik. Bugün Hollanda İşçi Konferansları'nı, faşistler dışınd tüm Türkiyeli göçmen örgütlerinin en geniş kesimleri ile birlikte yapıyoruz, Bu örgütler Hollanda Türk İslam Kültürü Demekleri Federasyonu, Hollanda Türkiyeli İşçiler “Birliği, Hollanda İslam Merkezi Vakfi, Hollanda Türk Spor Klüpleri Federasyonu, Hollanda Milli 


rasyonu, Hollanda i Öğretmenler Birliği, 
Hollanda Türkiyeli Kadınlar Birliği ve İlke dergisi. 
İnanıyoruz ki, güçlerimizi birleştirdiğimiz oranda daha ileri mesafeler alacağız. Şimdi görevimiz, Hollanda sendikulan ve tüm barış ve demokrasi güçleri içinde daha yığınsal ve etkin konumlar elde etmek, Siyasi partilere üye olmayı teşvik ediyoruz. Ama biliyoruz ki, buradaki kendi yığınlarımızın häreketliliği, ülkemizde demokrasi mücadelesi yükseldikçe daha da artacaktır. Tıpkı 12 Eylül'ün buralara taşınmasıyla olumsuz 
etkilenmeleri gibi; tıpkı, 12 
Mart sonrasındaki yükseliş gibi. 


Bu nedenle kaç kuşak sonra gerçekleşeceğini bilemediğimiz. 
cemaaleşme olgusunu daha bugünden öne çıkarıp, bunu örgüllenme çalışmalannda somutlamaya kalkmak, kendi yı gınlarımızı bir yanıyla ideolojik ve politik olarak sahipsiz bırakmak, öte yanıyla ise depolitizasyona kendi ellerimizle katkıda bulunmak olur diye düşünüyoruz. Çünkü ortaya çıkacak boşluğun yerel sınıf hareketi tarafindan doldurulması olanaksızdır. Bu nedenle yığın örgüt lerimiz karşımızdaki görevlerin çeşitliliğine uygun yeni bir çatişma anlayışı geliştirmek için çaba gösterirken diğer yandan, ülkemize yönelik politik çalışmanın artan önemini bir kez daha dikkati çekmek istiyoruz. 
Bu anlamda Hollanda banş ve demokrasi güçleriyle tam bir görüş birliği içindeyiz. 


Gazetemiz sütunlarında başlattığımız “Göçmen işçi dernekleri nasıl çalışmalı?” konulu tartışmayı sürdürüyoruz. Bu konuda söyleyecek sözü olan herkese sütunlarımız açıktır. Mektuplarınızı bekliyoruz. 


Türkiye Postası 


üerici Özde nesnel bilgiler içeren ders kitaplarının, araç ve gereçlerin hazırlan» ması ve bunlar için yeterfi maddi konulann ayrılması sağlanmaldır. i 


sağlanmalı, ğretmenlerin rekli meslek içi eğitim almaları örgüttenmelidir. Türkiyeli öğretmenler İsveçli öğretmenlerle aynı statüye ve eşit haklara sahip olmalıdır. 

a Göçmen çocuklanna Üniversite ve yüksek okullarda özel kontenjanlar veri meli, çocuk eğitime devam eden ailelere ek maddi yardım yapılmalıdır, mevcut olanaklar artırılmalıdır. 

o İki ülke kültürü arasında bir köprü olabilecek bir kültür merkezi kurulmab ve özellikle çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler ağırkıkta olmabdır. Tüm kültürel etkinlikler daha fazla desteklenmeli ve özendirici olanaklar 


sağlanmakdır. 

e Yuvalar arasında araç gereç gibi eşitsizliklere ve varolan eksikliklere son veril - meli, Türkiyefilerin yuvalarında eğitimli İsaksi de görev alması sağlanmalıdır. 


nan ders programlarına eş değerde olması sağlanmalı, programların hazorlanmasında İdare, öğretmen ve veli Bişkisi sağlanmalıdır. 

e Tüm eğitim sisteminin hak yararına düzenlenmesi ve tüm okullar arasında var olan eşitsizliğin ortadan kaldırılması sağtanmalıdır. 


ge 


de seçme ve seçilme”, "gifte vatan 


daşlık” konulanndaki görüş ve istemleri- - 


mizi şöyle belirtiyoruz: 

e Göçmen işçiler arasında ülke ayrı- mi yapmadan, “İsveç nüfusuna kaydolmuş, yasalar gereğince seçme ve seçil me hakkına sahip herkes, genel seçim lerde oy kullanabilir ve aday olabilir” görüşünü içeren bir yasanın, 1988 yılında yapacak seçimlere kadar yasalaşmasını istiyoruz. 

e Biz, İsveç'te yaşayan göçmen işçiler, Türkiye'deki genel ve yerel seçimlerde, bulunduğumuz ülkede oy kullanma hakkmn tanınmasını istiyoruz. 

© Çifte vatandaşlık haklının hiçbir koşul aranmadan tanınmasını ve bu komuda TC hükümeti ve Isveç Krallığı arasında en kısa zamanda bir anlaşmanın imzalanmasını ve pratiğin uygulanmasını istiyoruz. 


BEDELLİ ASKERLİK VİZE 


» Bedel ücreti en fazla 15 bin kron olmalı ve sabit tutulmalıdır 

e İki veya daha fazla askere gidecek oğlu olan aileler daha az bedel ödeme idir. 

a İşsizler daha az bedel ödemelidir. 

© Bedelücretleri, işçilerin de yönetimine kablacağı'bir fonda toplanması, devlet kontrolünde, gençlere iş olanakları yaratacak yeni yatırımlara yönelimelidir 


a Serbest dolaşım hakkımız tanmmal; vize uygulamaları kaldırılmak ve yakınları» mızdan da vize istenmemelidir. 


ma grubunun kurulmasını istiyoruz. 


YABANCI DÜŞMANLIĞI VE 

5 SNAKÇILIK ÜZERİNE 

İsveç'te yabanci düşmarikğı ve ukçılk, kaba kuvvet açısından diğer Ülkelere göre düşük düzeyde olmasına rağmen, yerleşim, iş ve sosyal yaşamda kendini hisseltirmektedir. Bunun “kaba kuvvete dönüşme” olasılığı her zaman için mümkündür. Böylesi olumsuz bir gekşmeyi önlemek ve hangi ulustan olursa olsun bütün insanlann kardeşçe yaşayacağı bir ortamı tesis etmek için: 
» Neofaşistveırkçı örgütlerin kapatılması, yöneticilerinin cezalandırdması; her alanda özellikle çakışma yaşamında görev ve yetkisi mevkisi ne olursa olsun ayrımcılık yapanlara cezai müeyyidelerin uygulanmasını istiyoruz a Çevremizde, İşyerimizde, bütün ilişkilerimizde bu sorunu ortaya koymak, tartışmak, yanlış görüşlere karşı mücadele etmek zorundayız. Örgütlerimizde, diğer göçmen örgütlerinde, isveç'li demokratik örgütlerde, ortaklaşa, yabancı düşmanlığına karşı giri-Şimleri örgütlemeliyiz. Bu girişimlere, mümkün olan en geniş kitlenin katlmasını sağlamalıyız. Var olan girişimlere elimizden gelen her türlü desteği sağlamalıyız. 
© Bukonuda, İsveç yasalarını oluşturan “Yasadışı Ayrımcılık” ve “Halk Gru- buna karşı Kışkırtıcılık” yasalarının cezai möeyyidelerinin arttırılmasını ve her alanda uygulanmasını istiyoruz. 


Halklarımızın paylaşamayacağı hiç bir şey yok 


Yunanistan Türkiye Postası temsilcisi bildiriyor 


Atina'da 10 Eylül günü, 12. KNE Odigitis festivali başladı. Yunanistan Komünist Partisi gençlik örgütünün geleneksel festivaline tüm dünya gençliğinin temsilcileri katlıyor. Festival dolayısıyla açılış gününde YKP Merkez Komitesi ya. 
yin organı Rizospastis festivale kaulan gençlik örgütleri temsilcileriyle röportajlar yayınlandı. İGD Genel Sekreteri Alaattin Taş'la yapılan röportajda Türkiye'degençliğin durumu üzerine ayrıntılı bilgiler yeralıyor. e 

Festival boyunca “İçerden Dışarıya Sevgilerle” adlı kitap KNE-Odigitis tarafından Türkiye halki ve gençliğiyle dayanışma amacıyla Yunanca basılarak dağıtıldı. Ayrıca 


4» ei 


bu çerçevede başlatılan imza kampanyasının sonuçlan da bir protesto mektubu ile birlikte yine KNE tarafından Türkiye Büyükelçiliğine sunulacak. 

Festivalin ikinci gününde “Barış ve ulusal bağımsızlık” belgisi al unda çeşitli toplantılar, tartışmalar yapıldı. Yıldızlar savaşı, Amerikan üsleri ve ABD emperyalizminin saldırganlığını tartışıldığı toplan- 


ular sırasında, festivale gelen Sov- 


yet delegasyonunun girişimiyle atom denemelerinin durdurulması yolunda başlatlan imza kampanyası büyük ilgi topladı. 

Festivalin ilk iki gününde 500 
binin üzerinde bilet satılması kaumin büyüklüğünü gösteriyordu. 


Günümüzün politik ve sosyal konularıni içeren 17 toplantıda, katlan herkes özgürce düşüncesini 


söyledi ve canlı tartışmalar yürü- 


tüldü. Festival boyunca bazı bölümlerde çocuklar Oturdukları semilerde belediyeden istemlerini dile getirirken, diğer yanda askerler izleyicilere hem kendi sorunlarını anlatıyorlar, hem de çeşitli konularda sohbetler yapıyorlardı. 

IGD köşesine gösterilen büyük ilgi iki ülke halklarının kardeşliği- nin, dostluğunun göstergesiydi. 
18 yaşındaki, 60 yaşındaki ziyaretçi 
de aynı şeyi söylüyordu. “Biz kardeşiz, halklarımızın paylaşamayacağı hiçbir şey yok, olamaz!” Orta yaşlı bir Yunanlı İGD kösesin- deki panolara bakarak, Yunan ṣairi Yannis Ritsos'un Nazım Hikmet için yazdığı “Kardeşim Nazım” adlı şiiri yüksek sesle coşkuyla okurken, yaşlı bir teyze, iki torunuylz hiç unutmadığı Türkçesiyle “Nasılsın evladım, bunlar kaç para?” 
diye soruyordu. 
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BAGİV 
AET-Türkiye ilişkilerini eleştirdi 


Yeni kurulan Federal Almanya Göçmen İşçi Örgütleri Çalışma Birliği (BAĞİV) 9 Eylül günü yapuğ bir basın açıklamasıyla AET-Türkiye ilişkilerinin göçmen işçiler üzerindeki etkilerini değerlendirdi. 
Federal Alman politikacılarının Türkiye'nin AET'ye tam üye ok masıyla doğacak serbest dolaşım hakkını dile getirirken, korkunç tablolar çizmelerini, halkı korkutmaya çalışmalarını kınayan BA-GİY, Türkiye'nin bu haklan vazgeçmesi için kimi “taviz”lerin düşünüldüğünü belirtiyor. Bu tavizlerin arasında burada yaşayan göçmen işçiler için yabancılar yasası hükümlerinin , sertleştirimemesi sayılıyor. BAGİV göçmen işçilerin ve aile yakınlarının haklarının ekonomik ya da askeri “yardım” karşılığında satışa çıkanlmasını eleş» üriyor ve herşeye rağmen halen Balı Avrupa'da bulunan Türkiyeli işçilerin haklarının tartışma konu» su olamayacağının altını çiziyor. 


BMW işçilerinin dayanışması 


Münih'teki BMW otomobil işletmelerinde çalışan Türkiyeli işçiler Yunanistan'ın Kalamata kenünde bir süre önce cereyan eden seri depremlerde zarar görenlere yardım etmek Üzere acelesinden topladıkları (üzerlerinde hazır bulunan) 260 marki aym fabrikada çalışan bir Yunan kadın işçiye teslim ettiler. Türkiyeli işçilerin Yunanistan'daki depremzede kardeşlerine bu örnek duyarlılığı işçiler arasında sevinçle karşılandı. BMW fabrikasında işçilerimiz para toplamaya devam ediyor. 


Avustralya 
TKD'nin 
Genel Kurulu 


yapıldı 


Bu yrd Humanire bayramına havanın yağmurlu olmasına rağmen bir milyona yakın ziyaretçi katıldı 


Geleneksel Humanite Bayramı'nın ana teması insan hakları ve özgürlüklerdi 


Feridun AKSIN 


Fransız Komünist Partisi'nin her yıl geleneksel olarak yapılan Hümanite şenliği, bu yıl da 13-14 Eylül cumartesi ve pazar günleri Paris yakınlarında Coumeüve parkında yapıldı. 

Havanın yağmurlu olmasına rağmen bir milyona yakın ziyaretçi, Paris'ten olduğu gibi Fransa'nın diğer illerinden de gelerek bayramı ziyaret etti. 

Geçtiğimiz 16 Mart seçimlerin. 
de FKP'nin oy kaybından büyük umuda kapılan sağcı basın ve yayın organları bile bu başanyı belirtmek zorunda kaldılar. Nitekim anti-komünisi yayınlarını hiçbir zaman esirgemeyen radyo yorumcular bile, bayramı anlatırken! “Ne yagmur,neçamur, kalabalıkların daha 


den komünist partilerinin ve ulusal kurtuluş hareketlerinin yayın organlarının slandlan o yeralmıştı Sosyalist ülkeler standlarında $0$- yalizmin kazanımları ve sosyalist ülkelerdeki gelişmeler sergilenirken diğer standlar, kendi ülkelerinde yürüttükleri demokrasi ve sosyalizm savaşını sergiliyorlardı. 

Bu yıl geçen yıllardan daha geniş bir standla bayrama katılan Atılım standı uluslararası bölümün en ilgi çeken ve en geniş ziyaretçi toplayanstandlanından biri oldu. Heran gelip giden ziyaretçilerle dolup boşalan standda ana belgi “Türkiye'de demokrasi” belgisiydi. Bu nun yarında “Kürt halkına yapılan kanlı baskılara son”, “Politik tutuklulara özgürlük” de yüksehilen belgiler arasında önemli bir yer tutuyordu. 


Standda TKP Programı'nın 


rain kitabın Fransızca baskısını imzalamak üzere gelişinde yaşandı. Büyük bir kalabalığın kitap imzalatmak üzere gelişi ile, aulan coşkulu belgilerle büyük bir dayanışma anı yaşandı 

Hümanite bayramında aynca iki stand daha yer almıştı. Ulusları» rası bölümün girişine yakın bir yerde kurulan KOMKAR standında özellikle Kürt halkına yapılan baskılar ve buna karşı verilen savaşım büyük ağırlığı oluşturuyor, Kürt halkının yaşamından, geleneklerinden örnekler veriliyordu. Bu amaçla hazırlanan yayınlar ve diğer KOMKAR yayınları sürekli olarak standa gelen ziyaretçilere sunuldu. 

Göçmen işçi standlarına ayrılan bölümde bulunan “Türkiyeli göçmen İşçiler” ise bir yandan “Irkçılığa hayır” belgisi altında Fransa” 


daki yabancı işçi düşmanı kampan- 


- rabilecektir. Hem de uluslararası kamuoyunda kendini mağdur 


“Sıcak takip” ve dış politika , Av. Enis COŞKUN 


Sıcak takip son günlerin sıkça duyulan bir dış politika deyimi oldu. Irak topraklarında sürdürülen askersel harekat ve onu izleyen yetki yasası görüşmelerinde tartışılan bu kavram, aslında uluslararası deniz hukukuna ait bir kuralın ifadesidir. Bir devletin sahil sulannda o devlet yasalarına aykırı bir eylemde bulunup kaçan gemiyi izleme, yakalayıp kovuşturma yapılması için kendi limanına geri getirme hakkı uluslararası teammül hukukunda uygulanagelen bir kural otarak bilnmektedir. Bu kuralın yasallığı için birçok koşulun varlığı öngörülmektedir. Bunlar arasında bizi en yakından #- gilendireni; sıcak takibin bir başka ülke karasularına girildiğinde sona ermek zorunluluğudur. Çünkü karasuları ülkenin egemenlik alanına dahildir. Bir ülkenin egemenlik alanına müdahale ise, uluslararası hukukta tecavüz sayılmaktadır. 

İşte açık denizde uygulanabilir olan “kesintisiz izleme" ya da “sıcak takip” kuralı, Özal hükümeti tarafından komşu ülke topraklarında yapılması öngörülen askerse! harekâtların hukuksal gerekçesi olarak kullanılmak istenmektedir. Milli Savunma Komisyonu'nda yazılan biçimiyle bu yetki yasası metni, Türk hükümetine önceden izin almadan tüm komşu ülke topraklarına “sıcak takip” gerekçesiyle girebilme olanağını vermekteydi. Bu haliyle tasarı ağır eleştirilerle kârşıtaştı, Bunun üzerine metinde yeralan “önceden mutabakat aranmaksızın” cümlesi TBMM'de Çıkarıldı. Ne ki yürürlüğe giren yasa metninde “önceden” diye özel belirleme de bur lunmadığı için mutabakatın zamanlaması esnek bırakılmış oldu. Bu durumda harekat öncesinde karşı ülkeden mutabakat isteme zorunluluğu öngörülmemiştir. Bu düzenleme tehlikeli sonuçlar doğurmaya müsaittir. Çünkü karşı ülkenin ön izni alınmadan girişilecek bir askersel harekat, en azından sınır ihlali sayılacağından çatışmaya, bazı koşullarda isé savaşa yolaçabilecektir. iç hukukumuzdaki bir düzenleme, egemen bir devlete karşı kullanılamaz, onu bağlamaz ve eylemi yasal kılmaz 

Bu oluşum neyi gösteriyor? Kuşkusuz, öncelikle rejimin yürüttüğü dış politikanın karakterini ve taşıdığı tehlikeleri sergiliyor. Gerçekten, böylece bir kez daha görüldü ki; Türkiye'nin güncel dış politikası komşularına güvensizlik veren tehdit ve gerginlik yaratan, barışçıl olmayan bir politikadır. Ülkemizi tehlikeye sokan, bağımsızlığımızı ortadan kaldran bu politika halkımızın değil, ABD'nin çıkarlarına hizmet etmektedir. Bu politika birdenbire ortaya çıkmadı. O, 12 Eylül sonrasında, daha önce kendi eksiklikleriyle de olsa varolan demokratik yaşamın ortadan kakdırılmasıyla birikte oluşturulmaya başlanmıştır. Şimdi isè sıcak takip yetki yasası ile derinleştirilmesi yönünde tehlikeli bir adım daha atılıyor. Bu yasayla Özal meclise ait savaş ilanı yetkisini yürürlükteki anayasaya da aykırı olarak ele geçirmiştir. Öyle görülüyor ki, Özal, kendi partisinin “çoğunluk” oylarıyla aldığı yetkiye dayanarak meclisin ve halkın denetimi dışında bir yönetimi sürdürmek istemektedir. 

Halkın demokratik katılımına kapalı böylesi bir dış politka ülkenin her an savaşa sokulması olanağını gündemde tutacaktır. Bu ise, sürekli olarak bir ilan edilmemiş savaş ko-Şullarını yaşama Sonucunu getirir. Böylece de rejim, yeni askersel devirmelere gerek bırakmadan demokratik kazanımları yoketme, demokrasi güçlerini ezme silahını elinde bulundu- 


TKD'nin 
Genel Kurulu yapıldı 


Avustralya Türkiyeliler Kültür Derneği ATKD'nin 13. olağan Genel Kurulu 24 Ağustos pazar günü Melboum'da yapıldı. “Dünyada barış, Avustralya'da güvenli bir gelecek, Türkiye'de demokrasi” belgisi altında toplanan Genel Kurul" da gelecek dönem çalışmaları açısından önemli kararlar alındı. Alınan bu kararlara göre: Barış çalışmalarına ağırlık verilecek, Türkiye” de başlayan nükleer silahlara karşı kampanyaya destek olunacak, Sol Birlik'in güçlendirilmesine ve Türkiye'deki demokrasi savaşımıyla dayanışmaya omuz verilecek, göçmenlik sorunlarını içeren bir konferans düzenlenecek ve kültürel çalışmalar geliştirilecek. 

ATKD'nin Genel Kuruluna Melboum'daki göçmen örgütleri Avustralya Türkiyeli İşçiler Birliği, Melboume Halkevi, Shepperton Türk Kültür Grubu bizzat katıldı ve Batı Avrupa'daki Türkiyeli demokratik derneklere mesajlar göndererek dayanışmalarını ilettiler, 


Türkiyeli kadınlar 

için radyo 

Avustralya Türkiyeliler Kültür Derneğinin Kadınlar Merkezi tarafından hazırlanan ve haftada bir yayınlanacak yarım saatlik Türkçe yayın faaliyete geçti. Toplum radyosu 
3 CR tarafindan sunulan bu program her pazartesi günü saat 22.00” 
de orta dalga 855 kHz üzerinden dinlenebilir. 


umuda kapılan sağcı basın ve yayın organlar bile bu başarıyı belirimek zorunda kaldılar. Nitekim anti-komünist yayınlarını hiçbir zaman esirgemeyen radyo yorumcuları bile, bayramı anlatırken: “Ne yağmur, ne çamur, kalabalıkların daha sabahın erken saatlerinde şenliğe gitmesini engelleyemedi...” ya da *Hümanite bayramı hala Fransa" nin en büyük halk bayramı olmak niteliğini koruyor...” cümlelerini kullanmak zorunda kaldılar. 

Çok geniş bir alana yayılan bayram yerinde Fransa'nın her yanından gelen FKP örgütlerinin standları yanmda demokratik Örgütlerin, Renavl gibi büyük işyerlerindeki parti örgütlerinin standlari da yer almıştı 


Ana tema insan hakları ve özgürlük 


Bayramın ana teması Fransa'da ve dünyada insan hakları ve Özgürlüklerdi. Bu tema ile birlikte barış ve silahsızlanma ile ilgili belgilere de aynı düzeyde büyük yer verilmişti. Elbette insan haklan ve özgürlükler konusu olunca, ırkçı Güney Afrika rejimini protesto eden Ulusal Kongre Partisi Başkam Nelson Mandela'nın özgürlüğü istemini yükselten belgiler en güncel belgiler olarak yükseltiliyordu. 
Her standda aynca geniş olarak kendi bölgelerinde ve işyerlerinde verilen savaşımdan örnekler sunuluyordu. 


Atılım standı uluslararası bölümde 


Standın uluslararası bölümünde, içinde TKP Merkez Komitesi organı Atılım'ın da bulunduğu, dünyanın hemen bütün ülkelerin- 


Avustralya'da Irak saldırısı kınandı 


Avustralya'da Türk ordusunun İrak sınırlarını aşarak saldırıda bulunması ve bölgedeki operasyonlar çeşitli eylemlerle protesto edildi. 


Avustralya Türkiyeli Emekçiler Toplum Merkezi (ATET), Ayustralya Kürt Derneği (AKD), Sydney Türkiyeli Emekçiler Birliği (STEB), Demokrasi ve İnsan Hakları Komitesi ile Avustralya Türk Çocuk Bakım Kooperatifi biraraya gelerek bir basın toplantısı yaptılar. Basın toplanusında Irak saldırısını kınayan 6 örgüt ortak bir metin açıkladılar. 2 Eylül günü Sydney öğrelmenler federasyonunun binasında ortaklaşa olarak düzenlenen toplantıda aynca, Avustralya Sosyalist Partisi, İran Halkın Fedaileri (Çoğunluk) ve Irak Demokratlar Birliği temsilcileri de birer konuşma yaparak Kürt halkı üzerindeki baskıları protesto ettiler, 

5 Eylül günü 6 örgüt Sydney'de Türkiye konsolosluğu önünde bir 
prolesto göslerisi yaparak, konsolosluk önüne siyah çelenk bıraktılar 
6 örgütün ortaklaşa düzenledikleri bu gösteriler Avustralya'da eylem birliğinin kurulması ve pekişmesi açısından önemli bir adım olarak degerlendiriliyor. 


ye'de demokrasi” belgisiydi. Bunun yarında “Kürt halkına yapılan kanlı baskılara son”, “Politik tutuklulara özgürlük” de yükseltilen belgiler arasında önemli bir yer tutuyordu, 

Standda TKP Programı'nın Fransızca baskısı, Atılım'ın bayram için hazırlanmış Fransizca özel sayısı yanında Türkiye'nin aktüel gerçeklerini açıklayan broşürler, bildiriler, aynca Kürt halkına 


Günter Wallraff 


yapılan baskılar protesto eden bir 

imza kampanyası açılmiştı. 
Standın en coşkulu zamanı “En 

Alttakiler"in yazan Günter Wall- 


KOMKAR yayınları sürekli olarak standa gelen ziyaretçilere sunuldu. 
Göçmen işçi sundlarına aynlan “bölümde bulunan “Türkiyeli göçmen işçiler” ise bir yandan “Irkçı hayır” belgisi alında Fransa” daki yabancı işçi düşmanı kampan- 


* yayı protesto ederken, diğer yan- 


dan “Türkiye'de demokrasi” belgisi altında Türkiye emekçileri ve demokratlar ile dayanışmasını dile getiriyordu. 


Halkın demokratik katılımına kapal böylesi bir diş pol ülkenin her an savaşa sokulması olanağını caktır. Bu ise, sürekli olarak bir ilan edilmemiş şullarını yaşama sonucunu getirir. Böylece de rejim, kersal devirmelete gerek bırakmadan demokratik Kazanımları yoketme, demokrasi güçlerini ezme silahını elinde rabilecektir. Hem de uluslararası kamuoyunda Kendirli mağdur gösterecek bir kılıfa sahip olarak. 
Bu planlar boşa Çıkarılmalıdır. Ülkemizde demokrasi ve bağımsızlık, bölgede ve dünyada barış için bu “sıcak takip yetki yasası” iptal edümelidir. 


lundu- 


“Ozabı zorla dinlettiler 


Geçtiğimiz aylarda Batman'da birgün akşam üzeri saat 17.00 
den sabah 05'e kadar süren bir sokağa çıkma yasağı uygulandı. 
Bu defaki sokağa çıkma yasağında 1985 Ekim'inde uygulanan sokağa çıkma yasağında olduğu gibi genel arama yapılmadı. Bu kez nokta öperasyonlan düzenlendi. 
Bu operasyonlarda Kürdistan'da görev yapan ve sayıları önümüzdeki dönemde 3000'e çıkarılacağı belirtilen Alman ve Amerikan askeri uzmanlarınca eğitilmiş ve basında “Türk Rambolan” olarak tanıtılan işkenceci ve terörist komandolara bir tatbikat yaptırıldı “Genel güvenlik ve asayişi sağlamak, petrol tesislerine karşı olası bir sabotaj girişimini önlemek” amacıyla gerçekleştirilen operasyonda yüzlerce yurttaş gözaltına alındı. 

Gözaltına alına günlerce Halk 


nin bodrum katında tutuldu. * 


Bunlar arasında daha önce içeri girmiş-çıkmış bir çok yurttaş vardı. (Bu yurttaşların çoğunun hemen hemen her operasyonda gözaltına alındığını, çeşitli baskı ve işkencelerle karşı karşıya kaldıklarını belirtelim) Çevrelerinde ilerici-demokrat olarak tanınan bu insanlara gözaltı süresince uygulanan işkencelerde çeşitli sorular soruldu. Her defasında olduğu gibi bu defa da yurttaşlar polis ve komandolarla işbirliği yapmaya, onların hesabına muhbirlik yapmaya zorlandı. Yurttaşlar bunu kabul etmedikleri için tehdit edildiler, işkence gördüler. 
Batman'da polis, durumları parayla iş yapmaya uygun değişik yaşlardaki çocukları izleme ve ihbar işlerinde kullanıyor. 


Özal halkın öfkesinden mi korkuyor? Silvan'daki seçim gezisinde silahların koruyuculuğunda.. 


Bugün Batman'da devlet terörü kol geziyor. Hemen hemen het gün özelliklede akşamları aramataramalar, gözaltına almalar, en hafifinden kimlik kontrolleri yaşamın doğal bir parçası sayılıyor. 
Herhangi bir yurttaşın gözaltına alınması, günlerce işkencelerden geçirilmesi için “tipinin beğenilmemesi” yeterli olabiliyor 

Batman'da 3 polis karakolu ve sayısız polis bulunuyor. Ayrca çok sayıda polis timi ve çevik kuvvel'in yanısıra bir jandarma Birliği, bir hava birliği ve bir komando alayı da Batman'da üslenmiş bulunuyor. Siyasi polis ve araştırma bölümü emniyet amirliğinin özel binasına yerleşmiştir. 
MİT, Siyasi polis ve özel timler sayısız sivil araca sahiptir 


Komando Alayındaki “Disiplin Evi'nin” yanısıra Halk Eğitim Merkezi'nin bodrum katı da gözaltına almalarda işkence evi olarak kullanılıyor. Kahvehaneler, çayevi ve bahçeleri, lokantalar ile toplu eğlence ve dinlenme yerleri polis ekiplerince paylaşılmış durumdadır. Bu tür yerler sürekli olarak kontrol altında tutulmaktadır. 

Baskı, terör ve zorbalığın yanısıra işsizlik de Batman'ı kasıp kavurmaktadır. Daha düne kadar 

n Beşiri (Kubine) ilçesine bağlı bir köy olan Batman bugün 
115 binlik nüfusuyla ülkemizin 
sayılı büyük ilçeleri arasındadır. 
Daha bundan 15 yıl öncesine kadar iş arayanlar iş bulmak için akın akın Batman'a geliyorlardı. 


O tarihlerde Balman'ın kapı ve pencerelerinden kolay kolay içeri giremeyen işsizlik bugün bir canavar gibi Batman halkını ve gençliğini kasıp kavurmaktadır. 
Şimdi Batman'da binlerce genç işsizdir. (Buradan devletin baskı ve terörü yüzünden başını alıp gidenleri saymıyoruz) 

Batman'da rüşvet vermeden herhangi bir kamu kuruluşuna işçi veya memur olarak girebil mek hemen hemen imkansızdır. 
İşe giriş için düzenlenen sınavlar ise formaliteden öteye gitmiyor. 
Batman Petrol Rafinerisinde işe girmek için en az 1,5 milyon lira rüşvet vermek gerekiyor, İşealma verüşvet işlerinin baş örgütleyicisi ise ANAP Siirt milletvekili Aydın Baran'dır. Batman'da kamu 


kunuluşlarındaki kadroları ANAP'lılaştırma çalışmaları almış başını gidiyor. Maddi çöküntü, sosyal bunalım emekçi ailelerinde ciddi sarsıntılar yaratıyor. 
Polis kuman, alkolizmi ve uyuşturucu kullanımını teşvik ediyor. 
İlçede polislerin başlıca gelir kaynaklarından biri de kumarhanelerdir. 

Batman'da bütün bunlar olurken geçtiğimiz Haziran ayının sonlarında Turgut Özal Siirt'e geldi. Özal'ın şehire gelmesi dolayısıyla çok sayıda kurban kesildi. Ancak kesilen kurbanlar daha sonra kasaplarda satıldı. İl yöneticileri Özal'ı karşılamak için pankartlar hazırlattılar, pankartları da öğretmenlere yazdırdılar, Hasat mevsimi olmasına karşın köylüler tarlalarından alınarak belediyelerin araçlarına zorla bindirilip Özal'ın konuştuğu alana getirildiler. İlçe belediyelerinin çoğu belediye araçlarının yanısıra çëşitli araçlara da benzin sağlayarak Özal'ın konuştuğu alana adam taşıdılar Merkezde ise esnafların dükkanları ve işyerleri belediye zabıtaları tarafından kapatılarak, resmi kurum ve kuruluşlar ise resmen boşaltılarak esnaf, işçi ve memurlar zorla Özal'ın konuştuğu alana götürüldüler. Bütün bunların yanısira okullar tatilde olduğu halde ilkokul çocukları evlerinden çağrılmış, bayrama götürülür gibi ellerine bayraklar tutuşturularak alana götürülmüşlerdir. Siirt eğitim yüksek okulu öğrencileri'de askeri disiplin içinde zorla Özal'ın konuşma yaptığı alana getirildiler. Özal'ın gezisi boyunca yapılan uygulamalar halkta derin bir nefret uyandırdı. 
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HABERLER-YORUMLAR 


Türkiye Postası, 26 Eylül 1986 


Merkez Bankası yetkilileri 


katıldığı 


sçi toplantıları düzenlend 


İşçiler Merkez Bankası yöneticilerini güç durumda bıraktı 


© Merkez Bankası yöneticilerinin “Türk hükümetinin yurtdışında çalışan yurtdaşlarımızın tasarrullarına büyük ihtiyacı var” şeklindeki sözleri tepkiyle karşılandı ve işçiler, banka yetkililerine “ma demki bu kadar ihtiyaç var, ihracat şirketlerine büyük teşvikler verilirken, işçi dövizleri için neden hiçbir teşvik düşünülmüyor?” sorusunu yönelttiler, 

è Yapılan toplantılarda, göçmen işçiler, işçi döviz hesaplarındaki anapara ve özellikle faiz ödemelerinin zamanında yapılmadığını, binlerce işçinin faizlerini bir-iki yıl gecikmeyle alabildiklerini belirttiler. 

o İşçilerin Türkiye'de döviz sıkıntısı olup olmadığı şeklindeki sorularına, Merkez Bankası Başkanı “döviz sıkıntısı yok” diyerek, gerçeğin üstünü örtmeye kalktı. 


Türkiyeli göçmen işçilerin sorunlarına çözüm getirmek ama- , gönderdi. Heyet, çeşitli kentlerde 


cıyla, geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Yavuz Canevi başkanlığın- 


Ekonominin ana göstergesi = Açlık 


Özlem ÖZGÜR 


Ara seçimler nedeniyle, Türkiye'de “ilginç” olaylar yaşanıyor. Özal'ın katıldığı bütün toplantı ve mitinglerde, “işsisiz, geçinemiyoruz ve açız" pankartları açılıyor ve insanlar, yüksek sesle bu belgileri bağırıyor. Kitleler, aynı belgileri, yasal muhalefet partilerinin toplantı ve mitinglerinde de öne çırkararak, tepkilerini dile getiriyor. 

Cumhuriyet tarihi boyunca, ilk defa bir başbakan, seçim mitinglerinde, “açız” pankartlarıyla karşdanıyor; ve yine ilk defa, bu sözcük, seçim meydanlarının ana belgilerinden birisi oluyor... Bütün kamuoyu araştırmaları, kitlelerin ezici çoğunluğunun konuştuğu konuların en başında, geçim sıkıntısı, pahalılık, işsizlik ve konut gibi, yaşamsal sorunların geldiği- 


ni | balla 
'a sorarsan, ekonomideki gidişat bütünüyle iyidir; ve dahası, bir ekonomik “mucize” gerçekleştirilerek, Türkiye köşeyi dönmüştür. Özal ve ekibinin, seçim meydanların- da sürdürdüğü propagandanın özü budur. Bir toplumda, yığıhlar #şi görülmemiş bir “yıkıma” sürüklenmiş; ve an nokta, artık tak kelime ile “açlık” olarak ete kemiğe bn we başlamışsa! ö ülkede, birakalımi “mucize"leri, © eki in orasında burasında bile, olumlu bir gelişme olamaz ki... 


dAn uari dan kalarak Doni aklinnenlir Snnnienlerin. 


daki bir heyeti Federal Almanya'ya 


işçilerde yapılan toplantılara kauldi. Ancak, esas amacın işçilerin sorunlarına en küçük bir çözüm getirmek değil, çeşitli vaatlerle daha çok işçi dövizi çekebilmek ve böylece, Türkiye'nin yeniden girmekte olduğu “döviz darboğazı"nı hafifletmek olduğu görüldü 

Ne var ki, yapılan toplantılarda Merkez Bankası yetkililerinin vaat- 


lerine ve döviz istemlerine, Türkiyeli göçmen işçiler sert tepki gösterdiler ve “vaatlere kamımız tok, sizlere güvenimiz kalmadı” diyerek, banka yetkililerini soru yağmuruna tuttular. Göçmen işçilerin sorunları karşısında, Merkez Bankası yöneticileri ya susmak zorunda kaldılar, ya da eski yalanları yineleyerek, işçileri oyalamaya kalktılar, Yapılan toplantılarda, Türkiyeli göçmen işçiler, işçi döviz hesaplarındaki anapara ve özellikle faiz ödemelerinin zamanında yapılmadığını, binlerce işçinin faizlerini biriki yıllık gecikme ile #labildiklerini dile getiferek, “bizleri, yeni binaya laşimyoruz ve kompülur sistemine geçiyoruz diye oyalıyorsunuz” şeklinde konuştular. Mer- 


kez Bankası yöneticilerine Türkiye" de döviz sıkıntısı olup olmadığı sorusunu yönelterek, çeşitli bankatarda bulunan işçi döviz hesaplann geleceğinden endişe duyduklarını belirttiler. Merkez Bankası Başkanı Yavuz Canevi, bu soruya verdiği yanıtta “Türkiye'nin döviz sıkıntısı yok” diyerek, gerçeği söylemedi ve işçileri kandırmaya kalktı. Bu arada, banka yetkililerinin yaptıkları açıklamada, şu an Türkiye Merkez Bankası'nda 280 bin Türkiye'li göçmen işçilere ait “işçi döviz hesabının olduğu belirtildi. 


Özal Hükümeti'nin ve Merkez Bankası yetkililerinin, “Türkiye'de döviz sıkıntısı yoktur” şeklinde açıklamalarına karşın, gerek resmi istatistikler ve gerekse, dışalımcı ve sanayicilerin yaptıkları açıklamalar, Türkiye'de yeniden bir döviz sıkıntısının başladığını ve ciddi bir “döviz darboğazı"na girilmekte olduğunu gösteriyor. Örneğin, 26 
Temmuz 1986 tarihli Hürriyet gazetesinde, Özal'ın “döviz sorunu yoktur” şeklindeki açıklamasını yanıtlayan İstanbul Sanayii Odası (İSO) Başkanı Nurullah Gezgin, tüm sanayicilerin ithalat için bankalarda gerekli dövizi bulamadıklarını söyleyerek, bu durumun kendisine 1979 yılındaki olayları anımsatığını belirtti ve “o zaman piyasada sigara sıkıntısı çekiliyordu. Buna karşın, Tekel Genel Müdürü sıkıntı olmadığını söylüyordu, Şimdi dövizde aynı durum yaşamyor” dedi, 

Aynı şekilde, 13 Eylül 1986 tarihli Milliyet gazetesinde bir açıklama yapan dış ticaret şirketi yöneticileri, iki ayı aşkın süredir büyük döviz sıkıntısı çektiklerini ve dışalım için, bankalardan döviz alamadıklarını belirterek, sanayii girdilerinin dişalırdını yapabilmek için, en az iki ay beklemek zorunda kalıyoruz dediler. 

Öne vandan. Merkez Bankat’ 


Tehditle değil 


Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov Yunanistan Başbakanı Papandreu'nun ziyareti sırasında yaptığı bir basın toplantısında “Maalesef son zamanlarda Türk-Bulgar İlişkilerinde bazı olumsuz gelişmeler olmuştur" diyerek şöyle devam etti: “Balkanlarda, Avrupa’ da ve tüm dünyada barış yumuşamanın yararına olacak şeklide Türkiye lle ikili ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik her türlü düşünceyi kabul etmeye hazırız.” 

Komşumuz Bulgaristan'ın en yetkili temsilcisi tarafından yapılan bu çağrı ilkin Türk basınında geniş yankı bulduysa da bir iki gün sonra gazetelerde isimleri açıklanmayan dışişleri yetkililerinin Jivkov'un diyalog çağrısını “samimi olmayan bir davranış” olarak niteledikleri yazılmaya başlandı. Ardından hükümet sözcüsü ve Devlet Bakanı Mesut Yılmaz diyaçağrısıyla ilgili olarak bu diyaloğun ancak 

likle Bulgaristan'daki Türk azınlığı meselesi ele alınırsa kabul edilebileceğini" öne sürdü. 

Belli ki hükümet Todor Jivkov'un çağrısını geri çevirmeye kararlı, Bulgaristan'ın daha görüşme masasına oturmadan bir takım şartları, üstelik alenen, kabul etmesini isteyerek görüşme yolunu tkıyor. 17.9.1986 tarihli Milliyet'te Sami Kohen diyalog çağrısıyla ilgili olarak fikrini sorduğu üst düzeydeki bir Bulgar diplomatının önerilen görüşmelerde her konunun ele alınabileceğini söylediğini yazıyor. Nitekim Todor Jivkov'un “Biz, karşılıklı ilgi oluşturan tüm meseleleri, geleceği gözönünde bulundurarak, aktif bir diyalog ile çözümlemek is- 


Ali SÖYLEMEZOĞLU 


————— tiyoruz" demiş olması da böyle yorumlanabilir ANAP hükümetinin komşu ülkenin en üst düzeyden yaptığı bu çağnyı hiçbir diplomatik sondaja bile ihtiyaç duymadan geri çevirmesi asıl bu hükümetin ne kadar samimiyetsiz olduğunu gösteriyor. 

Bulgaristan ile ilgili eleştiri yapanlar haklı mi, değil mi, tartışmıyoruz. Bir an için hakk ol duklarını düşünsek bile, bundan Türkiye'nin dış politikası açısından nasıl bir sonuç çıkar? 
Bulgaristan'a veya herhangi başka bir ülkeye dışardan zorla bir şeyi kabul ettirmeye çalışmak olacak iş mi? 

ANAP milletvekillerinin mecliste Suriye ile ilgili bir tartışma sırasında “savaş çıkarsa çiksın” dedikleri biliniyor. Bir diğer ANAP milletvekilinin “ordu neden Bulgaristan'a girmiyor?" diye sorduğunu gazetelerden öğreniyoruz. Daha önceden de Rauf Tamer Tercüman' da “harp ilan etmek lazım" diye yazmıştı Işte meseleleri karşılıklı görüşmelerle, diyalogla çözme önerilerine kulak tıkayanların yurdumuzu sürüklemek istedikleri yol budur. 

Saydığımız örnekleri birkaç kendini bilmezin sözüdür diye bir kenara atamayız. ABD'de sosyalist ülkelere karşı “haçlı seferi"ni temel hükümet politikası haline getirmiş bir grup işbaşındadır. ` 

NATO'nun ve Pentagon'un değil de Türkiye" nin çikarlarını düşünenler için ise bütün komşularımızla iyi ilişkiler için çalışmaktan başka yol yoktur, Bu, tehditler savurarak değil, karşılıklı görüşmelerle olur, Jivkoy'un diyalog çağrısına olumlu cevap verilmelidir. 


Terörle mücadele mi, devlet terörü mü? 


Eylül ayı başında Karaçi ve İstanbul'da meydana gelen olaylarla tirmandınlan terör, hemen ardından Batı Avrupa'da bazı terör eylemleriyle sürerken, ABD ve İsrail tarafından yapılan açıklamalar ve hazırlıklar olayların çok boyutlu olduğunu ve önümüzdeki günlerde yeni terör olaylarının beklenebileceğini gösteriyor. 

Büyük bir olasılıkla bundan önceki birçok terör eyleminde, ve de özellikle 1980'li yıllarda Paris'te Vi- 


da bir Filistin kampı bombalanmış, bundan bir gün sonra ise Güney Lübnan'daki bir Şii gerilla üssüne karşı helikopter saldınsı düzenlenmiştir. 

Reagah yönetiminin ise terör olaylarını yalnızca Ortadoğu ülkelerine karşı baskıları arttırmakta bir araç olarak değil, Sovyetler Birliği” nin ciddi, tutarlı barış çabalarına gölge düşürmek amacıyla kullanmak istemesi ayrıca bir olumsuzluktur. ABD'de yayınlanan ve iş 


gı oranda daha önemli olmaktadır. 
ABD'nin etkili olarak karşılık verecek güçte olduğunu göstermesi gitgide daha çok önem kazanmaktadır.” Türkiye-İsrail İlişkileri 


Sinagog saldırısının Türkiye'de gerçekleşmiş olması geçtiğimiz günlerde bombalı çanla taşırken yakalanan 3 Suriyeli ve engellenen terör eylemleri ise Türkiye'nin Ortadoğu'da, “teröre- karşı mücadele” adı altındaki saldırgan ABD 


da sürdürdüğü propagandanın özü budur. Bir toplumda, yığınlar eşi görülmemiş bir “yıkıma” sürüklenmiş; ve gelineh.nokta, artık tek kelime We “açlık” olarak ete kemiğe bürünmeye haşlamışsa; © ülkede, bırakalım “mucizeleri, O ekonominin arasında burasında bile, olumlu bir gelişme olamaz kls 

Son verilerden kalkarak, Özal'ın ekonomik “mucizelerin - den bazı örnekler verelim. Yılbaşında, piyasadaki para miktarı (emisyon hacmi), 1 trilyon 293 milyar liradır. Merkez Bankası'nın 15 Ağustos tarihli durumuna göre, emisyon hacmi 2 trilyon 3 milyar liraya tırmanmıştır. Bir başka deyişle, yılbaşından bu yana, piyasadaki para miktarı yüzde 55 oranında artmış; Ve yılın ik 7,5 ayında, 710 milyar lira tutarında karşılıksız para basılmıştır. İlginçtir ki, Özal'ın ekonomik programının en başlarında da, “sıkı para politikası” yazılıdır 

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ödemeler dengesi bilançosuna göre, geçtiğimiz yılın eş dönemine oranla, içinde bulunduğumuz yılın ik yarısında Türkiye'nin işçi dövizi girişleri yüzde 17 ve turizm gelirleri ise, yüzde 20 oranında gerilemiş; buna karşılık, Türkiye'nin dış ticaret açığı 
60 artarak, 1 milyar 619 milyon dolara tırmanmış. Özal'ın 
“dışsatım patlaması” balonu, sönmeye başlamış; ve örneğin, Türkiye'nin dışsatımı, geçtiğimiz yıla oranla Haziran'da yüzde 
21 ve temmuz ayında da, yüzde 19 oranında gerilemiş. 

Özal'ın “mucizeleri bunlarla sınırı değidir. Özal hükümeti, 
içinde bulunduğumuz yılın ilk dört ayında, 1 milyar 442 
milyon dolar tutannda kısa vadeli dış borç almış; ve kisa vadeli borçların toplam borçlar içindeki payı yüzde 30'a yükselmiş... Dahası, şimdi Türkiye'de yeni bir döviz sıkıntısı ortaya çıkmış; ve sanayicilerin ağzından, “döviz” feryatları düşmez olmuş; ve emperyalist finans çevreleri, Türkiye'nin dış borç ödemelerinde güç bir döneme girmekte olduğunu belirten raporlar yayınlamaya başlamışlardır. 


Özal'ın “mucizeler listesini, daha da uzatmak yerine, bir noktaya dikkati çekerek sözü bağlamak istiyoruz. “Biz ekonomide mucize yarattık” derken, Özal haksız mıdır? Bize göre, yerden göğe kadar “haklı”dir! 

Neden mi? Evren-Özal rejiminin önüne konan ekonomik 
programın özü, bir maddeden oluşmaktadır; ve bu da 1980 
öncesinde, tıkanan ve kesintiye uğrayan yeni sömürgeciliğin 


araçlarına, yeniden işlerlik kazandırmaktır. İşte, Evren-Özal rejimi bunu başarmış; silah zoruyla kitlelerin ekmeğine el konarak ve ekonominin bütün olanakları bu amaca yöneltilerek, kesintiye uğrayan mekanizmalara yeniden işlerlik kazandirmiş: ve emperyalistler İle işbirlikçilerinin, tıkanan soygun ve sömürü yöntemlerinin yeniden işlemesi sağlanmıştır. Hem de, soygun ve sömürü miktarı kat be kat artırılarak. 

Ancak, yine ekonomide bir kuraldır ki, süngülerin gölgesinde, yeni sömürgeciliğin tıkanan araçlarına işlerlik kazandırmak olanaklıdır; ama, bunun da bir süresi ve bir sınırı vardır. 
Nitekim, görünen odur ki, yeni sömürgeciliğin araçlarını yeniden kesintiye uğratabilecek ve krizin öteki ögelerini de, azdırabilecek olan şiddetli bir “döviz darboğazı” kapının eşiğindedir; ve bu olgu, yalnızca ekonominin göstergelerin- den gözlenmekle kalınmamakta; aynı zamanda, Özalın iç ve dış destekçileri tarafından da kabullenilmektedir. 

Kuşkusuz, ne denli büyük olursa olsun, yeni bir döviz bunalımı ile, kendiliğinden rejim yıkılır gider demek istemiyoruz. Böyle bir olasılık karşısında, emperyalizmin yeni manevralara başvurmayacağını ve Evren-Özal rejimine, yeni olanaklar sağlamayacağını da söylemiyoruz. Ancak, hangi manevraya başvurulursa vurulsun, ciddi bir döviz bunalımı, rejimi zayıflatabilir ve onu, çok güç durumlara sokabilir. Önemli olan, demokrasi ve bang güçlerinin, bu güçlü olasılığa karşı hazırlıklı olmaları ve bundan yararlanabilmeleridir. Bu noktaya, dikkati çekmek istedik. 


ödemelerinin zamanında yapılmadığını, binlerce işçinin faizlerini bir-iki yıllık gecikme ile alabildiklerini dile getirerek, “bizleri, yeni binaya taşınıyoruz ve kompütur sistemine geçiyoruz diye oyaliyorsunuz” şeklinde konuştular. Merkez Bankası Başkanı Yavuz Canevi, Türkiyeyeli göçmen işçilerin bu şikayetlerine verdiği cevapta, yine eski söylenenleri tekrarlayarak, “kompltur sistemine geçmeye başladık, sorunlarınızı kısa sürede çözmeye ” dedi. 

Merkez Bankası yetkililerinin yaptıkları konuşmalarda, “Türk hükümetinin yurtdışında çalışan yurttaşlarımızın tasarruflarına büyük ihtiyacı var” şeklindeki sözleri, işçiler tarafından tepkiyle karşılandı ve Türkiyeli göçmen işçiler, yetkililere “mademki bu kadar ihtiyaç var, İhracat şirketlerine büyük teşvikler verilirken, işçi dövizleri için neden hiçbir teşvik düşünülmediği?” sorusunu yöneittiler, Merkez Bankası yetkilileri, Türkiyeli göçmen işçilerin bu ve benzeri sorularını, yanıtsız birakmak zorunda kaldılar. 

Türkiyeli göçmen işçiler, Mer- 


sıkıntısı çektiklerini ve dışalım için, bankalardan döviz alamadıklarını belirterek, sanayii girdilerinin dişalımını yapabilmek için, en az iki ay beklemek zorunda kalıyoruz dediler. 

Öte yandan, Merkez Bankası" 
hin yeni belirlenen verilerine göre, geçtiğimiz yılın eş dönemine oranla içinde bulunduğumuz yılın ilk yansında, Türkiye'nin döviz giderlerindeki artışa karşılık, döviz gelirlerinde önemli gerilemeler gözlendi. Örneğin, ilgili verilere göre, geçtiğimiz yılın &ş dönemine oranla içinde bulunduğumuz yılın ilk yarısında, Türkiye'nin dış ticaret açığı yüzde 60 oranında artarak, I milyar 
13 milyon dolar dan I milyar 619 
milyon dolara urmandı. 

Aynı şekilde, ilgili dönemde, işçi dövizi girişleri yüzde 17 oranında gerileyerek, 762 milyon dolardan 
634 milyon dolara ve turizm gelirleri de, yüzde 20 oranında gerileyerek 444 milyon dolardan 357 milyon dolara düştü. Bilindiği gibi, bütün bunlara karşılık, geçtiğimiz. 
yıl3,5 milyar dolar dış borç ödeyen Türkiye, bu yıl sonuna kadar 4,2 milyar dolar dış borç ödeyecek. 


Türkiye borç alarmı” veriyor!.. 


Alacaklı yabancı bankalar için hazırlanan çeşitli raporlarda, Türkiye'nin borç “alarmı” vermeye ve dış borç ödemelerinde güçlüklerle karşılaşmaya başladığı söylenerek, bankaların Türkiye'ye orta ve uzun vadeli borç vermeye yanaşmadıkları ve kısa vadeli borçlar konusunda da, çok dikkatli davranmaya başladıkları belirtildi. 


İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesinin alacaklı bankalar için hazırladığı raporda, Türkiye'nin borç alarmı verdiği kaydedilerek, “Türkiye'nin bu yıl 4 milyar dolarlık dış borcunu ödeyebilmesi için, bir o kadar dış borç bulması gerekiyor” denildi. Raporda, Türkiye'nin dış borç yükünün hizla artmakta olduğu ve özellikle, kısa vadeli borçların toplam borçlar içindeki payının “tehlikeli” boyutlara yükseldiği belirtildi ve buna karşılık, Türkiye'nin döviz gelirlerinin gerilemekte olduğu kaydedildi, 

Financial Timesin raporunda, dış ticaret göstergelerinin parlak olmadığı kaydedilerek, “dışsatım 


düşmeye başladı, dış ticaret açıkları büyüdü ve ilk dört ayda, cari işlemler açığı 491 milyon dolardan 
785 milyon dolarak yükseldi” denildi. Raporda, içinde bulunduumuz yılın dört ayında | milyar 
442 milyon dolar kısa vadeli borç 
alındığı kaydedilerek, Türkiye'nin kisa vadeli borçlarının, toplam borçlar içindeki payının yüzde 30'a yükseldiği belirtildi, 

Öte yandan yine alacaklı bankalar için ABD'de yapılan bir araştırmada, bankaların Türkiye'ye orta ve uzun Vadeli kredi vermeye yanaşmadıkları ve kısa vadeli krediler konusunda da, endişeli oldukları belirtildi ve buna gerekçe olarak, Türkiye'nin politik açıdan “riskli” bulunması ve dış borç ödemeleri açısından da, “kritik” bir döneme girilmekte olmasi gösterildi. Bankaların, Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarının uzun ömürlü olmayabileceği endişesine kapıldıkları kaydedilerek, finans gruplarının Türkiye'ye 1988 
yılı genel seçim sonuçlarına kadar orta ve uzun vadeli kredi açmayı düşünmedikleri belirtildi, 


klar olayların çok boyutlu olduğunu ve önümüzdeki günlerde yeni terör olaylarının beklenebileceğini gösteriyor. 

Büyük bir olasılıkla bundan önceki birçok terör eyleminde, ve de özellikle 1980'li yıllarda Paris'te Viyana'da, Brüksel'de ve Roma'daki Sinagog saldırılarında olduğu gibi İstanbul'daki katliamın da gerçek suçluları karanlıkta kalacaktır. Ancak, İstanbul'daki olaya da Amerikan ve İsrail gizli servislerinin doğrudan ya da dolaylı olarak ka-Tıştığını, yaratılan nefret ortamın- dan kimlerin yararlanmak istediği de açıkça ortaya koyuyor. 

Son terör olayları, ABD ve İsrail" e “teröre ve teröristlere karşı mücadele” adı altında Doğu Akdeniz Ortadoğu'da hedefledikleri bazı ülkelere saldın planlarını gerçekleştirmek ya da bu hazırlıklarını güçlendirmek için uygun bir ortam yaratmıştır. Olayların zanlılarının yine herzamanki gibi Libyalı, Filistinli ve vb, oluşları ABD'nin Batı Avrupalı müttefikleriyle Arap ül kelerine karşı ortak harekete geçme olanaklarını genişletmiştir. Nitekim bu olayların hemen ardından bazı Ortak Pazar ülkeleri teröre karşı daha sert mücadele konusunda ABD'nin görüşlerine yaklaşmışlardir, 


Misilleme hazırlıkları 


İstanbul'daki katliamın kurbanlan için B.M. binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmasında “saldırganlar cezalandınimaktan kurtulamayacaklardır, uygun bir zamanda uygun bir yerde karşılık verilecektir” diyen İsrail Savunma Bakanı Izak Rabin, ABD Dışişleri Bakanı Shultz ile görüştükten sonra da uluslararası terörizmin Iran, Libya ve Suriye tarafından desteklendiğini belirterek, hedeflerini ortaya koymuştur. 

Aynı günlerde Dışişleri Bakanı 1.Şamir, FKÖ, Suriye ve Libya'yı İstanbul'daki saldırıya katılmakla suçlamakta, dünya devletlerini uluslararası terörizme destek veren Arap ülkelerine karşı yaptırım uygulamaya çağırmaktadır. Şamir gibi, Ortadoğu'nun kan gölüne çevrilmesinde büyük payı olan Siyonist politikacıların “ibadet ederken katledilen Yahudiler” olayını daha fazla kan dökmek ve saldırganlıklarını “meşru savunma” gibi göstermek için kullanacakları ortadadir. Nitekim misilleme hareketine geçilmiştir bile, 10 Eylül günü Lübnan'ın Sayda liman kenti yakının- 


kine karşı baskıları arttırmakta bir araç olarak değil, Sovyetler Birliği" nin ciddi, tutarlı banş çabalarına gölge düşürmek amacıyla kullanmak istemesi ayrıca bir olumsuzluktur. ABD'de yayınlanan ve iş çevrelerinin görüşlerini yansıtan “The Wall Street Joural”da geptiğimiz günlerde yeralan bir yorumda teröristlerin Sovyetler Birliği'nin eğittiği ve desteklediği söylenerek, saldırıların ABD ve dostlarını hedeflediği vurgulanmış ve şöyle denmiştir; “Eylemler için Pakistan ve Türkiye'nin seçilmesi ilginçtir. Pakistan, Afganlı micahitlerin o össüdür. o Türkiye'nin NATO içindeki rolü ise, Papandreu sosyalist tarafsızlığa kalkıştı” 


Ema de olası geçtiğimiz günlerde bombalı çanta taşırken yakalanan 3 Suriyeli ve engellenen tetör eylemleri ise Türkiye'nin Ortadoğu'da, “teröre- karşı mücadele” adı altındaki saldırgan ABD planlanna daha çok karıştırılması sonucunu doğurabilir. Sinagog 
katliamını araştırmak üzere 17 
MOSSAD ajanının Türkiye'ye gönderildiği, yabancı gizli servislerin İstanbul'da cirit attığı koşullarda gerek Washington büyükelçisi Elekdağ'ın, gerekse Özal'ın teröre karşı kararlı mücadele konusunda söyledikleri, ABD yönetimine ve İsrail'e bu yöndeki işbirliğini daha da geliştirme açısından cesaret vermiştir. 


Simon Peres ve Hasan Mübarek 


Barış umudu mu, ABD planlarına uygun bir gösteri mi? 
Son terör olaylan ve ardından Israd'in başlattığı misilleme, Ortadoğu'da israil'in 


saldırgan politikasının daha da sertleşeceğinin işaretini verken, 11 Eylül günü Iskenderiye'de Israil Başbakanı Peres ile Misi Devlet Başkanı Mübarek, beş yıllık 


ın sonra ilk kez buluştular. Somut herhangi bir karara vanlmayan bu buluşmada, 


Peres'in Ortadoğu sorununa bir çözüm için uluslararası bir konferansın toplanmasını belirli koşullarda kabul edebileceğini söylemesi, aşın sağcı Likud deri ve Dişişleri Bakanı Şamir'in ateş püskürmesine ve koalisyon hükümeti içinde bunalıma yol- 


açtı 


Ortadoğu'da barış umudu olarak lanse edilmeye çalışılan Peres-Mübarek buluşması, Arap lkeleriyle israil arasında kii anlaşmalar imzalanmasını sağlayarak, bölyede kendi çıkarlannı bozmayacak bir “barış”ı hedelleyen Reagan yönetiminin çabalanyla gerçekleşmiş bulunuyor. Buluşmanın, ağustos ayı sonunda Doğu Akdeniz'de yapılan ortak ABD-Mısır manevrasının hemen ardından gerçekleşmesi de aynca dik- 


kat çekici olmuştur. 


ABD yönetimi Ortadoğu'da, özelikle Mısır, Israil ve Ürdün'le sürdürdüğü sıkı ilişkiler sonucunda FKÖ'yü tümüyle saf dışı bwakarak, bölgedeki #erici hareketlerin gücünü kırarak, aralanndaki çelişki ve güvensizlikleri körükleyerek, *dımlı” Arap Ülhelerinin sayısını artıp, özelikle Ubya ve Suriye gibi ülkeleri yalnızlığa kendi çkaranna uygun çözümleri dayatacak koşullan hazırlamaktadır. Bu çerçevede de Reagan yönetimi, israil ile bazı Arap devletleri arasında diyaloğa ve bunun sonu-Cunda yapılacak, 1978 Camp David anlaşması türünden ikili anlaşmalara, Arap ülkelerinin arasını açma, anti-siyonist cepheyi bölme açısından özel önem vermektedir. 


Türkiye Postası, 26 Eylül 1986 


Sovyet-Çin yakınlaşması 


Sovyet Başbakan Yardımcısı Nikolay Talisin'in Çin Halk Cumhuriyeti'ne geçtiğimiz hafta yaptığı ziyaret, Sovyetler Birliği ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki yakınlaşmanın önemli bir adımı oldu. 


17 yıllık bir aradan sonra böylesi üst düzeyde gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülke arasında bir dizi ekonomik işbirliği konusunda anlaşmaya vanldı. Anlaşmaya vanlan birçok ortak proje dışında, Sovyetler Birliği 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra bu ülkeye kurduğu 400 sanayi işletmesinin modemleştirilmesini de üstleniyor. Öte yandan Polonya Devlet Başkanı Jaruzelski'nin ve Demokratik Almanya Cumhuriyeti Devlet Başkanı Honnecker'in önümüzdeki günlerde Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapacakları resmi ziyaretler, sosyalist ülkeler topluluğu ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında politik ya- 


kınlaşmarın da önemli adımları olacak. 


Akino-Moro görüşmesi 


Filipinlerin diktatörü Markos'u deviren bayan başkanı Korazon Akino, ülkede iç barışı yerleştirebilmek için silahlı muhalefet güçleriyle görüşmelerini sürdürüyor. 
Özellikle adanın güneyinde güçlü olan İslamcı Moro cephesiyle geçenlerde yaptığı görüşmeler sonucu karşılıklı “ateşkes” üzerinde anlaşmaya varıldı. Öte yandan aynı öneriyi Ulusal Demokratik Cephe" ye yaptığını açıklayan Akino, ülkesinin geleceğinden “umutlu” olduğunu söylüyor. Ancak bir ay kadar önce Endonezya'ya resmi bir ziyarette bulunan Korazon Akino, Endonezya diktatörü Suharto'yu “komünistleri ülkesinde etkisizleştirdiği için” övgü dolu sözlerle kuttamıştı, 


Nükleer silahlardan arındırılmış 
Balkanlar 


Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov ve Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu geçtiğimiz 12 Eylül günü iki ülke arasında bir saldırmazlık paku imzaladılar. Biri Varşova Paktı, biri de NATO üyesi olan bu iki ülke arasında yapılan bu sakdırmazlık ve iyi komşuluk anlaşması, Balkanların nükleer silahlardan arındırılması- nın ilk ve önemli bir adımı olduğu gibi, Yunanistan'daki Amerikan ve NATO askersel üstlerinin de varlıni yakından etkiliyor, 


DİŞ HABERLER 
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Johannes Rau 


Sosyalist partilerin 


talebi 


Avrupah sosyalist partiler nükleer enerji geliştirme progmiann dondurulmasını istiyorlar. İngiliz Işçi Partisi yönetim kurulu, nükleer enerji santrallerinin aşıma aşama tümüyle kaldırılmasını istedi-Bini açıkladı. Alman SPDlideri Johannes Rau ise, Avrupa sosyalist partilerinin bu karannın, partisinin son kongre kararlarıyla uyum içinde bulunmasından duyduğu memnuniyeli dile getirdi. İtalyan sosyalisilerinin lideri Claudio Martelli ise Italya'nın elektronükleer programlarının acilen durdurulması yönünde görüş belirtti. 


Avrupa'nın güvenliği için yapılan anlaşma silahsızlanma için yeni olanaklar sağlıyor 


Stockholm'de başarı 


Bir süredir devam eden Avrupa Güven Verici Önlemler ve Silahsızlanma Konferansı başarıyla sonuçlandı. Stockholm'da toplanan 
33 Avrupa ülkesi, Kanada ve ABD” 
nin temsilcileri 22 Eylül pazartesi günü üzerinde anlaşmaya vanlan sonuç belgesini onayladılar. ABD" nin sürekli yeni koşullar öne sürerek devamlı engellemeye çalıştığı bu anlaşma Sovyetler Birliği'nin büyük çabalarıyla sağlandı. Avrupa'daki güvenlik tartışmaları ve silahlanmanın O durdurulabilmesi olanağını yaratması açısından belirtilen sözkonusu sonuç belgesin- de şu konularda anlaşıldı: Büyük çaplı askeri manevralar önceden bildirilecek, konferansa katlan ülkeler bu manevralara gözlemciler gönderebilecek, her ülke her yılın 
15 Kasımına kadar gelecek yılki 
askeri harekatlarını liste halinde diğer devletlere sunacak, konferansa katılan ülkeler manevra gözlemlerinin dışında şüphe üzerine yılda üç kez diğer ülkelerde incelemelerde bulunabilecek. 

Sonuç belgesinin onaylanmasından sora yapılan görüşmelerde konuşmacılar elde edilen sonucu Avrupa'da güvenliğin artması ve uluslararası ilişkilerin gelişmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladılar. İsveç Dışişleri Bakam Sten Anderson konferans belgesini Avrupa'daki işbirliğinin yeni boyutlarının bir simgesi olarak niteledi. Sovyet delegasyonu başkanı Oleg Grinewsky ise burada elde edilen sonucun diğer silahsızlanma görüşmelerine örnek olmasını temenni etli. 


Savunma İşbirliği Anlaşması bir yıl daha uzatılıyor 


Reagan'a selam kölelik anlaşmasına devam 


© Filiz KARDAM 

Savunma ve Ekonomik İşbirliği 
Anlaşması (SİA)'nın bu yıl da 18 
Eylül'de feshinin istenmeyeceği ve 


ELA EEE ÜR Şi İİ 


memesi, ın da gereken önemi vermemesi hükümetinin işine yaradı. Kamuoyunun, dikkatinin seçimler üzerinde toplandığı koşullarda, ülkemizin güvenlij 


EE E.A e İN a 


yönetimine mektupla bildirecek, sonra yanıtını bekleyecek. Ondan sonra aldığı yanıta, ve Amerikalı yetkililerden edindiği izlenimlere göre tekrar bir “dilekçe” daha gön- 


İŞL İİ A 


daki israrlılığı, Reagan yönetimine yeni bazı talepler dayatması için firsat vermekte, ve dolayısıyla ABD” nin pazarlık gücü artmaktadır. 


Stockholm'de elde edilen sonuç şimdiye kadar tüm silahsızlanma görüşmelerinde özellikle ABD taralindan öne sürülen iddialann çürütülmesi açısından önemli bir rol oynuyor. ABD sürekli olarak Sovyetler Birliği'nin uyup uymadı- nin kontrol edilemeyeceğini öne sürerek somut silahsızlanma adımlarından kaçıyordu. Stockholm'un sonuçlanna göre Sovyetler Birliği Urallara kadar Avrupa'daki tüm topraklarını konferansa katlan ül kelerin denetimine sunuyor. 


Bu denetim sadece manevra gözlemleriyle de sınırlı değil. Sovyetler Birliği'nin yapılan anlaşmaya uymadığı görüşünü savunan her NATO ülkesi böylece yılda üçer kez özel incelemelerde bulunabilecek. NATO ülkelerinin sayısı gözönüne alındığında bu yaklaşık haftada bir defa sosyalist ülkelerde denetim yapma olanağına sahip olmaları anlamına geliyor. 


Konferansın amacı Avrupa'da güvenliği arurmak olduğu için geçerliliği de Avrupa ile sınırlı. Bu şekilde ABD topraklarında hiçbir denetim sözkonusu (değilken SSCB'nin Avrupa'daki topraklar sürekli denetim altında olacak. Bu anlaşmanın en önemli sonucu bundan sonra öyle kolayca silahsızlanmaya uyulup uyulmadığının kontrol edilemeyeceğinin öne sürülemeyeceğidir. Stockholm konferansı bu açıdan banş güçlerinin eline nükleer, kimyevi ve stratejik silahların sınırlanması için sürdürü len mücadelede önemli bir belge sunmuş oluyor. 


1 Ocak 1987'de yürürlüğe girecek olan bu anlaşma ile ülkelerin birbirlerine karşı zor kullanmayacakları taahhüt ediliyor, 


Yapılan anlaşmanın sayılarla aynnulahmasına gelince durum Şöyle 13 bin asker ya da 300 tankı geçen bütün askeri manevralar ve birlik aktarmaları diğer ülkelere ön ceden bildirilmek zorunda. Ma- 


nevralarda görev alan asker sayısının 17 bini geçmesi halinde bütün ülkelerden gözleri davet edilm 

si zorunlu. Havadan paraşütle çıkarma yapma manevralarında ise 
3 bin askerden sonra bildirilecek 
ve 5 bin askerden sonra yazılı gözlemci çağnlacak. 75 bin askerden fazla olan manevralar bundan böyle ancak iki yl önce bildirilmek ko- 
“ula yapılabilecek. 


Bir doğum gününün 


hatırlattıkları 


Geçtiğimiz haftalarda Paris'i hedef alan bombalı saldırılar sürerken, bu olaylarda iki kişi ölmüş 50'den fazla kişi de yaralanmıştı. 

Fransa'da suçsuz insanlara karşı girişilen bu saldırı, bize yaşasaydı 
23 Eylülde 70 yaşını dolduracak olan Aldo Moro'nun feci ölümünü 
hatırlattı. Bilindiği gibi 16 Mart 1978 günü İtalyan Başbakan'ı Aldo Moro parlamentoya giderken, “Kızıl Tugaylar” denen terörist grup tarafından kaçırılmış ve daha sonra da öldürülmüştü. 

İtalyan Hristiyan Demokrat Partisi'nin önde gelen isimlerinden biri olan Aldo Moro parlamentoda, hristiyan demokratlarla komünistlerin işbirliğini öneren bir liderdi. Bu yüzden Roma'daki Amerikan elçisi A Moro'yu “Italya'nın en tehlikeli adamı” ilan etmişti. Kaçınlması da ne raslantı ki, savunduğu bu görüşünü parlamentoda hayata geçirmek üzere yola çıktığı güne denk geliyor, 

Aldo Moro Kızıl Tugaylann elinde esirken hükümetin teröristler ile bir uzlaşma sağlayıp kendisini kurtarmasını istedi. Bu isteği dile getiren tam 50 mektup yazdı. Ancak ne Italyan hükümeti ne de Hristiyan Demokrat Partisi Aldo Moro'yu kurtarmak için en ulak bir girişimde bulunmadılar. 

Ölümden yıllar sonra yakalanan katillerden biri mahkemedeki ifadesinde Aldo Moro'yu kendi partisiyle İtalyan Komünist Partisi" nin işbirliğini savunduğu için öldürdüklerini söyledi. Kızıl Tugaylann MOSSAD ilişkileri biliniyor. 

Paris'te ardı ardına patlayan bömbalar karşısında acaba diyoruz Fransa'nın Libya'yı bombalamaya giden ABD uçaklarını hava sahasından geçirmemesinden rahatsız olanlar mı var? 


Filiz KARDAM 


Savunma ve Ekonomik İşbirliği 
Anlaşması (SİA)'nın bü yıl da 18 
Eylül'de feshinin istenmeyeceği ve böylece anlaşmanın süresinin bir yıl daha uzadığı anlaşılmış bulunuyor. Geçtiğimiz yıl içinde ABD ile bu konuda yürütülen sözümona pazarlık öylesine fiyasko ile sonuçlandı ki, Evren-Özal yönetimi bu yıl artık çok çetin bir pazarlık sürdürdüğü gösterisini yapmaya bile kalkışmadı. Dışişleri Bakanlığı çevreleri, SİA ya ilişkin müzakereler sürerken anlaşmanın feshine gidilmeyeceğini, Türk-Ameri» kan ilişkilerinde bunalım yaratılmak istenmediğini duyurmakla ye tindiler, 

Bu arada, 18 Eylül tarihinin seçim kampanyası dönemine rastlamasi, muhalefetin bu konuyu seçim kampanyasında değerlendir- 


memesi, basının da gereken önemi vermemesi o Özal hükümetinin işine yaradı. Kamuoyunun dikkatinin seçimler üzerinde toplandığı koşullarda, ülkemizin güvenliği açısından yaşamsal öneme sahip SİA'nın bir yıl daha yürürlükte kalması, sıradan, önemsiz bir bürokratik işlem gibi geçiştirildi 


Bitmeyen pazarlık 


Dışişleri Bakanlığı SLA'ya ilişkin müzakerelerin henüz sonuçlanmadığını söylemektedir. Bildiğimiz kadarıyla SLA'ya ilişkin teknik müzakereler geçtiğimiz yıl sonlarında başlamış, ancak ABD bunlan ciddiye alıp, masaya oturmaya bile yanaşmadığı için düzenli bir şekilde yürütülememiş, ve iki ülkenin Dışişleri bakanları arasında “mektup diplomasisine” dönüşmüştür. 
Yani Türkiye taleplerini, Reagan 


yönetimine mektupla bildirecek, sonra yanıtını bekleyecek, Ondan sonra aldığı yanıta, ve Amerikalı yetkililerden edindiği izlenimlere göre tekrar bir “dilekçe” daha gönderecek ve yine bekleyecek. 

Yani ortada gerçek anlamda bir müzakere filan yoktur. Askeri yardımlar, ve ABD'nin ortak savunma sanayiine katılımı konusunda hoşnutsuzluk belirten, sızıldanan bir Türkiye, ve karşısında onu kös dinleyen, hatta zaman zaman Cersleyen ve işi kendi çıkarlarına uygun, ağır bir tempoda yürüten Reagan yönetimi vardır. SİA yürürlükte kaldığı ve ABD üslerden istediği gibi yararlandığı sürece, bu “mektuplaşmaların” sonsuza dek sürmesinde Washington açısından ne zarar olabilir ki? Tam tersine bu sözümona pazarlık, ve Evren-Özal yönetiminin Türk ordusunu ABD eliyle “modernleştirme” konusun- 


İçeriği, yürürlük ve fesih koşullarıyla SİA 


29 Mart 1980 tarihinde, zamanın Demire! hükümeti tarafından imzalanan Türk-Amerikan Savunma ve Ekonomik Işbirliği Anlaşması (SIA veya SELA) TEMM'nden geçemediği için yürürtüğe sokulamamıştı. ABD'nin Türkiye topraklarındaki üslerinin statülerini düzenleyen, ABD'ye Türkiye" deki askersel olanaklarını artırma ve üslerini genişletme imkanlan tamyan bu anlaşma ancak 12 Eyfül darbesinden sonra, Milli Güvenlik Konseyi tarafından, 1 Şubat 1981'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konuldu. 

SİA, bir “ana” ve buna bağlı üç “tamamlayıcı” (ek) anlaşmadan oluşuyor. Demirel hükümeti döneminde basına yansıdığı kadaryla anlaşmanın ana metninin bir bölümü ve üç ek anlaşma meclislere sunulmamış, parlamentodan ve kamuoyundan gizlenmişti. Bunlardan bir tanesi olan askeri üsler anlaşmasına bağlı 13 uygulama anlaşmasının içetiği konusunda ise hiçbir bilgi yoktur. Bu 13 ek anlaşma ABD'nin kullanımına bırakan 12 üs ile ilgili aynntıları içermektedir. Bu üsler Sinop, Pirinçlik, Incirlik, Yamanlar, $ahintepe, Elmadağ, Karataş, Mahmurdağı, Alemdağ, Kürecik, Belbaşı ve Karaburun üsleridir. 

29 Mart 1980 tarihi başlangıç olarak alınan, beş yi 
süreli anlaşmanın süresi 18 Aralık 1985 günü dolmuştur Anlaşmanın ana metninin 7. maddesine göre taraflardan biri beş yılık süre sonunda anlaşmanın yenilenmesini is *gmiyorsa, 18 Eylül 1985 tarihine (yani sürenin bitiminden üç ay öcesine kadar) anlaşmayı feshetmek istediğini karşi tarafa bildirmek durumundadır. Eğer, taraflardan herhangi biri üç ay önceden böyle bir ihbarda bulunmazsa, anlaşma süresi bir yd daha uzamış sayılmaktadır. Nitekim geçen 
ye böyle olmuş ve SİA'nın yürürlük süresi 18 Aralık 1986 
ya dek uzamıştır 

* Ancak, anlaşmanın yürürlükte olduğu Sürece de tarallar, herhangi bir madde konusunda gözden geçirme, de-Diştirme talebinde bulunarak görüşme başlatabilmek ve üç ay içinde bir sonuca bağlanamaz ise anlaşmanın fesheditmesi için talep bildirmek hakkına sahiptirler. Bu durumda anlaşma, 30 gün sonra yürürlükten kalkmaktadır. Yani taraflar, gerekli gördükleri herhangi bir zamanda, anlaşma sü- 


resinin dalmasını beklemeden görüşme talebinde bulunabilir ve sonuç alamazlarsa anlaşmanın fesbini isteyebilirler. 

Geçtiğimiz yıl içinde anlaşma süresi dolarken Türkiye, anlaşmanın kendisine yüklediği sorumluluklan “tam ve aksatmadan” yerine getirdiğini, buna karşılık yükümlülük - lerinin gerektirdiği “askeri modernizasyonu” sağlayamadağını söyleyerek, ABD askeri yardımlannı düzenleyen anlaşma ile Türkiye'de silah sanayii kunulmasında ABD desteğini düzenleyen anlaşmalar konusunda şikayetçi oldu. 

Bu şikayetlere bağlı olatak Ankara ABD'den Şu taleplerde bulumuştu. 

o Türkiye'ye verilen yardımlarda Yunanistan'a yapilan yardımlara kıyasla korunan 7'ye 10 oraninin kaldırılması. 

o ABD'nin, anlaşmada yapacak bir değişiklik ile her yıl yapacağı yardım miktarını yönetimce kabul edilen 1,2 milyar dolar düzeyinde taahhüt etmesi, 

o FMS ve hibeden oluşan askeri yardımlardaki hibe oranının artırılması, FMS bölümü üzerindeki faiz oranlarının İndirilmesi. 

o ABD'nin Türkiye'ye borç olarak verdiği yardımlara ait birikmiş 3,5 milyar dolarlık ana para ve faiz borcumu silmesi. 

o Türkiye'ye verilen yardımların Kongre tarafından Kibns ya da haşhaş ekimi gibi konu dışı koşullara bağlanması olanaklarının kaldırılması. 

ABD yönetiminin SIA konusundaki tavn ise, şikayetler ve talepler konusunda sözümona bir görüş akşverişi sürdürülürken anlaşmanın hiçbir değişikliğe uğramadan yürürlükte kalması şeklinde olmuştur. Yardımlar ise, anlaşmada yapılacak herhangi bir değişiklikle değil, yeni ikili mekanizmalar kurarak halletmekten, “dolaylı yardımlar” şeklinde bütçe dışında kalan yandım miktannı artırarak balletmekten yanadır. ABD Savunma Bakanı yardımcılarından Perle, 
1985 ayı haziranında yardımlara ilişkin birikmiş borçlara 
silinmesine gidilemeyeceğini. Türkiye'ye ABD yardımının yönetimin önerdiği miktardan kesintiye uğramadan çıkması konusunda ise hiçbir garanti verilemeyeceğini açıklamıştır. 


daki israrlılığı, Reagan yönetimine yeni bazı talepler dayatması için firsat vermekte, ve dolayısıyla ABI” nin pazarlık gücü artmaktadır. 


Kim ne istiyor? 


Nitekim, Özal hükümeti yetkilileri, “çetin pazarlık (1)” gösterisini yapmaya çalışırlarken, 1986 yılı başlarında Türkiye'ye gelen ABD Savunma Bakanı yardımcılarından Perle, “Her iki tarafın da yeni bir ekonomik işbirliği ve savunma an-Taşması isteğinin olduğunu sanmıyorum. Anlaşma zaten geçerli ve yürürlüktedir” diyerek SİA'nın özüne ilişkin herhangibir müzakere yapılmadığını açıkça ortaya koymuştur. Mart ayı içinde ABD Dışişleri Bakam Shuliz'un ziyareti öncesinde de Evren-Özal yönetimi yine büyük bir raunda hazırlandığı izlenimini vermeye çalışmış, SİA görüşmelerinin o sonuçlanmasını bu sefer de en başta tekstil ihracatina konan kotalanın kaldınlmasına bağlamıştır. Ancak Shuliz Türkiye'nin öne sürdüğü talepler konusunda hiç cesaret verici olmadığı gibi, bunları ciddiye almadığını, üstelik küstah bir biçimde belli etmiştir. 

Anlaşılan Reagan yönelimi pazarlığı yüksek tutmaktadır... Kapah kapılar ardında nelerin pazarlığının yapıldığını kesin olarak bilmiyoruz. Ancak, 1986 yılı içinde yapılan, Türk-Amerikan ilişkilerinin ele alındığı çeşitli toplantılarda ve Amerikan şahinlerinin demeçlerinde, Reagan yönetiminin Türkiye'den şimdiye dek verdiklerinden daha da fazlasını beklediği dile getirilmiştir. 

Reagan yönetimi Türkiye'den Ortadoğu'da daha aktif bir rol oynamasını beklemektedir. Libya'ya, Iran'a, Suriye'ye karşı ABD ile birlikte harekete geçmesini, Türkiye” deki üslerini bölgeye yönelik saldırılarda tümüyle ABD'nin hizme- ne açmasını, kriz anında Türkiye” deki üslerindeki uçak sayısını arturmasına kolaylık göstermesini, “Voice ol America” için anten kurma izni vermesini istemektedir. 
Geçtiğimiz Nisan ayında Istanbul da SISAV tarafindan düzenlenen “Türkiye-ABD İlişkileri” konulu seminerde bir Amerikan strateji uzmanı tarafindan Türkiye'ye yönelülen şu soru da ABD'nin beklentileri açısından anlamlıdır: “Artık karar verin, sizin için Arafat mı önemli, yoksa NATO'nun güçlü 


Richard Perle 


bir üyesi olmak ve ABD yardıminm artması mı? 


İş baştan çarpık 

SİA üzerindeki sözümona pazarlık baştan çarpık başlamıştır. 
ABD yörüngesinde köleci bir dış politika izleyen Evren yönetimi, geçtiğimiz yıl SİA'nın süresi biterken, “Bu anlaşma ulusal çikarlarımıza uygun mu? Bu üsler Türkiye'nin savunması için gerekli mi? Üslerin topraklarımızda bulanması bize neler getiriyor, biz- den neler götürüyor?” sorulannı hiç gündeme getirmemiştir. Daha fazla ve garantili yardım koparma, ve daha modem silahlara sahip olma histerisiyle, anlaşmayı feshetmeye niyetli olmadığı konusunda ABD'ye yeşil ışık yakmıştır. 


Böylece Evren-Özal yönetimi, 
18 Eylül 1985'de anlaşmayı feshetme hakkını kullanmayarak, hatta üzerinde görüşme açılmasını bile talep etmeyip, yalnızca bazı şikayetlerini iletmekle yetinerek elin- deki en büyük kozu yitirmiş, ve daha baştan ABD'ye teslim olmuştur. 
O noktadan sonra artık üzerinde müzakere yürütülen SİA değil, askeri yardım uğruna ABD'ye daha hangi kolaylıkların hangi koşullarda sağlanacağıdır. Pazarlanan ve fiyatı artırılmaya çalışılan da ulusal çıkarlanımızdır. 

NATO'nun Güneydoğu kanadının sadık bekçisi olmakla övünen Evren-Özal yönetimi ne denli büyük bir özveride bulunduğunu kanıtlamak çabası içinde Dışişleri Bakanı Shultz'u Kars sınınna kadar götürüp sözümona Sovyet tehlikesini göstermiştir. Evren-Özal yönetimi NATO bekçisi görevini daha iyi yerine getirebilmek için 


R Sirausz-Hupe 


Turgut Özal orduyu modernize etmek istemek- te bu amaçla da komşularıyla ilişkilerini bozmayı, 30 milyarı bulmuş dış borçlarını iki katına çıkarmayı, dilencilik ve köleliği göze alabilmektedir. Bütün bunlann ulusal çıkarlarımızla ulusal güvenfiğimizle ilgisi olmadığı ortadadır. 
ABD'nin ve NATO'nun silahlarma stratejileri kayıtsız şartsız kabul edilerek, Reagan yönetiminden fon, Pentagon'dan ihale dilenerek, ABD silah tekellerine daha çok bağlanarak, ülkemizin çıkarlanna uygun, ulusal bir silah sanayii kurulabilir mi? 


Ne zaman olgunlaşacak ? 


Geçtiğimiz yıl içinde Özal yönetimi, sürdürdüğü sözümona pazarhk sınırları çercevesinde bile başlangıçta öne sürdüğü taleplerden geri adım atmak durumunda kalmuşlr. Askeri yardım miktarının güvence altına alınmasından, birikmiş borçlann silinmesinden vazgeçmiştir. Bağış olarak verileni askeri yardım miktarının 215 mil- 


George Shuliz yon dolardan 490 milyona çikanlmasından başka hiçbir sonuç elde edilmemekle birlikte Özal hükümeti, Reagan yönetimine hoşnutsuzluk belirtmenin dışında hiç bir-Şey yapmamıştır. 

Nisan ayında Dışişleri Bakanı Halefoğlu mecliste, üslerle ilgili görüşmelerin “henüz bir anlaşmaya varacak kadar olgunlaşmadığımı” açıklamıştı. Haziran'da Türkiye ABD'ye bu yöndeki çalışmaların hızlandınlmasını isteyen bir melin sunmuştur. Eylül ayına varıldığın- da koşullar hala “olgunlaşmamıştir”, ancak Evren-Özal yönetimi bu durumda anlaşmayı feshederek, “büyük dostuyla” ilişkilerini krize sokmak niyetinde değildir. 


ABD ile 

dostluk uğruna 

Sonuçta, SIA yine yürürlüktedir, üsler açıktır. Bu da, hele bölgemizin barut fıçısı gibi olduğu düşünülürse, Türkiye'nin güvenliğinin her an tehlike altında olması demekti. Yeni serüvenlere hazırlanan ABD, saldırgan amaçları için Türkiye'deki üslerini de şu veya bu şekilde kullanabilir. SİA görüşmelerinin henüz olgunlaşmamış olması buna hiç de engel değildir. 

ABD ile Türkiye'nin ilişkilerinin krize girmemesi uğruna, bu tür kö-Jelik anlaşmalarının yürürlükte kalması dış politikamızı bütünüyle krize sokmakta ABD'nin yeni dayatmalarına yolaçılmakta, Türkiye” nin komşularıyla iyi ve güvenilir ilişkiler kurması engellenmekledir. 


Barışçı onurlu bir dış politika, ulusal çıkarlarımıza, ve güvenliğimize aykırı bu anlaşmanın feshini gerektiriyor. SİA feshedilmediği sürece ABD ile yürütüldüğü söylenen pazarlık da yalnızca bir aldatmacadır. 
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Kassel'deki seminer boyunca oluşturulan çalışma gruplarında sorunlar tartışıldı 


Öğretmenlerin örnek bir çalışması... 


Hessen eyaleti, Öğretmenleri Yetiştirme Enstitüsü (ÖYE) bir hafta süren bir eğitim semineri düzenledi. 50'den fazla Türkiyeli ve 70'den fazla Alman öğretmenin katıldığı Kassel'de yapılan seminerde örnek bir çalışma yürütüldü. 

Şimdiye dek yapılan seminerler- den farklı olarak, seminer boyunca uzun teorik konuşmalardan çok pratiğe, uygulamaya ağırlık veren bir çalışma yapıldı. 

Daha önceki seminerlerde yabanci öğretmenler kendi dillerinde çalışmaları yürütüyorlardı, bu nedenle de Alman öğretmenlerle işbirtiği sağlanamıyordu. On yıldan beri yabancı eğitim uzmanlarının da çalıştığı enstitülerde bu sorunun tartışılmasıyla birlikte bir dizi sorunlar da ortaya çıkt, Enstitü görevlilerinden İnci Hilbert bu sorunlan şöyle sıraladı: “Yabancı ve Alman öğretmenler okuliçinde pek az biraraya gelebiliyorlardı. Yabancı öğretmenler genelde öğleden sonraları ders veriyor, böylece birbirlerini yakından tanıma, birlikte 


ders hazırlama, okul içi sorunlanni tartışma gibi olanaklar ortadan kalkıyordu. Ve karşılıklı önyarglar ve korkular da vardı. Üstelik yapılan seminerlerin çoğu ağır teorik bir çalışma ortamı içinde yıpratıcı olarak geçiyordu. Biz Hessen Öğretmenleri Yetiştirme Ensti tüsü için şimdiye kadar denenmemiş yeni bir çalışma şekli getirelim diyerek işe başlamaya karar verdik. Yeni çalışma şeklimiz önce Alman ve yabancı öğretmenleri birbirine yaklaştırmayı, birlikte öğrenmeyi zevk haline getirme şeklinde olacaktır. Çalışmalara başlandı. İki yıla yakın hazırlık sürdü. Görev alacak 11 kişilik bir komite belirlendi ve Hessen Kültür Bakanlığı'ndanizin alındı.” 

Seminer boyunca, oluşturulan çeşitli gruplarda eğitim sorunları, birlikte çalışma olanakları, çözüm yollarını araştıran tartışmalar yapıldı. Sorunların kültürel eylemlerle çözümlenmesi yolunda gelen önetiler, hemen uygulamaya konuldu. 
Öğretmenlerde oluşturulan halk 


dansları ekipleri, yine iki bayan öğretmenin (İnci Hilbert ve Gülay Onuk) sunduğu Karagöz, Hacivat gölge oyunu büyük ilgi topladı. 
Fıkraların anlatıldığı, film ve slayt gösterilerinin yapıldığı seminerde Mehmet Güler'in resimleri ve bir grup Alman öğretmenin “Biz Türkiye'de iken” başlıklı fotoğrafları sergilendi. Edebiyat söyleşilerinin yanısıra, yabancı hakları, bu haklann savunulması, genişletilmesi konusunda bir açık oturum yapıldı. 
Açık oturuma Dr. Ekkehard, R Barosso, H. Lomp, W. Bomberg ve D. Stitz katıldı. Seminere katılan Yücel Feyzioğlu masallardan örnekler okudu. Masalın dil gelişimindeki yerini, derslerde masal- dan nasıl yararlanılabileceği konusu tartışıldı. Yeni edebiyata başlayan Hüseyin Yiğit, Selma Ceylan ve Şair Ayhan Can'la ortak bir söyleşi yapıldı. 


Öğretmenler kültürel etkinliklerin de yeraldığı bu eğitici seminerlerin tekrarlanması dileğiyle aynldılar. 


İNCELEME-ARAŞTIRMA 


Türkiye Postası, 26 Eylül 1986 


Flor ve iyot elementleri az miktarda alındığında yararlı 


Azı yarar çoğu zarar 


Diş macunu tüpleri üzerinde görmüşsünüzdür: birçoğun da “içinde flor var” diye yazar. Ana elementlerden biri olan flor (Avrupa dillerinde four diye yazılır) insan vücudu tarafından çok az miktarlarda kullanılan bir madde, İşlevi dişi kaplayan mine tabakasının daha dayanıklı olmasını sağlamak ve böylece diş çürümelerini önlemek. Özellikle çocukların dişleri- nin sağlam olması için beslenirken yeterince flor almaları lazım. 


Normal beslenme yoluyla alınan flor çoğu zaman vücudun ihtiyacını karşılamaya yetmediğinden hap biçiminde yutulmak üzere flor tabletleri de var. Bunlar eczanelerde satılıyor. Bugün bir çok ülkede (örneğin Sovyetler Birliğinde, Iskandinav ülkelerinde ve ABD'de) içme suyuna flor katılıyor. Dünyada yaklaşık 300 milyon insan flor katılmış içme suyu kullanıyor. Flor sayesinde diş çürümelerinde önemli bir azalma sağlanabiliyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri Basel'de (Isviçre) yapılmış bir araşlırmada görülüyor. Içme suyuna flor katılmasına başlamadan önce Basel okullarındaki çocukların ancak yüzde 28'inin dişleri sağlam çıkarken flor katılmaya başlandıktan yedi yıl sonra sağlam dişli çocukların oranı yüzde 50'ye yükselmiş yani hemen hemen iki misli artmış. 

Vücut için zorunlu olduğu halde çoğunlukla normal yollardan yeterince alınamayan bir başka element de iyot. Iyot, beyin işleyişini, kemiklerin oluşumunu ve vücuttaki bir dizi başka süreci idare 


eden hormonlarda (hormonlar vücudun kendi ürettiği ve çeşitli organların işleyişini yönlendiren son derece önemli sıvılardır) kullanılıyor. Vücut yeterince iyot alamazsa bu hormonları üreten gırtlaktaki beze (buna kalkanbezi veya tiroit guddesi denir) şişiyor ve güvalr denen (bazen cedre veya guşa diye de bilinir) hastalığa yol açıyor. 
Girtlaktaki bu şiş bazen bir küçük çocuk başı kadar büyüyebiliyor. 
Batı Avrupa'nın bir çok bölgesi (örneğin Federal Almanya'nın tümü) tabiatta yeterince iyot olmayan bölgelerdir. Buralarda yaşayan insanlar Birleşmiş Milletler Sağlık Örgütü tarafından günde alınması 


Goesgnet zir Verhulung 


und Batandlung vori 
Joamangel 


Okuyucularımıza yardırıcı olabilmek için Federal Almanya'da piyasada satilan iyotlu sofra tuzlardan birinin ambalajını basıyoruz. 


tæmurcuk postası 


Az gittik, uz gittik 


zorunlu miktar olarak belirlenen iyot miktarının yansımbile alamamaktadırlar. Bu yüzden guvatr hastalığı yaygındır. Örneğin bir grup Federal Alman doktorunun araştırmasına göre Kuzey Almanya'daki Göttingen şehrinde yeni doğan bebeklerin yüzde linde daha doğduğu andan itibaren bu hastalik görülmektedir. 15 yaşındaki kızların yüzde 30-40'ında söz konusu bezenin normalden fazla büyüdüğü saptanmıştır. İyot eksikliği çocukların hem vücutça, hem de zihince gelişmelerini olumsuz etkilemektedir. Türkiye'de de bazı bölgelerde iyot eksikliği olduğu biliniyor. 


Bir dizi ülkede içme suyuna iyot kalarak guvatr hastalığını önleme- de başanlı sonuçlar alınmıştır. Örneğin Avusturyada bundan 25 yıl 
önce okul çocuklarının yüzde 40 
ında guvatr belirtilerine rastlanirken içme suyuna iyot katılmaya başlandıktan sonra bu oran yüzde 34'e düşmüştür. 


Içme suyuna iyot ve flor katma- nin yararları bir çok araştırma ve deneylerle ispatlandığı halde bazı ülkelerde (örneğin Federal Almanya, Türkiye) sorumlular böyle bir uygulamaya geçmemekte ayak diriyorlar. Gerekçe olarak da içme suyuna bu gibi maddelerin katılması- nın insanların özgürlüğünü kısıtlamak anlamına geleceği iddia ediliyor. Çünkü o zaman istemeyenler de iyotlu ve florlu suları içmek zorunda kalacakmış Gelin de “Içme suyuna karıştığı bilinen kırk türlü zehirli sanayi artığı özgürlü- 


ve zihinsel gelişmelerini olumsuz etkiler. Çocuklarınızı doğada yotun en çok bulunduğu yerler olan deniz kıyılanna götürmenizde yarar var. 


gümüzü kısıtlarken aklınız nerde, a beyler!” demeyin. Ancak sağlıklı beslenmeye dikkat eden anneler bu konuda şunu yapabilir; Gerek Federal Almanya'da, gerekse bir dizi diğer Avrupa ülkesinde içine iyot katılmış sofra tuzları da satılıyor, Eğer normal'sofra tüzu yerine bu iyotlu tuzlar kullanılırsa, iyot eksikliğinden doğabilecek hastalıklar önlenmiş olur. 


Son olarak şunu da ekleyelim. 
Gerek iyot, gerekse flor ancak çok az miktarlarda alınması gereken maddelerdir. Bunların fazla miktarda alınması sağlığa zarar verebilir. Bu yüzden “çocuğumun dişleri sağlam olsun” diye fazla miktarda flor hapı içirtmeye kalkışmamak gerekir. 


Nazım Hikmet 


az biraraya gelebiliyorlardı. Yabancı öğretmenler genelde öğleden sonralar ders veriyor, böylece birbirlerini yakından tamma, birlikte 


ÜLDÜŞ 


Acaba bu da suç mu ? 


Adamın biri Özal'a “Ayı” dediği için Mahkemede bir yıl hapsi istendi, 

Adam Hakime: 

-Sayın hakim bey Özal'a “ayı” demek suç olabilir. Bir ayıya beyefendi demekte suç mudur? 

Hakim sakince cevap verir: “Hayır suç değil” deyince adam kendisini dava eden Özal'a dönerek 

-İyi günler beyefendi; güle güle! 
der- 


Cengiz Gider/Mainz 


Köy kahvesinden bazı konuşmalar 


“Bu Evren yaman adam... 

“Gene ne oldu ne var? Tutturdun bir Evren... Evren... 

-Baksana kardeşim gözlerini ba- 


KOMTANIM 
MN 
IN LERINİ 
+ NOOLUR’ 


anin hap 0 mmm 


dı. Sorunların kültürel eylemlerle çözümlenmesi yolunda gelen öneriler, hemen uygulamaya konuldu. 
Öğretmenlerde oluşturulan halk 


tişlamış. 

-Ne demek o, hiçbirşey anlamadım -Evren, gözlerini bağışlamış, yani senin anlıyacağın öldükten sonra 


T.SUS 

FÜZCLERİN 
SESİNİ 

DİNLİYORUM... 


OHH, MUZIK 
GiBi... 


1 yapıld 
Öğretmenler kültürel etkinliklerin de yeraklığı bu eğitici seminerlerin tekrarlanması dileğiyle ayrıldılar. 


gözleri görmeyen birine takılacak... ya da gözlerini kaybeden bir hastaya nakledilecek... 

-Yani o adam Evren'in gözüyle mi görecek dünyayı? Bırak kör kalsın daha iyi. . 

> Hele sus da şu haberi sana baştan okuyayım. 

“Oku bakalım, 

-Cumhurbaşkanı Evren göz bankasına gözlerini bağışladı”... 
-Dur...dur...dur..., bu gazetede de var ayni haber. Bana kalırsa bu daha güzel bir başlık atmış. 

-Nasıl yani? 

“Kenan Evren öldükten sonra da görecek.” 

-Bu başlığın neresi güzel? Anlamadım doğrusu... 

“Bak. Dinle... Benim anladığım şu; Bana kalırsa gazeteci açık, açık yazamamış. Yazamamış amma, şu demeye getiriyor olmalı, 

-Ne demeye getiriyor olmalı? Laf) geveleyip duracağına anlat, be adam!... 

“Gazeteci efendinin, Evren sonunu görmek istiyor, diyesi var da diyemiyor herhal... 

-Ih haa... anladım. Musolini'ye mi benzeyecek, Hitler'e mi benzeyecek diye merak ediyordur. zaar!.. 


Gencer Uçar 


dinlemeden önce... 


Sevgili çocuklar 

Masal dinlemeyi sever misiniz? Bir ağızdan “evet” 
diye haykırdığınızı duyar gibiyiz. Güzel şiirleri, çocuklar için yazdığı masallarıyla yakından tanıdığımız Nazım Hikmet de ço- 


cukken masal dinlemeyi 


çok severmiş. 

Artık masal dinleme yaşını geçip de baba olduğunda çocuklar için güzel bir yazı yazmış. Sizin için biz de bu yazıyı köşemizde yayınlıyoruz. 


Türkiye Postası 


Az gittik, uz gittik 


Ninemin dizine koyardım başımı. 
Damarları çıkık, kurumuş sarı bir kesta- ne yaprağına benzeyen eli başımın üstünde dolaşırdı... Çocukların gözüne uykuyu, yıldızlı bir gece gibi dolduran masalları söylemesini bilirdi ninem. 

Masallar birbirine benzerdi. Her masalın bir yeri vardı ki, ninem oraya gelince, gözümden yanaklarıma uyku karanlık bir su gibi aksa da, başımı kaldırır, anime buruşturarak onun yüzüne bakardım. Nasıl bakmayayım: “Yolcular yola çıkar; Keloğlan ir kunduralarını giyer, dağlara düşer, halkamin küçük oğlu çeşme başındaki ağaç- ta ağlayan sevgilisini aramaya koyulur, ama hepsi, az giderler, uz giderler, dere tepe düze giderler, bir dönüp arkalarına bakarlar ki, bir arpa boyu yol gitmişler...” 


Az gidip, uz gidip, dere tepe düz gidip, arkaya dönülüp bakılınca bir arpa boyu yol gidildiğini görmek yok mu, işte bu benim küçücük kafamın almadığı nesneydi. 

Ninem çoktan öldü. Ben kocadım gitti. Ama yine şu “az gitmek, uz gitmek"i kavrayamadım bir türlü. Bu ortaçağ kafasının masallara dek soktuğu gidişi, benim yirminci yüzyıl kafam nasıl kavrasın? 

Ben daha dede olmadım, daha torunum yok... Sekiz yaşında tosun gibi bir oğlum var. Ninesi ona masal söylerken, tam “az gittik” yerine gelince, sözü ben alıyorum, sesime inanışın sesini katarak şöyle diyorum:, 

“Çok gittiler, dere tepe yok ettiler, bir de dönüp baktılar ki, görünmüyor kalkılan yer!” 


Bir minik kuş ve iki kedi 


Türkiye Postası, 26 Eylül 1986 


Ölümünün I.yılında 


Ülkemizin yetiştirdiği seçkin halk ozanlanndan Ruhi Su aramız- dan aynlalı bir yıl oldu. Yaşamı ve sanatı üzerine çok şeyler söy- 


lendi, yazıldı, daha da yazılacak, söylenecek. 

Tüm yaşamı boyunca ezilenin, haksızlığa uğrayanın yanında olan Ruhi Su'nun cenaze töreninin yığınsal olmasına bile tahammülü yoktu faşist rejimin. Ölümünün birinci yılında ise, öğrencilerine Ruhi Su'yu övgüye değer bir halk ozanı olarak anlatan öğretmen hakkında soruşturma açıyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Robert Kolej'de edebiyat öğretmeni R. Günaysu bir öğrencisinin sorusu üzerine Ruhi Su'yu bu şekilde anlatması suç unsuru teşkil ediyor. 
Işte büyük ozana rejimin verdiği değer 

Ancak tüm baskı ve engellemelere rağmen Ruhi Su ölümünün 
1. yılında20 Eylül 1986 günü çeşitli etkinliklerle anıldı. Sabah sanatçının Zincirlikuyu'daki mezarının başında yapılan anma toplantısına ailesi, yakınları ve sanatçı dostları katıldı. Adnan Cemgilin, mezan başında bir konuşma yaptığı anmadan sonra Dostlar Tiyatrosunda büyük bir toplantı düzenlendi. Onat Kutlar ve Zeynep Oralin konuşmalarından sonra Genco Erkal şiirler okudu, Ruhi Su'nun Avustralya konserinin video bandı izlendi. 


MIETO 


SANAT-KÜLTÜR 
O'nun sanatçı kişiliğinin en etkileyici özelliği bilinçtir 


Sayfa 11 


Sümeyra ÇAKIR 


Ruhi Su'yu anlamak 


Ruhi Su'nun sanatçı kişiliğinin en etkileyici özelliği nedir diye sorulsa, hiç duraksamadan bilinç diye cevap veririm. Onun çok yönlü yaratıcılığı le tüm insanğa sunduğu güzellikler; olağanüstü güzel, sıcak sesi- nin, büyük yeteneğinin; ama bunlardan daha çok onun sağlam bilincinin ürünleridir. 

Ruhi Su türküleri seçmede bilinçlidir. Kendisiyle yapılan bir söyleşide şöyle diyor: “... milyonlarca yıldan beri oluşup gelen iki önemli şey var dünyada, biri insanın kendisi, biri de türküler... Ne kendi memleketimde, ne de dünyada, halkı sevip de türküleri sevmeyen bir insana rastladım. Hele dünyanın bütün toplumcularında şaşılacak bir türkü tutkusu var,” 

Ruhi Su sesini kullanmada bilinçlidir. Ses eğitiminin sağladıkları teknik olanakları Türkçenin kurallarına göre Şarkı söylemede uygular. Her turiu klişe söyleyişın dışına çıkarak Türkçenin müziğine, vokallerine, vokallerinin renklerine uygun bir söyleyiş yaratır. Bu söyleyiş Almanca, italyanca ya da Ispanyolca vb. dillerinin vokallerini, ses renklerini kullanarak Türkçe şarkı söyleyiş tarzlarından bütünüyle ayrıdır. Böylece Ruhi Su Türkçe şarkı söylemede bir okul yaratır. 


Ruhi Su türküleri yorumlamada bilinçlidir. Ruhi Su' nun söyleyişinde türküler gerçek anlamlarına yeniden kavuşurlar. Sözgelimi yıllarca radyodan “Sivas'tan bir şaplak havası” diye sunulan bir türkü vardır. Dümbelek ve saz ordularının arkasına saklanarak yorgun, anlaşılmaz mızmızlanmalarlâ söylenir durur. Türkü ancak Ruhi Su'nun sesinde gerçek anlamını kazanır ve aslında Pir Sultan Abdal'ın darağacının dibinde zulme karşı yenik düşüşün acısıyla ama tutulan yola inancın başeğmezliği ile söylediği deyişlerden biri olduğu ortaya çıkar 

Münafığın her dediği oluyor 

Gül benzimiz sararıban soluyor 

Gidi Mervan, şâd oluban gülüyor 

Katip arzuhalim yaz dosta doğru 

Aşamazsan telli turnam dön geri 

Günümüz kitle iletişim araçları radyo, televizyon, sinema vb. aracılığı ile duyusal kısırığa, uyuşukluğa uğratılmış kitlelerin bir şarkıyı, bir türküyü acıklı ya da eğlendirici sıfatları dışında algılayamama yoksulluğuna karşı bilinçli bir savaştır bu aynı zamanda. 


Ruhi Su sazı ile türkülerine eşlik ederken bilinçlidir Ruhi Su'nun sazı türkülerine eşlik aracı olarak seçmesinde Anadolu halkının saza duyduğu saygı, sazın yüzyıllar içinde türkülerle oluşturduğu bütünlük ve sazın türkülerle yaşıt olan tarihsel önemidir. Bununla birlikte Ruhi Su sazın tüm özgün güzelliklerine karşın özellikle Ççokseslilik uğruna sinırları zorlanmaması gereken bir 


1979 Frankfurt Gençlik Festivali'nde Ruhi Su ve Sümeyra 


çalgı olduğu inancındadır. Saz, saz gibi çalındığında özgün ve güzeldir. Saz onun müziğinde türküyü destekleme görevini yüklenmiştir sadece. Bu konuda Ruhi Su gereğinden fazla alçak gönüllüdür. Her fırsatta saz çalma konusunda iddialı olmadığını, esas ortaya koymak istediği şeyi sesiyle ortaya koyduğunu söyler. 
Gerçekten de Ruhi Su söyleyişi ve tavrı ile bir eser koymuştur ortaya, Bu eseri yaratmada sazın yüklen- 


diği işlev Ruhi Su'nun üslubu ile bütünlük içindedir. 


Bu yazıyı Hasan Hüseyin'in şu Sözleri ile bitirmek istiyorum: “Ruhi Su, İşlenmiş sesin ötesinde başka bir şey. Örneğin bilinç, örneğin sesin başkaldırışı, örneğin halkın diri yanı, durmadan yenilenen yanı. 
Ruhi Su'yu dinlerken tarih bilinci ile coşmamak elde değil” 


Ae SR BEM pm a ra a 


Tiyatrosunda büyük 


UŞ igi ai bir toplantı düzenlendi. 


Onat Kutlar ve Zey- 


nep Oral'ın konuşmalarından sonra Genco Erkal şiirler okudu, Ruhi Su'nun Avustralya konserinin video bandı izlendi. 


Dbjektiflerin deliğini küçültmek ve giren işık miktarını azaltmak için kullamian levhalara diyafram (Bende) denilir, 

Bu masluğu düşünelim. Bu musluğu ne kadar larla açarsak o kadar fazla su akar, İşte diyafram da öyledir, ne kadar fazla açılırsa o kadar fazla ışık alır. 

Diyaftaman bir başka görevi de, bu yazı dizisine başlarken “Netlik 1 Saha derinliği” adi altında gördüğümüz işevidir. Diyaframlar, objektifin kenarın- dan gelen ışıkları engellerler, böylece fotoğrafın net çıkmasına katkıda bulunurlar, 


C Gönümüzmakinelerinde kullanılandı “yatramlar hemen hemen tek türdendir. 
Bunlara iris diyaframları deniliyor Orak şeklindeki küçük saç parçaları öyle içiçe getirilmiştir ki, bunlar sonuçta hep birlikte merkezi hareketle açılır, kapanırlar. Diyafram ne kadar kısılırsa (ab- 


blenden), içeri giren ışıklar o kadar fazla kontrol altına alınabilir. Diyafram ne kadar açdırsa (aufblenden) içeri giren ışıklar o kadar fazla yayılır ve kenarlarda zayıflayarak totoğrafın netliğini olumsuz etkilerler. Fakat fotoğraflama yaptığımız yerde ışık me kadar zayıfsa diyaframın da o kadar fazla açılması gerekir, Bir başka durum, fotoğrafladığı miz cismin sürati ne kadar fazlaysa enstantane ayarının o kadar fazla ça buklaşması, buna paralel olarak da, bu çabuk açılmadan doğan ışık eksikliğini diyaframın açılma çapının büyülterek 


giderilmesidir 
Diyafram fotoğraf makinesinin objektili içine yerleştirilmiş olup açılma 


Diyafram sayilan 


türkülerle yaşıt olan tarihsel önemidir. Bununla birlikte Ruhi Su sazın tüm özgün güzelliklerine karşın özellikle çokseslilik uğruna Sınırları zorlanmaması gereken bir 


fotoğrafta diyaframın çapı sonuna kadar açık kalmış. 


rüzden resim net ama bulanık 


Bu fotoğraf; kapalı bir yerde, normal ışık altında, flaş kullanıl» 


madan çekilmiştir 


EYİ Es İfa) ENEA 
OQ AA QUQ 


Diyaframın çeşitli açıklıkları 


çapı objektifin dışındaki bir halkayla ayarlanır 

Diyaframın üzerindeki sayılar birbirle* rinin katı şeklinde olup, obtüratörle uyum sağlanmaya çalışılmıştır. 


Bu ne demektir? Her diyafram sayısından bir büyüğüne gitmek demek, diyatramın aldığı ışığın bir kat azalması, her diyafram sayısından bir küçüğüne gitmek demek diyaframın aldığı ışığın bir kat fazlalaşması demektir. Yani açılma İle sayı ters orantılıdırlar. Diyaf- 


ramin kasnağı Üzerinde görülen sayı küçüldükçe açılma çapı büyüyor, bu sayı büyüdükçe açılma çapı küçülüyor 


Günümüz tekniğiyle, eğer kullandığı maz filmin DIN sayısını yükseltir. yani yüksek DIN'li bir film kullanır ve makinamızda çok ışıklı (Luminasit-Lichtstark) bir objektifi takarsak (ömeğin 1.0) normal bir ev ışığından flaş kullanmadan fotoğraf çekebiliriz. Fakat böylesine bir fotografta objektifin diyaframı sonuna kadar açık olacağından hem filme yansıyan ışık yayılacak, kıyılarda zayıflayacak, böylece fotoğrafın netliğini etkileyecek, hem de saha derinliğini daraltacaktır. Böyle bir resim normal şartlarda çekilmemelidir. Fakat böyle bir fotoğraf çekmemiz gereği doğduğu zaman da, örneğin flaş kullanamadığımız, fakat bir görüntüyü mutlaka belgelememiz gerektiği zaman, bu fotoğrafın belgesel içeriği netliğine ağır bastığı için de bu yöntemi rahatlıkla deneyebiiriz, Böylesine bir çekimde diyaframı küçültme yallannı arama gereği olduğu kadar enstantaneyi (Verschluss) de küçültmeyi unutmamalıyız. Flaş kullanamadığımız yerde ayaklık da kullanamıyacağımızı düşünerek elimizi titretmemeye özen göstermeli, mümkünse omuz ve göğsümüzle makineye ve elimize destek vermeliyiz 

Günümüzün otomatik çalışan bazı makinelerinde ya enstantane makineye önceden verilince hangi diyafram açıklığı istendiğini veya tersi belirli bir diyafram açıklığı önceden ayarlanırsa hangi enstantanenin gerekli olduğunu vizör (Sucher) içerisinde görmek mümkündür. Böylesine makinelerde ya deklanşöre yanm basarak veya ayn bir düğmeye dokunarak, makinenin pozometresini açmak gerekir. Elinizdeki fotoğraf makinesinin hangi türde bir pozometre ile çalıştığını bilmekte fayda vardır. Kimi pozometreler, makinenin tüm vizör görüntüsü üzerinden ışık dagılımının miktannı ölçerlerken, başka türde pozometreler, sadece vizör içindeki dairenin içerisinde kalan görüntüye denk düşen ışık dağılımını ölçerler. 


koymak istediği şeyi sesiyle ortaya koyduğunu söyler. 
Gerçekten de Ruhi Su söyleyişi ve tavrı ile bir eser Ruhi Su'yu dinlerken tarih bilinci ile coşmamak elde koymuştur ortaya Bu eseri yaratmada sazın yüklen- 


İçeriden Dışarıya sevgilerle 


Gırgır dergisinin girişimiyle Ankara ve Istanbul' da sergilenen “İçeriden Dışanya Sevgilerle" karikatür serğisi büyük ilgi topladı. 12 Eylül'den son- ta 24 hapisaneden Gırgır dergisine gönderilen karikatürlerden oluşan sergide dileyen izleyici sergi defterine bir şeyler karalamıştı. Işte Oğuz Aral'ın önsözü, sergi defterinden orijinal el yazılarıyla görüşlerin de yeraldığı karikatürler Yarın Yayınları 


tarafından kitap olarak basıldı. 


“Karikatür gönderenler içinde idamla yargılananlar var, şakası yok bunun. Ve yineliyorum: Bu, dünyada açılmış ilk mapusanelerde çizilmiş toplu karikatür sergisidir ve sonuncusu olmasını da diliyorum” diyor Oğuz Aral. Sergi defterinden izleyici düşüncelerinde “Metal işçileri artık demir parmaklıklar üretmeyecek” diyor Otomobil-İş üyeleri. Bir genç ise “85 gençlik yılında birlikte olmadık. 86 barış yılında hep beraber olma en önemlisi herşeye rağmen 'özgür' olmak dileğiyle...” diye yazmış. 


Yarın Yayınları, yaşamımız dizisinden çıkan bu kitabı, Molla Feneri sok. Nadir Han, Kat 5, Cağaloğlu-istanbul adresinden istenebilir. Kitabın fiyatı 


550 TL 


değil.” 


örneğin halkin yanı, durmadan yenilenen yani. 


Uluslararası çocuk edebiyatı sempozyumu yapıldı 


Hollanda Yazarlar Birliği Uluslararası bir sempozyumu gerçekleştirdi: “1999 Yılında çocuk edebiyatı nasıl olacak?” Bu adla yapılan sempozyuma 19 Avrupa ülkesinden çocuk edebiyatı yazarları tek tek ya da delegasyonlar halinde katıldılar. Hollanda'dan çok sayıda yerli ve yabancı yazarlar sempozyumu izledi. Bir hafta süren sempozyumun açışını ünlü yazar Thea Beckman yaptıktan sonra sözü Çocuk Edebiyati uzmanı Prof. 
Ria B.van Wechem'e verdi. Bayan van Wechem bu sempozyumun hazırlanması için 9 ülkeden 
12 bilim adamının sık sık bir 
araya geldiklerini dile getirerek uzun konuşmasında bu bilim adamlarının görüşlerinden alıntilar aktardı. Bilim adamları; kitapların, çocuk edebiyatının geleceğinden umutlu olduklarını, bir çok ülkede trajların arttığını vurguluyorlardı. Bazı bilim adam- 


ları ise, belki kitapların biçim deöiştirerek mikrofilm ya da kaset haline dönüşebileceğini" söylüyordu. Kısacası, gelecekte de kitap gündemden inmeyecekti. 


Daha sonraki günlerde çeşiti ülkelerden gelen yazarlar söz alarak ülkelerindeki gelişime değindiler. Bilgi verdiler. Çocuk edebiyatı sorunlarını tartıştılar, Isveç'ten Stefan Mahlavist, Bulgaristan'dan Atanass Mandajiev, Norveç'ten Mathis Mathisen, Yunanistan'dan Yolanda Pateraki, Macaristan'dan Istvan Totfalusi Sovyetler Birliğinden Albert Lichanov, Federal Almanya'dan M.Therese Schins, Demokratik Almanya'dan Benno Pludra, Belçika'dan Liva Willems, Türkiye'den Yücel Feyzioğlu ilgi ile izlenen konuşmalar yaptılar. Feyzioğlu'nun konuşmasından sonra bazı ülkelerin yazarları; “Bu kadar sorunu 


olan ülkenin yazarlar yanında konuşmaktan utanıyor, onlan destekliyoruz” diyerek konuşmaktan vaz geçtiler 


Sempozyumun üçüncü gününde çocuk ve gençlik edebiyatı eleştirmen ve bilim adamları sözaldılar. Dördüncü gün yayıncılar, çeviri sorunlar, ulusal ve uluslararası telif hakları gündemin ana konusunu oluşturdu. 
Beşinci gün Amsterdam yakınlanndaki yazar ve sanatçıların merkez binası ziyaret edildi. Tüm ülkelerde -Türkiye hariç- çocuk ve gençlik kitaplarının daha fazla ilgi gördüğü, tirajların öteki kitaplardan daha fazla olduğu saptandi. Sovyetler Birliği'nde milyonlara varan çocuk dergisi ve yüzbinlere varan kitap baskıları birçoğunü şaşırttı. Gelecekte de bu tüt sempozyumları çeşitli ülkelerde sürdürmek kararlılığı ile sempozyum sona erdi 


DEDİLER Kİ 


N- 


“Memlekette seçim var, başka manalara çekilir, bu nedenle konuşmayacağım.” Cumhurbaşkanı Kenan Evren 


“Vah vah çok üzüldüm. Madem tiftiğiniz para etmedi. Bu yıl tiftik ekmeyin bari.” Başbakanın eşi Semra Özal 


“Ben veteriner hekimim. Sizi nasıl susturacağımı bilirim.” 
Eski bağımsız, yeni ANAP'lı kabadayı milletvekili Şükrü Yüzbaşoğlu 


“Benim özelliğim başka. Tüm 


Mühim ii bi 


“Aç tokun yüzüne bakmakla doymaz” 


Bu resim "“bölücülere” 
karşı girişilen operasyonlar sırasında çekilmemiş. Turgut Özal seçim gezileri sırasında artık her türlü silahla donatılmış komandolar tarafından korunuyor. 
Anlaşılan Özal ve ekibi aç vatandaşlardan korkuyor. 
Zira nereye davullu, zurnalı, çalgılı bir ANAP seçim ekibi gidip, tokluk edebiyatı yapmaya başlasa, vatandaşlar açım diye bağırıyor, kimisi hemen oracıkta açlıktan yığılıveriyor. Işte size iki örnek: 

— 28 bin lira maaş aliyorum, 22 bin lira ev kirası veriyorum. 6 bin lira ile nasıl geçinirim, izah eder misiniz? 

— Yalan söylüyorsun. 

— Sayın başbakanım, ben açım. 

— Aç olan ayakta durabilir mi? 

Senin reyine ihtiyacım yok, hadi yürü, daha önce 

ime oy verdiysen ona ver. 

— Size vermiştim. 

Bu konuşmalar Ankara’ 
da ANAP'ın seçim gezisi sırasında Başbakan Turgut 
Özal ile MKE'nde Taşeron 
adına işçi olarak çalışan 28 
yaşındaki Durmuş Ünal arasında geçti. 

Zonguldak'ta ANAP adayı Şadi Pehlivanoğlu tokluk 


edebiyatı yaparken, birgenç 
“Aç tokun yüzüne bakmakla doymaz ki, açım ben ç...” diyerek yere yığıldı. 
Açlıktan yere yığılan gence reva görülen işlem de karakola götürmek oldu. 
Durmuş Ünal ise başbakanla böyle konuştu diye, patronu tarafından işten atılmakla tehdit ediliyor. 


ANAP ekibi aç vatandaşların haykırışlarından kur. 
tulmanın yolunu sonunda sıkı güvenlik önlemlerinde buldu. 

Korkunun ecele faydası yok. 


Tokluktan GE n AN yi. 
“Şadi Pehlivanoğlu'nu dilerken 


Türkiye Postası 


Devlet hayali ihracat yapıyor 


Bilindiği gibi 12 Eylül den sonra izlenen ekonomik politikayla ihracatımız neredeyse patlama (!) noktasına geldi. Şu günlerde ise ihracat mallarımızın çeşitlerinin arttığı gözleniyor. 
Şimdi de Pakistan'a seçim yasası ihraç ediyoruz. 

Evren'in can kardeşi, daha doğrusu kader arkad 
Pakistan Devlet Başkanı Zi- 

a Ül Hak'ın görevlendirdi- i bir heyet Ankara'da inceemelerde bulunuyor. 

Heyetin başkanı ülkelerine dönünce hazırlayacakları seçim yasasında 
Türk modelini kullanacaklarını açıkladı. 


Son günlerde tüm dünyada iletişim araçları Pakistan'da Ziya Ül Hak'ın diktatörlük rejimine karşı muhalefet güçlerinin yaypınla: şan protesto gösterilerini veriyor. Ziya Ül Hak'ın oturduğu koltuk pek sağlam değil artık. Geniş yelpaze- den oluşan muhalefet, diktatörün gitmesini, ülkede demolta istiyor, 

Anlaşılan Ziya Ül Hak da sevgili kardeşinin modelini ithal ederek halkına de; mokratik bir seçim yasası sunmak istiyor. Al sana Türkiye'den bir hayali ihracat daha. Hem de bizzat devlet eliyle. 


Benisyıka, ama ıslatma 


Yazının başlığını okuyunca mutlaka “Haydi canım saçma, ıslatmadan yıkama olur mu?” diyeceksiniz. 
Olur olur hal sihi olur OL 


“Benim özelliğim başka. Tüm Türk toplumundaki erkek karakterlerinin belirli özelliklenini taşıyorum.” Sinema sanatçısı Kadir Inanır 


“Benim Özal'a söylediklerimi birisi bana söylese ben onu vururum. “DYP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk 


“EFmaneiçiye cevap vermem, aslı gelsin” 

“Yumuşak atın tekmesi pek olur, biz öyleyiz.” Başbakan Turgut Özal 


“Biz vaktiyle köyden köye okula giderdik, hepsi olur.” 
Yol isteyen vatandaşa milletvekili adayı ve Dışişleri Bakam Vahit Halefoğlu'nun cevabı 


“Size başbakan getiriyoruz, la orada gölgede duruyorsunuz, yaklaşın, yaklaşın” 


“Hadi bir koşun da Türk çocuğu nasıl koşarmış, Sayın Dışişleri Bakanımız bir görsün, “ANAP'ın seçim kampanyasında 

Erkal Zenger 


başdanışmanı 


“Misilleme yapıp yapmamak konusunda dünyaya hesap vermek zorunda değiliz.” Israil Savunma Bakanı Izak 
Rabin 


“Terörü dışarıdan yönlendirdilèr. Olaylan doğru değerlendirmek lazım. Yöneticileri uyanyorum. Eski olayları tekrar yaşayabiliriz.” MHP eski Genel Başkanı Alpaslan Türkeş 


Kime özgürlük, 


kime sosyal felaket | 


ABD'de iş piyasasının biraz kıpırdama östermesinin faturasını, ülkenin çalışanarı, işkoşullarının kötüleşmesi, ücret ve sosyal hakların kısıtlanmasıyla ödüyorlar. 
FAC araştırma enstitüsü WSI'nin konuyla ilgili araştırmasının sonuçları şöyle; 

Buna göre, ABD'de tüm çalışanların gerçek ücretlerinde 1974'den bu yana yüzde 
12 düşüş olmuş. Yaşam düzeyleri FAC'den 
daha düşük (!) Her 6 çocuktan biri sosyal felaket içersinde büyüyor. Karaderili çocuklar arasında bu durum her iki çocuktan biri. 

Yasalarla belirlenen 3,35 dolar saat ücreti 1978'den bu yana artırılmamış. 8 milyondan fazla emekçi taban ücreti, yani saatte 3,35 dolara çalışıyor. Izin konusu da aynı. ABD çalışanları, kapitalist ülkeler arasında en az yıllık izne sahip. (Yılda ortalama 9 gün). Çalışanları işten çıkarmalara karşı koruyucu hiçbir yasa yok. 

Haftada çalışılan süre ortalama 44,8 saatle,savaşsonrasının rekor seviyesine ulaşmış. Düşen yaşam düzeyinin dengeleştirilmesi için kadınlar, okul çağındaki çocuklar ve gençler arasında çalışanlar oranı giderek artıyor. Ailenin erkekleri arasında ikinci bir iş arayanların sayısı yükseliyor. 

Bütün bu uğraşlar da yaşam düzeyini korumaya yetmiyor. Insanlar hergün artan bir oranla “tasarruflarından” yiyorlar. 
ABD'de tüm tasarruflar oranı bu nedenle 1982'de yüzde 6,2'den, 1986'da yüzde 2'ye düşme gösteriyor. Her ABD'li emekçi ailesinin ortalama borcu 1984'e oranla yüzde 


8 au göstererek, 1985'de 33 bin dolara 


yükseliyor. Buna karşın işverenlerin kârlari hızla artarak, 1980'de net 91 milyar dolar olan kârlar, 1985'de net 233 milyar dolara ulaşıyor. 

Işte Reagan'ın “binbir” olanaklar ve “özgürlükler” ülkesi, Sormak gerekir: Kime özgürlük, kime sosyal felaket? 


Kim kimden hesap soracak? 


ABD'nin eski kovboy cumhurbaşkanı Reagan, ABD halkını uyuşturucu madde ile savaşa çağırmış. Televizyonda yaptığı konuşmada Reagan, ayrıca dünyadaki son terör olaylarını örnek göstererek tüm dünya ülkelerine terörizmle mücadele çağrısı yapmış. Terör örgütleyicilerinden, kışkırtıcılarından hesap sorulaca, ğını söylemiş. 

Bak şu Reagan'ın yaptığı işe! Sanki başka işi gücü kalmamış gibi, herif şimdi de kendi kendisiyle mücadele etmeye, kendisinden hesap sormaya başlamış. 


Yazının başlığını okuyunca mutlaka “Haydi canim saçma, ıslatmadan yıkama olur mu?” diyeceksiniz. 
Olur olur bal gibi olur. Olmazsa Avrupa Ekonomik 
Topluluğu (AET) oldurur. 
Bakın size AET'nin, ırkçı 
Güney Afrika rejimini ıslatmadan nasıl yıkadığını anlatalım. 

Aylardır yılan hikayesine dönen AET'nin bu ülkeye “boykot” uygulama tartışmaları, “dağın fare doğurmasından” sonra nihayet sona erdi ve “boykot” kondu. Hem deneboykot. Buna göre AET ülkeleri G. Afrika’ dan demir çelik ve para biçiminde altın almayacak. 


se durdurma kararı alınsın. 
İsviçre bankaları üzerinden “Sahibi meçhul” yatırımlar yıllardır zaten yapılıyor. 


Irkçı rejimi canevinden vurabilecek, en etkili boykot aracı olan kömüre boykot konulmasi ise kesinlikle 


İyi ama AET ülkelerinde zaten demir çelik enflasyonu, yani fazlası var. Herifler 


tam 5 yıldır üretim sınırlaması yapıyorlar. Altın para almayı boykot ediyorlar, ama altının külçe halinde 
AET ülkelerine girmesi yasaklanmıyor. Dolayısıyla, altın külçe halinde Avrupa’ 
ya getirilip, burada para biçiminde basılması “boykotu” ortadan kaldırmış olacak. 

AET'nin uygulamayı 
“şimdilik” geriye ittiği “boykot” konularından biri de, 
AET ülkelerinin G. Afrika ya yapacağı yatırımların durdurulup, durdurulmaması, Ne olacak yani! İster- 


reddedilmiş. Güney Afrika’ 
nın AETülkelerineyılda 2,6 milyar dolarlık kömür sattığını düşünürsek, AET boykotlarının ne denli etkisiz olacağı ortaya çıkar. 


“Dostlar alışverişte görsün” örneği, etkili olmayana boykot, etkili olabileceği boykot dışı bıraktıktan sonra ırkçı başkan Botha'nın “Boykot bizi etkilemez aksine daha güçlendirir” sözleri galiba doğru çıkacak. 

Şimdi anladınız mı, AET nin G. Afrika'yı ıslatmadan nasıl yıkadığını? 


Zeynep Özal'ın ucuzluğu 


Yandaki fotoğrafı, Turgut Özal'ın kızı ve damadı Zeynep-Asım Ekren çiftinin Bağdat caddesindeki ünlü butiğinin fotoğrafını, Türkiye'ye izne giden bir okurumuz çekip gönderdi. , 

Rivayete göre, İstanbul'da başbakan ve çevresiyle ya da devlet dairelerinde bir işi, çıkarı olanların önce Zeynep Özal'ın dükkanına girip, biraz para harcaması gerekiyor. Dükkana girip, kendinizi tanıtmanız, işinize göre bir etiket seçip, çek bırakmanız yeterli olabiliyor. 

Ancak babasının aksine Zeynep Özal dar gelirlileri de düşünerek, dükkanında ucuzluk yapmış. Yine okurumu zun bildirdiğine göre, 35 bin liralık bir tişörtü, 75 bin liralık bir kazağı, 135 bin liralık bir elbiseyi ya da 50 bin liralık penye bir eteği yüzde 50-60 hatta 70'lere varan bir ucuzlukla alabilirsiniz. Ne kadar ucuz değil mi? 


